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diğine vutgu ie 
Avrupa başlığı çatısı altında Türkiye'ye de yer 


verilen raporda, ihracatın toparlanmasına törlerimiz tüm a zamanların rekorlarını kırdılar. 


Otomotiv sektörü 28.5 milyar dolar, makine sektörü 6.1 milyar dolar, mücevher sektörü 3.3 
milyar dolar, savunma ve havacılık sektörü 1.4 
milyar dolara ulaşan ihracatlar gerçekleştirdi. 
2018 yılında da hükümetin ihracatçıya verdi- 

, arge yaam iy ve Eximbank des- 


vurgu yapılarak, Türk ürünlerine yönelik Avrupa pazarında olumlu beklentilerin olduğun pozitif beklentilere paralel olarak büyümesinin hızlanacağına vurgu yapıldı. 

Uzun bir dönemdir ihracatta ülke çeşit- e ekonomistlerin dikkatini çeken 


nu ve Ti 


lendirmesii kle Avrupa pazarındaki olumdeki açıklamaları 


lu verilerle birlikte ihracatını 170 milyar dolanenin devam ede- 


ra çıkarmak istiyor. 2016 yılında bölgemizde ) ceğini göstermektedir” 

Gerek dünya ekonomisinde gerekse ülkemizde iyimser tabloların ortaya çıktığı bugünlerde belirlenen hedeflere ulaşmamızı dilerken, üreten tüm firmalarımıza başarılar dileriz. 


yaşanan olumsuz birçok gelişmeye karşın 

Kredi Garanti Fonu ile kredi genişletilmes 

gi indirimleri, ihracat artışı ve finansa 

kolaylıklarıyla Türkiye büyüme trendini yal 

ladı ve bu trendi istikrarlı bir hale getirerek 

dürülebilir kılmanın yollarını arıyor. 
İhracatta yakalanan bu başarının 2018 yı- 


lında da devam edeceğinin altını çizen TİM Saygılarımla 


“ ELGYDIUM. - 


arı ve ekstra parlaklık sağlayan arı sadece (Elczanelerde. 


küçük mavi toplar içeren fırça kılı özellikli Elgydium Beyazlatıcı D 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Otoyol Yatırım ve Işletme AŞ CEO'su Yavuz Batum: 


Gebze Orhangazi Izmir Otoyolu Projesi çerçevesinde önemli deneyimler kazanıldı 


© balesi 9 Nisan 2009 Gebze Orhangazi İzmir 


(Izmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları) Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. 2019 yılı üçüncü çeyreğinde hizmete alınması planlanan projenin detayları ile ilgili görüştüğümüz Otoyol Yatırım ve Iş- 


letme AŞ CEO'su Yavuz Batum, önemli açıklamamalarda bulurdu. 

Dünyada müteahhitlik alanında büyük projelerin pek kalmadığı ifade edilmektedir. Bu açıdan projeniz dünyada önemli bir yere sahip. Gebze-Orhangazi-İzmir Projesini uluslararası bir bakış ile değerlendirir misiniz? 

Kamu Özel İşbirliği modelinin bir alt modeli olan Yap-İ tarafından sunulmuş bir kavramdır. Bu modelin ülke- 


şlet-Devret modeli uluslararası literatüre Türkiye 


mizdeki ilk uygulamaları enerji ve özellikle havalimanı projelerinde çok başarılı olmuştur. Gebze-Orhangazi- 


İzmir Projesi ile bu model ülkemizde ilk defa altyapı 


4 Mart 2018 


yatırımları alanında uygulamaya konularak, başarı diğer sektörlere de taşınmış olmuştur. 


Proje, yatırım büyüklüğü dikkate alındığında, ihale 


edildiği zaman hem Türkiye'nin en büyük projesiydi, hem de o tarihte dünyanın en büyük projeleri arasındaydı. Projenin finansmanını sağlayarak realize olması uluslararası düzeyde de yankı uyandırmıştır. Doğal olarak, ilk başta yatırım büyüklüğü dikkate alındığında uluslararası alanda finansman konusunda sıkıntılar yaşanmıştır; ancak, Projenin sorunsuz ve hızlı bir biçimde gerçekleştiğini gördüklerinde, yabancı finans kuruluşları da finansmana ortak olmak için tekliflerde bulunmaya başlamış ve başta sadece Türk bankaları ile finanse edilen Projeye 4 yabancı finans kuruluşu da dahil edilmiştir. 


Son yıllarda ülkemizin yaşadığı risklerin tartışıldığı 


ve yabancı yatırımcıların bulunduğu toplantılarda, daha 


çok KÖİ özelinde sorularla muhatap olunduğu, bu an- 


lamda dünya genelinde, özellikle yatırımcılar ve finans kuruluşları gözünde Türkiye'nin KÖİ modelinin bir marka değeri taşıdığı ve Türkiye'nin KÖİ alanındaki tecrübelerinin başka ülkeler için örnek gösterilir hale geldiği vurgulanmıştır. 

Bu başarıda, ilk büyük altyapı YİD Projesi olarak projemizin katkısının çok 

Proje ve projenin yapıldığı model uluslararası alanda müteahhitlerin önünü açar mı? 

Kamu-Özel-İşbirliği projeleri gelişmiş ülkelerin 


ük olduğu açıktır. 


birçoğunda zaten uygulanmaktadır. Türk müteahhitlerinin bu model ile uluslararası alanda çalışmaları kısıtliydı; ancak, şimdi projemizin açtığı çığır ile edinilen bilgi birikimi ve tecrübe, gelişen ekonomilerde ve özellikle komşu ülkelerde, müteahhitlerimize yeni yatırım olanakları açacağı kuşkusuzdur. 

Bu çerçevede, elde edilen deneyimlerin çerçevesinde özellikle Kazakistan, Fas, Tunus, Romanya, Özbekistan, Gürcistan gibi altyapı yatırımlarını KÖİ modeli ile hayata geçirmeyi planlayan ülkelerde Türkiye'nin tol-model konumunda olduğu ve bu coğrafyaların Türkiye açısından önemli bir ihracat alanı olabileceği beklenebilir. 

Bu tecrübe bundan sonra daha büyük projelerin hayata geçirilmesinde fayda sağlar mı? 

Geçmiş dönemlerdeki enerji ve havalimanı projelerinde Türk bankalarının rolü çok kısıtlıydı. Birçok bankanın proje finansmanı departmanları bile yoktu. 
Bizim projemiz ile birlikte, sadece mütcahhitlerimiz değil, bankalarımız da çok önemli deneyim kazanmış oldular. Bizim projemiz hem YİD projeleri, hem de bankalar için bir case study niteliğindedir. Bizden sonraki projelere bakarsanız, altyapı projelerinin ihale yöntemleri ve dokümanları bizim projemizde yaşanan zorlukları ve tecrübeleri baz alarak geliştirilmiştir. Bir 


başka deyişle, biz öncü rolü oynamış olduk. Finansman açısından da, hem finansman sağlayan bankalar olsun, hem de finansmanda kullanılan dokümanlar olsun, altyapı YİD projelerinde bizim projemiz ile edinilen tecrübe, diğer projelere baz oluşturmuştur. 

Çok ortaklı bir yapı olmanın zorlukları projeyi etkiledi mi? 

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 2010 yılında altı inşaat şirketi tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'ni yürütmek ile görevli şirket olarak kuruldu. Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin ortakları her biri inşaat sektörünün dünyada ve Türkiye'de önde gelen firmalardır. Projenin başlangıcında 6 ortak varken, Yüksel İnşaat'ın ayrılmasıyla ortak sayısı beşe inmiştir. Ortaklarımız, Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat, Makyol İnşaat, Astaldi ve Göçay İnşaat firmalarıdır. 

Ortakların hepsinin ayrı alışkanlıkları, ayrı ücret, 
fiyat ve yönetim politikaları var, iş yapma tarzları var, 8 
milyar ABD Dolarlık ve böyle çok ortaklı bir yapıya sahip projede, tüm ortaklarımızın benimseyeceği, her türlü denetime açık, şeffaf ve uyumlu çalışan bir sistem kurulması gerekiyordu ve ortaklarımızın da yapıcı katkılarıyla bu zor iş başarılmıştır. 

Bütün önemli konularda yönetim olarak stratejiyi 


oluşturduktan sonra, konular Yönetim Kuruluna getirilmekte, farklı düşünceler varsa tartışılmakta ve nunda tüm kararlar görüş birliğiyle ve oybirliği ile alınmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulunda tüm ortaklar Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilmektedir. Bu sayede, Yönetim Kurulu toplantılarında daha hızlı ve bağlayıcı kararlar almak mümkün olmaktadır. Projenin ana ko- 


0- 


nularının çözümlenmiş olması nedeniyle daha önceleri ayda bir toplanan Yönetim Kurulu toplantıları giderek iki ayda bir toplanmaya başlamıştır. Uygulama aşamasında ortakların her hangi bir müdahalesi olmamakta, 


uygulama tümüyle şirket yönetimi sorumluluğu altında 


yürütülmektedir. 

Projede yeterli araç geçişi var mı? 

Projenin 1. Kesimi Haziran 2016'da, 2. Kesimi ise Mart 2017 yılında açılmıştır. Projenin İzmir'e kadar 


olan tümü ise 2019 yılında hizmete girecektir. Projenin 


tümü açılmadan önce geçen araç sayısı yeterli değil gibi 


bir sav haklı olamaz. Altyapı ve özellikle otoyol gibi YID projelerinde, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada devletçe verilen garantilere kısa sürede ulaşılması 


beklenemez. Ayrıca, bizim projemiz 8 milyar dolarlık bir projedir ve projenin ilk yıllarında araç geçiş sayısının garanti edilen rakamlara ulaşmamış olması eleştiri xonusu yapılabilecek bir husus değildir. Proje finanse edilirken bankalara, Karayolları Genel Müdürlüğüne 


ve Hazine Müsteşarlığına sunulan verilerde de ilk yıl- 


kala- 


arda araç geçiş sayısının garanti sayının altında 


cağı da bilinen bir gerçektir. Buna rağmen, 2017 yılında geçen ataç sayısı ortalama 20,000'i geçmiştir ve henüz projenin tümü tamamlanmamışken, garanti edilen tra- 


fiğin yarısına ulaşabilmek bir YİD projesi için büyük 


başarı sayılmalıdır. 
Projenin ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 
Proje ile Türkiye'nin en gelişmiş ve milli ekonomiye en fazla katkı sağlayan ve ekonomik faaliyetlerin , Ko- 


caeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illeri çağdaş bir 


yaklaşık “4 50'sini bünyesinde toplayan İstanbi 


otoyol ile bağlanmaktadır. 
Yapılan projeksiyonlara göre, projemizin, başta otomotiv, tekstil ve turizm endüstrileri olmak üzere 


Vi 
»E Hurt 2018 


toplam milli ekonomimi aklaşık 14-15 milyar TL. 


e de ilave istihdam « 


<atma değer, 15,000 ki ğlaması 


beklenmektedir. Ayrıca, azalan yol boyu ve önlenen trafik sıkışıklığı ile ekonomide yılda yaklaşık 600-650 milyon dolar tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir. 

Osmangazi Köprüsü işletmeye açılınca, Gebze'den 


körfezi dolaşarak karşı yakaya geçiş yaklaşık 100 km. 


salmıştır. Böylece, daha önce mevcut devlet yolu üzerinden 90 dakika süren mesafe, köprü ile 6 dakikaya inmiştir. Bunun zaman ve yakıt açısından sağladığı fayda çok büyüktür. 


Bursa ilimiz son yıllarda ekonomisi ve nüfusu en 


hızlı artan illerimizden biridir ve Istanbul-Kocaeli-Bursa hattını modern bir otoyol ile bağlamak ekonomiye önemli katkı sağlayacaktır. 

Projenin geldiği nokta ve önümüzdeki dönem çalışma planı ile ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Proje kapsamında, 405 km. ana otoyol, 49 km. bağlantı yolları, 166 km. kavşak kolları ve yan yollar bulunmaktadır. Ayrıca, projeye, toplamda 3 km. ana açıklık olarak 1,550 m. uzunlukla dünyanın 4. uzun asma köprüsü, 1.4 km. uzunlukta çelik viyadük ve 38 ayrı viyadük dahildir. Projenin inşaatına 2013 yılında başlanmış ve hızla çalışarak Osmangazi Köprüsü'nünde dahil olduğu I. Kesim Haziran 2016'da, Orhangazi-Bursa arasını oluşturan II. Kesim ise Mart 2017 tarihinde işletmeye 
açılmıştır. Ayrıca, Bornova ile Kemalpaşa arasında 20 
km'lik bir bölüm de yine Mart 2017'de hizmete açıl- 


mıştır. 2018 yılı içinde Kemalpaşa-Saruhanlı arasındaki 


50 km'lik bölüm hizmete açılacak ve projenin tümü ise 
2019 yılı 3. çeyreğinde hizmete girerek 405 km'lik oto- 


yolumuz tamamlanmış olacaktır. 


iroketsan 


www.roketsan.com.ir 


Roketsan design, development and production house of rockets and missiles in Turkey, is proud to offer its products and technological infrastructure to friendiy and allied nations 


ğ ROKETSAN IS AN ESTABLISHMENT OF TURKISH ARMED FORCES FOUNDATION 


Fur 


3 


meWwsport 


Beykoz Belediyesi Başkanı Yücel Çelikbilek: 


Kanal Riva Projesi bölgeye değer katacaktır 


arımdan, turizme, çevre düzenlemesinden 

Beykoz halkının gelir artışına kadar birçok 

alanda hayati bir proje olması beklenen 

Kanal Riva Projesi, bölgeye yeni bir hayat 

vermesi bekleniliyor. Yapılması planlanan projeyi titizlikle y klerini belirten Beykoz Belediye Başkanı 

Yücel Çelikbilek 

dımcısı Dr. Mimar Salih Elmas, sorularımızı yanıtladı. 

Beykoz'da 90'lı yıllarda da belediye başkanlığı 

yaptınız. O günden bugüne Beykoz'daki değişimi aktarır mısınız? 

1994-99 yılları arasında ben Beykoz'da belediye 


başkanıydım. O günden bugüne çok şeyler değişti. O 


e Beykoz Belediyesi Başkan Yar- 


yıllarda Beykoz'da mülkiyet konusunda 10 civarında bir mülkiyet vardı, bugün ise 690 civarında bir mülkiyet söz konusudur. Bugün devletin verdiği tapular var o günlerde ise bu tapular yoktu. 1995 yılında Beykoz bölgesini doğal sit alanı ilan etmeleriyle birlikte bizi çok zorlu bir süreç ile baş başa bıraktılar. Yine o yıllarda “4 10-12 civarında imar vardı. Şu anda ise yeni mahallele- 


rimizde çalışmalar yapılıyor ve ortalama “o 80 oranında imar verebiliyoruz. 
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Bu imar artışı Beykoz'un yapısını bozar mı? 

Tabi ki amacımız Beykoz'un yapısını bozmak degildir. Biz diğer ilçelerde olduğu gibi bir gelişimi istemiyotuz. Öyle olursa Beykoz, Beykoz olmaktan çıkar. 
Boj lik gibi görülse de bir bakıma da kendi değerlerimizi 


, kanunları bir bakıma Beykoz açısından şansız- 


bu yasa ile koruduğumuzu söyleyebilirim. 
Beykoz'da yüksek katlı binaları bulamazsınız. Bu konuda hass 


iyet göstermişiz. 4-5 katlı binaların üstünde binalarımız yoktur. Fakat çevre ilçelerimizde yüksek katlı binalar nedeniyle Beykoz halkı iç çekerek bizde neden bu yapılanmaların olmadığını sorguluyor. 
Fakat oradaki yaşamların bekledikleri yaşamlar olmadıklarını gördükçe de Beykoz'daki yaşamın daha iyi ol- 


duğunu belirtiyorlar. Yine de imar konusunda biraz 


daha iyileştirilirse gelecek neslinde burada yaşaması sağlanabilir. Yine diğer ilçelerin yine ekonomik olarak gelişirken bizim daha geri kalmamız da insanlarımızı üzüyor. Fakat zamanla bu bölgenin böyle kalkasının da önemli olduğunu anlayacaklardır. 

Sayın Salih Elmas, Riva projesinin bitmesiyle birlikte Beykoz'da da ekonomik gelişim beklenili- 


yor, özellikle tarımda organik üretimden bahsediliyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 
Riva kanalı aslında bölgenin gelişimi ve imarı belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Başkanımızın önderliğinde DSİ'nin diğer projelerde olduğu gibi ezbere bir çalışma yapmayıp sürdürülebilir bir kalkınmaya teşvik edecek bir proje haline getirdik. O manada Başkanımız Hollanda'da da bir çalışmaya katıldı ve uluslararası çalışmalarla elde edilmiş bir fikir çalışma var elimizde. Tabi ki bu fikir bizim için de referans alındı. Bu durum da ezber bozan bir çalışmayı beraberinde getirdi. 
Normal şartlarda Riva Kanal Projesi 32 km'lik bir alanı kapsıyor. Bunun bir kısmında geleneksel yöntemde ıslah projesi gerçekleşti. Geriye kalan 17 km kısmında da başkanımızın önderliğinde konsept bir çalışma hazırlardık. 
Bu çerçevede baktığınızda aslında yetkiler belediye de değildir, normal şartlarda dere ıslah çalışmaları DSİ pro- 


jeleridir. Başkanımız bu felsefeyi ilçemize kazandırmak amacıyla DSİ'den yetki aldı. Burada birden fazla kurul ve 


kuruluşun var olması gereken ve iyi bir organizasyonla 


yürütülmesi gereken bir projedir. Tarım bu işin bir parçası, kanalın ıslahı, taşkınların önlenmesi, su güvenliği, çevre düzenlemesi gibi işin birçok yanı bulunuyor. Bu açıdan da teknik üniversiteden de destek alıyoruz. Yine proje kapsamında 5 tane gölet öneriyoruz. Yine kalkın-Tarım açısın- 


mayı teşvik edecek çalışmalar yapılacaktı dan bakacak olursak organik tarım biraz iddialı olabilir, çünkü şehir merkezinde üretim yapıyorsunuz, fakat ekolojik tarım olabilir. 

Salih Bey, bu noktada Koltek Müşevirlik firması da tüm çalışmanın nasıl yapılması gerektiğini mi ortaya çıkartacak? 

DSİ'den Beykoz Belediyesi olarak biz yetki aldığımız için ihalesini belediye olarak biz yaptık. İhaleyi Koltek Müşavitlik firması kazandı. Firma bu derede ne kadar unsur var ise hepsinin incelemesini yapacak. 
Burada tek bir disiplinle hareket edemeyiz. Mülki 


kavramından, birçok unsura kadar bakılması gerekiyor. 
Buradaki amaçlarımızdan biri de Beykozlu vatandaşların arazilerine de katma değer oluşturacak bir projeyi ortaya çıkarmaktır. Bu dengeyi bozmadan bir projeyi ortaya çıkarmak istiyoruz. 

Salih Bey, bu proje ile birlikte turizm açısından da bölgenin gelişeceği belirtiliyor. Otel yatırımları tarım alanlarına zarar verebilir mi? 

Turizm sadece Riva üzerinde değil, tüm Beykoz üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü doğal sit alanı ilan edildiğimiz için yapacağımız çalışmalarında onlara uygun olması gerekiyor. Bu konuda şuanda bizde doğru bilgileri topluyoruz. Bugün sit alanı ilan edilmeyen en uzak bölgemizdeki bir mahallede dahi çalışma 


yapılırken birçok kurumdan bilgiler alıyoruz ve çalış- 


mamızı öyle tamamlıyoruz. Bu bölgeyi turizme açaca- 


ğız dediğimizde kendi isteğimizle açamiyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın izinleri gerekiyor. Bakanlığın görüşleri üzerine bizde bu çalışmaları yapacağız. 
Tabi ki bölgenin daha fazla kalkınması için bölge güzelliğinin herkes tarafından kullanılması gerekmektedir. Şuanda fiili olarak turizm bölgelerimiz bulunuyor. 
Buradaki çalışmada tabi ki doğayı tahrip ederek, kurumlatın verdikleri görüşleri yok sayarak hareket etmemiz mümkün değildir. 

Beykoz bölgesinde bir proje yapılmak istendiği zaman hemen ormanlarımız gidiyor şeklinde haberler yapılıyor. Belediye başkanı olarak bu projede ise bu kuşkuları yok edecek unsurlar bulu- 


Mart 2018 >» 


3 
EH Sbort 


nuyor mu? 
Beykoz Belediy: 
jemizde ormanla ilgili endişe duyulacak bir projemiz 


i olarak şimdiye kadar hiçbir pro- 


olmadı. Fakat Beykoz'un dışında olan belirli basın kuruluşları sanki bu bölgenin hamisi gibi hareket etme alışkanlığı edinmişler. Hâlbuki burada bizler yaşıyoruz. 
Burada yaşayan insanlar Beykoz'u diğer ilçelerde yaşa- 


yan insanlardan daha fazla seviyor. Hiçbir projemizde 


ormanla ilgili kaygılar duyulmadı. En son Yavuz Sul- 


tan Selim köprüsüyle ilgili de çok şeylerden bahsedildi. 
Kuş yolları kaybolacak denildi, ama hiçbir şey olmadı. 
Bu köprü yapılırken kesilen ağaçların üç misli ağaç di- 


kildi. Orman Genel Müdürlüğü de bu rakamları tek tek 


açıkladılar. Burada hiçbir orman kaybı yaşanmadı. 1lçemize gelen farklı kuruluşlarda bu bölgeye sürekli ağaç dikmektedir. Daha öncesinde Beykoz'da ağaç oranı “680 oranında ise yapılan ekimler sonrasında bu oran “683 seviyelerine yükseldi. Çünkü sürekli ağaçlar 


dikiliyor. Burası bize emanettir ve bu bölgeyi herkesten 


fazla korumak v runmak bizim gör 


Bu proje bittiğinde Beykoz'un artık bir Avrupa 


şehri olacağını söyleyebilir miyiz? 


MİLİ 


Bu kanal bittiğinde küçük teknelerin içinde 


ve böl rahat edebileceğiniz bir yapı ort asi p 
0 i a İk i p > i P li Bİ Beykoz Belediyesi Teknik 
cal ie ; nn. a ga vi şir ” ni GELİ Başkan Yardımcısı 

ortaya çikmiş olacaktır. Şuanda Venedik giderek ekono- E. Salih Elmas 


mik sıkıntılar yaşıyor ve su yollarında da sorunlar yaşı- 


yorlar. Bu açıdan Beykoz Riva Kanal Projesiyle onları da a, kilde büyütüp topluma kazandırmayı başaracağız. 


geçecektir. Bu açıdan kazanımlarımız çok olacaktır. Bu GM e ğ Projenin bitmesiyle ilgili öngörünüz nedir? 


kanalın Beykoz'a katacağı değerle birlikte ilçemizden i İn ğ Projelendirme süresi 600 gün olarak öngördük ve 


çıkan insanların da geri geleceğini düşünüyorum. Ciddi 


derecede turist çekeceğimizi düşünüyorum ihalesini yaptık. Daha sonrasında da uygulama kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Proje ile ilgili desteğini aldınız mı? 
Cumhutbaşkanımız konuyu bilebilir. Biz bu pro- 


olacak. DSİ bu konuda gündeme alacak. 

Bölgede Galatasay'ın Riva Projesi bulunuyor, yaptığınız bu çalışma da onların projesi de değer z ata ? 
jeyi kendilerine anlatmadık. Bunu DSI veya Orman Ba- Meat 


kanlığı anlatmış olabilir. Fakat projeyi bizden Onlara da değer katacaktır. Onların prtojesi üze- 


dinleyebilirlerse daha farklı bir yaklaşım ortaya çıka- rinde bir köprü var ve projeyi üstlenen grup şuanda 


> N z köprü çalışmasını yapıyor. Aynı zamanda Kanal Riva caktır. Çünkü biz bu projeyi kendi evladımız gibi gö- Pr çalış yapıy y 


projesinin geriye dönük olmayacağının bir göstergesi 


rüyoruz ve projenin adım atması için heyecanla takip 


ediyoruz. İnşallah bizde bu evladımızı sağlıklı bir şe- dir. Burada dereden karşıya geçmek için bir köprüyü 


onlar yapacaklar bir tane de biz çalışma yapacağız. 


GEBZE NİN UĞURU... 


YONCA SİTESİ 


www.gulmangroup.com 


GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran: 


İnsanlar karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana getitip getirmediğinizle ilgilenir 


ürkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Türk gemi inşa sanayinin tek resmi temsilcisi konumundadır. Üstlenmiş olduğu misyonla Türkiye'de gemi inşa sanayini geliştirmek amacile hareket eden GİSBİR, dünyada bu alanda yaşanan kriz döneminde de sektöre katkılar sağlamaya devam ediyor. Sektörün bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN, sorularımızı yanıtladı. 

Gemi inşa sektörün gelişimiyle ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? 

Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden biri olarak, Türk gemi inşa sanayini ilgilendiren alanlarda benimsemiş olduğumuz, tespitlerimizde ve taleplerimizde gerçekçilik felsefesi anlayışı altında yoğun bir şekilde geçirdiğimiz 2017 yılını bitirdik. 

2008 yılından itibaren dünya çapında yaşanan gemi 
inşa alanındaki krize bağlı yeni gemi inşa talebi daralmasına, tersanelerimiz esnek bir strateji izleyerek cevap vermiştir. Bu kapsamda; niş ürün olarak ifade ettiğimiz özel nitelikli yeni inşa projelerine devam edilmiş, elektrik üreten enerji gemileri, rüzgâr santrali operasyon gemileri, ba- 


lık taşıma gemileri, araç ve yolcu taşıma gemileri ile yeni 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nesil römorkörler gibi gemilerin inşası ön plana çıkmıştür. Dünyadaki eğilimler kapsamında yeni inşada, çevreci ve yakıt tüketiminde ekonomik gemilerin (Green Ship) önem kazandığını söyleyebilirim. Gemi inşa sanayimiz, bir taraftan bu çevreci gemileri inşa ederken, diğer taraftan üretim yaptığı alanlarda çevrenin korunması için azami hassasiyeti göstermeye devam etmektedir. 
Tersanelerimiz, azalan yeni gemi inşa talebi nedeniyle bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık vermiş, bölgemizde bu alanda lider bir konuma yükselmiştir. Bunun yanı sıra, devletimizin ihalelerle özel sektör tersanelerin tevdi ettiği savunma sanayine yönelik yeni askeri gemi inşaları, sektör için bir can simidi olmuştur. Krizle birlikte tersanelerimizde hızla azalan istihdam rakamları, kademeli şekilde yükselerek, bugün kriz öncesine yakın 30,000'li seviyelere yükselmiştir. Kaldı ki bu istihdam, yan sanayi ile birlikte rahatlıkla 150.000'li rakamlarla ifade edilebilir. Bugün ihracat rakamlarına baktığımızda, gemi inşa sanayimiz, bakım onarım ile birlikte ortalama yıllık 1,5-2 Milyar USD düzeyinde döviz getirisi sağlamaktadır. Buna, daha önce döviz ödeyerek yurt dışından aldığımız askeri gemilerin, milli dizayn ve yüzde 70'e varan yerlilik oranı ile yurt içinde yapılmasından kaynaklanan döviz tasarrufu dahil degildir. Askeri gemi inşasında, kendi dizaynı ve yüksek yer- 


lilik oranıyla inşasını yapabilen 15 ülkeden birisi olduğumuzu gururla söyleyebilirim. 

Diğer taraftan; yaptığımız çalışmalar neticesinde sektörün gerçeklerini hem devlet kademesinde hem de kamuoyuna anlatarak, gemi inşa sanayinin ülke ekonomisi ve savunması için ve hatta uluslararası arenada sahip olduğu bu bayrağı yarıştırması için önemini gerek rakamlarla, gerek ürettiğimiz tamamen yerli ve milli projelerle gösterdik. Türk gemi inşa sanayinin temel sorunlarını belirleyerek ve eylem planı hazırlayarak, uzun yıllardan beri süregelen ve sorun teşkil eden noktaları süreç içerisinde tek tek ele alarak, toplantılar düzenleyerek, şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı seyahatler gerçekleştirerek ve ciddi mesai harcayarak çözüme ulaştırdığımızı ifade etmekten mutluluk duyuyorum. 

Gelişim çerçevesinde yaşanan sorunları aktarır mısınız? 

“İnsanlar karşılaştığınız zorluklarla, fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinizle ilgilenir” söz işin içine katarsak, fazla detaya girmeye gerek görmüyorum, örnek olarak sadece bir hususa kısaca değinerek 


nü 


bu konuyu geçeceğim. 

Bilindiği üzere, 2008 yılında başlayan global ekonomik krizden en çok denizcilik ve gemi inşa sektörleri etkilendi. Göreve geldiği: 
li sorunu özetle 15-18 sene 


izde, tersanelerimizin en önem- 


ve 2008 yılından itibaren girilen krizle bir! 
bir yük haline gelen yüksek kira bedelleriydi. 
lığı, tersanelerimizi ihtiyaç duydukları ilave yatırım konusunda da tereddüte düşürmekteydi. Yaşanan zorluk- 


irenin a2- 


ları, fırtınaları geçerek bugün geldiğimiz duruma bakacak olursak; devletimiz tarafından kalan irtifak hakkı sü- 


releri sıfırlanarak tekrar 49 yıl olarak tesis edildi ve yıllık cironun binde biri oranın kira karşılığı olarak ödenmesine karar verildi. Yani kriz nedeniyle iş yapamıyorsanız, o oranda az bir bedeli kira karşılığı olarak ödeyeceksiniz. 
İrtifak hakkı süresinin 49 yıla çıkması, tersanelerimizin bankalar nezdindeki kredibilitesini artırdı, yatırımların da önünü açtı, sektöre ciddi bir motivasyon kazandırdı. 

Bu kapsamda, büyüyen bir Türkiye'de gemi inşa sanayinin de güçlü olması gerektiğini tüm devlet yönetimine her yönüyle anlattık. Bunu yaparken kendisi de bir gemi inşa mühendisi olan Başbakanımız Binali YILDIRIM, yine gemi inşa mühendisi olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet ARSLAN, Yüksek Denizcilik Okulu Mezunu ve Kaptan olan Müsteşarımız Suat Hayri AKA, Hızırreis DENİZ ve Salim ÖZPAK gibi genel müdürlerimizin gemi inşa mühendisi ve denizcilik kökenli olmalarının büyük avantajını yaşadık, şükranlarımı sunuyorum. 

Gemi inşa sektörümüzün yurt dışına açılması oldukça önemli, bu çerçevede yapılan çalışmalara deginir misiniz? 

GİSBİR olarak, sektörümüzün uluslararası arenada daha güçlü ve daha söz sahibi olması amacıyla, dünya genelinde gemi inşa sanayisi güçlü ilk üç sırada yer alan Çin, Japonya ve G. Kore gibi Asya ülkelerinin de dahil oldu-Shipbuilding Experts Federation (AS yoğun çalışmalarımız ve toplantılarımız sonucunda 9 Kasım 2016 tarihinde bir protokol i ) 


e olduk. Üye olmamız 


ile birlikte Asya gemi inşa sektörünün faaliyetleri ve gelişmelerini aktif bir aktör olarak daha yakından izleme ve faydalanma olanağını elde ettik, IMO nezdinde NGO statüsüne ulaşmasında katkımızın da olduğu ASEF sayesinde, 


Efespor 


ş 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hem IMO nezdinde hem de uluslararası platformalar da GİSBİR' in görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırdık. 

Bunlatın dışında, son dönemlerde ülkemiz ve sektörümüz ekonomisi üzerinde oluşturulmak istenen olumsuz yargıyı yıkmak için yurtdışı fuar ve organizasyonlara stant açarak ağırlıklı katılım sağladık, bayrağımızı yurtdışında çeşitli faaliyetlerde dalgalandırdık, sektörümüzü ve tersanelerimizi tanıttık ve bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Bu alanda ihracatın geliştirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? 

İhracatın geliştirilmesinde istediğimiz, dünyadaki rakiplerimize eşit şartlarda rekabet edebilmemizdir. Burada da, diğer ülkelerin kendi gemi inşa sanayine sağladıkları finansman kolaylıkları ihracatta bizim önümüze bir dezavantaj olarak çıkmaktadır. Yeni gemi inşa ettirmek isteyen armatörler, denizcilik ve gemi inşa sektöründe yaşanan kriz nedeniyle geminin inşası ve sonrasında kendilerine sağlanan finansman koşullarına önem vermektedirler, Dünyadaki rakiplerimizin bulunduğu ülkeler bu cazip finansman kolaylıklarını büyük ölçüde sağlamaktadırlar. Bizim de beklentimiz, rakiplerimizin sahip olduğu başta gemi inşa aşamasında kullanılan köprü finansmanı olmak üzere uzun vadeli cazip finansal kolaylıklardır. 
Özellikle Türk Eximbank olmak üzere ihracata yönelik kredilerin gemi inşa sanayisi için de iyileştirme çalışma- 


e 


ları bu doğrultuda devam etmektedir. 

Son dönemde sektörün savunma sanayi alanında aktif olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu alanda yapılan çalışmalara değinir misiniz? 

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin ortak özelliklerine baktuğımızda, denize kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetlerinin 


çok ileri düzeyde olduğu görülüyor. Bugün Türkiye olarak geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanımız önderliğinde hayata geçirdiğimiz MİLGEM projesinin Türk gemi inşa sanayi tarafından Türk Deniz Kuvvetlerine kazandırılması birçok önyargıyı yıkmıştır. Artık Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın peş peşe askeri gemi ihalelerine çıktığını görüyoruz. Zira bu konuda Türk tersaneleri önemli bir imkân ve kabiliyete ulaştı. Şu an yüzde 65-70 oranındaki yerli katkı oranı, gönül ister ki yüzde 100'e ulaşsın, bu gemilerin içindeki tüm donanımlar ve sanayi ürünleri Türkiye'de üretilsin. Yan sanayi anlamında da önemli gelişmeler olduğunu görmek bizi daha da umutlandırmaktadır. 

Havuzlu çıkarma gemisi (LPD), sahil güvenlik ma kurtarma gemisi, yeni tip karakol botu, LCT ve LST 


ara- 


(çıkarma gemileri), deniz altı kurtarma ana gemisi, kur- 


tarma yedekleme gemisi ve lojistik destek gemisi gibi as- 


keri gemi türlerini başarıyla inşa eden/etmekte olan ve bu gemilerin bir kısmının ihracatını gerçekleştiren 9 tersanemiz bulunmaktadır. 

Devletimizce, 2018 yılında da açılacak ve ihalelerle 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özel sektöre yönlendirilecek yeni savunma sanayi projelerinin de gemi inşa sanayi için önemli bir destek olacağını değerlendirmekteyiz. 

Özel sektör tersanelerimiz bugüne kadar deniz kuvvetlerimize başarıyla inşa ettiği gemilerle kendisini ispatlamıştır. Donanmamızın hala kullanmakta olduğu bu gemiler başarının en güzel örnekleridir. Şimdi bu gemileri veya benzerlerini dost ve müttefik olduğumuz ülkelere ihraç etme zamanıdır. Savunma sanayi gemilerinin ihraç edilmesinde özel sektör tersanelerinin pazarlama gayretinin yanı sıra dev- 


letimizin ve yurtdışı temsilciliklerimizdeki görevlilerin de katkıları büyük önem arz etmektedir. 

Savunma sanayi ve ticari gemi ürünlerinde yerlilik konusunda geldiğimiz noktayı aktarır mısınız? 

Yerlilik oranı biraz göreceli bir kavramdır. Hacimsel olarak baktığınızda oran farklı çıkıyor, ürün bazında baktığınızda da farklı bir oran çıkıyor. GİSBİR Başkanı olarak şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı durumunda ticari elektronik cihazlar haricinde bir geminin ihtiyacı olan her şeyi üretebiliyoruz. Pahalı, ucuz, kaliteli bunlar fark etmez. Tabi ki armatörler için bu ürünlerin dünya üzerindeki servis ağı büyük önem arz edecektir, Bugün baktığınızda askeri gemilerde “65-70 seviyelerinde bir yerlilik oranını yakaladık. Adetsel bazda baktığınızda bu oran */690 seviyesindedir. Ticari gemilerde de durum böyledir. 

GİSBİR olarak hem eğitim hem de sağlık alanında taşın altına elinizi koydunuz. Bu alanlardaki çalışmalarınızla ilgili güncel bilgiler alabilir miyiz? 

15 Mayıs 2009 tarihinde Tersanecilerimizin katkılarıyla 
kurulan ve Tuzla ilçesinin ilk özel hastanesi olma özelligini taşıyan Gisbir Hastanesi profesyonel bir kadroya emanet edilerek daha etkin çalıştırılması sağlanmıştır. Bugün itibari ile Gisbir Hastanesi, tersanelerimize olduğu kadar bölgedeki halkımıza da hizmet vermeye devam etmektedir. 

Piri Reis Denizcilik Meslek Lisesi başta olmak üzere denizcilik alanında faaliyet gösteren okul ve üniversitelerimizle yakın işbirliği halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamamızın yanı sıra birlikte yürüttüğümüz projeler ve öğrencilerimizin staj ihtiyaçlarını karşılama konusunda koordinasyonumuz devam etmektedir. Bunların yanında, denizcilik okulları başta olmak üzere okuyan öğrencilerimize belirli kontenjan dâhilinde burs vermekten mutluluk duyduğumuzu da belirtmek isteriz. Kızılay öncülüğünde başatılan “81 İl81 Anaokulu” projesi kapsamında büyük bir gururla yapımını üslendiğimiz Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Ardahan Kızılay Ana Okulu'nun inşası devam etmektedir. Sosyal İlişkiler Komisyonumuzun aldığı kararlar doğrultusunda çeşitli okullarımıza ayni desteklerimize ilave olarak, doğu illerimizde spor müsabakalarında bireysel olarak uluslararası başarı gösteren genç öğrencilerimize çeşitli ödül ve desteklerde bulunmaktayız. Tersanelerimizde verimliliğin artırılması ve iş emniyetinin yüksek derecede idame ettirilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) uygulamaları kapsamında işçilerimizin eğitimi ve yaptıkları işler kapsamında sınavla belgelendirilme çalışmalarına devam etmekteyiz. 

Sektördeki gelecek beklentilerini aktarır mısınız? 

Sektörden geleceğe yönelik öngörümüzü belirtmek gerekirse; denizcilik sektörünün dünya ölçeğinde krizden çıkmasına bağlı olmakla birlikte, 2008'de başlayan ve bir hayli uzun süren olumsuz sürecin sonlarına geldiğimizi değerlendirmekteyiz. Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi bizim için denizcilik alanında olumlu bir sürecin başlaması, bölgemizde yaşanacak olan istikrarla doğrudan ilişkilidir. 
Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkas bölgelerinin ortasında yer alan ve deniz yolları açısından önemli geçiş noktasında bulunan ülkemizin çevresinde yaşanan olumsuz ekonomik ve politik gelişmeler, doğal ve direkt olarak ülkemizi etkilemektedir. 2018 yılında denizcilik sektöründe yukarı hareket için buralardaki gelişmelerin istikrarlı bir yapıya dönüşmesinin beklentisi içinde olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki 2018 yılından itibaren deniz: 
ya ve Türkiye ölçeğinde yukarı harekete başladığı bir döneme gireceğimizi düşünmekteyim. 

Tersanelerimizin, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da pazarlama faaliyetlerine devam ederek yeni gemi inşa konusunda ilerleme sağlayacağı inancını taşımaktayız. Bakım-onarım faaliyetlerinde ise, toplam tonajda 2017 yılı ile mukayeseli olarak çok farklı bir beklentimiz bulunmamakta olup, kendi içimizdeki rekabet şartlarında, bulunduğumuz seviyeyi korumaya çalışacağımızı düşünüyorum. 

Türk armatörlerimiz genellikle Uzakdoğu ülkelerine büyük tonajlı yük gemi siparişi veriyorlar. 
Bu siparişleri neden Türk tersaneleri alamıyor? 

Armatörler sahip oldukları gemilerle dünyada bir rekabete girerler. Dolayısıyla ilk işleri gemi yatırımlarıdır. Aldıkları ürünün dünya standartlarında ve fiyatı da o seviyede olması gerekiyor ki doğru rekabet edebilsin. Bu açıdan uzun yıllardır, Uzakdoğuda Japonya, Güney Kote ve Çin gibi ülkeler, düşük işçilik ücretlerinin yanı sıra bu büyük tonajlı gemileri seri olarak üretme kabiliyetine sahip olduğundan, büyük tonajlardaki gemileri bize göre daha avantajlı fiyatlar ve kısa inşa süreleri ile teslim edebiliyorlar. Büyük tonajlı gemilerde, armatörlerimizin Uzakdoğu'ya sipariş vermesinin ana nedeni de budur. Türkiye'nin coğrafi konumu gereği batıya daha çok hizmet veriyoruz. Biz daha özellikli işler yapıyoruz. Hacimsel olarak küçük fakat nitelikli işler çıkartıyoruz bu nedenle, küçük gemilerde de biz iddialıyız. Uzakdoğu ülkeleri de küçük gemi üretiminde bizimle rekabet edemiyorlar. Bu vesile ile sizlere teşekkür eder, yayın hayatınızda başarılar dilerim. 
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal: 


Ülke kalkınmasının temeli sermaye ve nitelikli insana dayanmaktadır 


ursa sanayisine olduğu kadar ülke ekonomisine 


de önemli katkılar sunan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), yeni hizmet binası ile daha iyi hizmet verir hale geldi. Ülkenin geleceği için yatırımların önem kazandığı bir dönemde bir 


araya geldiğimiz Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal, yaptıkları çalışmalar ve ülke ekonomisinin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
Öncelikle hayırlı olsun. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi(NOSAB) hizmet binasının açılışını yaptınız. Yeni tesisiniz hakkında bilgi verir misiniz? 
Tesisimiz birkaç bölümden oluşuyor. Tesisimizde idari binamız, kreşimiz, 5 tane banka şubesinin olduğu alanımız ve kapalı otoparkımız bulunuyor. İdari binamız 5271 metrekare, kreş 1334 metrekare, 5 banka şubesi için 2250 metrekare ve 1000 metrekare de kapalı otoparkımız olmak üzere toplamda 9855 metrekare bir inşaat alanından oluşuyor. Tesisimizi NOSABİ'ın kendi 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bütçesiyle yaklaşık 13 milyonluk bir yatırımla gerçekleştirdik. 

Yeni hizmet binası bölge sanayicilerine ne tür imkânlar sunacak? 

Daha önceki hizmet binamız 300 metrekare civarında bir barakaydı. Orada normal hizmetlerin yanında, farklı bir şey miz söz konusu değildi. İdari binamızın hizmete gir- 


yapmamız ya da yeni bir hizmet getirme- 


mesiyle birlikte bugüne kadar kimi zaman fiziki şartlardan ötürü aksayan hizmetlerimiz, bundan sonra daha düzenli bir biçimde yürütülecektir. Yeni binamızda yaklaşık 120 kişilik bir toplantı salonumuz var. 
Sanayicilerle ilgili çeşitli teknik konularda yapacağımız toplantılar yanında çeşitli kültürel ve ekonomik faaliyetler içinde burada toplantılar düzenleyeceğiz. Kapalı 


otoparkımız hem kendi personelimiz hem bankalara gelen müşteriler için hizmet verecektir. 
Idari bina ile bitlikte hizmete açılan anaokulumuz, 


projemizin çok önemli bölümünü oluşturmaktadır. 


Kadınların çalışmasında en büyük zorluğu küçük çocuklu anneler yaşamaktadır. Anneler çalışırken çocuklarını barındıracakları yerleri ve bakacak kişileri bulmakta zorluk çekmektedirler. NOSAB olarak bu önemli hizmete 140 çocukluk kreşle adım atıyoruz. 
Kreşimiz tamamlanmış olup, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bölgemiz çalışanlarına hizmet vermeye başlayacaktır. Bölge çalışanları için bu sayı tabii yeterli olmayacaktır. Amacımız sınırlı da olsa çalışan annelere hizmet vermenin yanında, DOSAB'ın öncülüğünü yaptığı bu projeyi yaygınlaştırmak ve toplumda farkındalığı arttırmaktır. 

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz nelerdir? 

Yeni dönem de sanayicinin önünü açacak, rekabet gücünü arttıracak çalışmalar için sanayiciyle daha fazla bir araya geleceğiz arıtma ilave edilecektir. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığımız arıtma tesisinde kullanılan bazı kimyasal maddelere gerek kalmadığı gibi mevcut tesisimiz daha düzenli hale gelecektir. 


Mevcut kimyasal tesise biyolojik 


Ülke kalkınmasının temeli sermaye ve nitelikli insana dayanmaktadır. 10.000 dolarlık orta gelir seviyesinden kurtulmamız için Ar-Ge teşvikleri yanında sanayi için gerekli eğitilmiş insanlara ihtiyacımız vardır. 
Bölgemizde, belirli bir eğitim almış gençleri kaynakçı, CNC operatörü, yazılımcı vs. gibi sanayicinin ihtiyacı olan çeşitli alanlarda yetiştirilmek üzere teknik eğitim 


merkezi açmak istiyoruz. Çok işe girip çıkmaların yaşandığı günümüzde bu eğitimler çalışanların aidiyet duygusunun artmasına da katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu tür eğitim merkezlerinin ülkemizin diğer sanayi bölgelerinde de açılmasında yarar vardır. 

NOSAB'da doluluk oranı “694 gibi çok yüksek değerdedir. Kalan çok az yerin de arsaları küçük, fiyatları yüksektir. Bu bakımdan bölgemiz sanayicilerinin yatırım yapabilmeleri için yeni sanayi alanlarına ihtiyaç vardır. Diğer yönden ülkemiz sanayisinin daha iyi yere gelebilmesi ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi için alt yapısı ve fabrika binaları devlet öncülüğünde hazırlanmış sanayi bölgelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu takdirde sanayici elindeki sermayesini arsa ve bina yerine, işine harcayarak daha iyi hizmet şansını yakalayacaktır. 

NOSAB”ın günümüzde ulaştığı büyüklükten bahseder misiniz? 

Bölgemiz 234 hektar üzerinde 320 sanayi tesisi, yaklaşık 22 bin çalışanı ve yıllık 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla NOSAB, Bursa ekonomisinin önemli merkezlerinden biridir. Doluluk “694'ü bulan bölgemizde faaliyet gösteren firmaların “430'u otomotiv, “030 “u makine-metal, geri kalan “/ 40 “ı da tekstil, plastik, ambalaj, kimya gibi değişik sektörlerden oluşmaktadır. Bugün Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Bursa san misine de önemli katkılar sunuyor. 


e olduğu kadar ülke ekono- 
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Bölge sanayicinin yaşadığı sorunlar nelerdi Biraz önce bahsetmiş olduğum aşırı işçi giriş çıkış 


ları önemli bir sorun teşkil ediyor. Çünkü bu verimsiz 


liğe yol açar. Ayrıca firmaların verimliliklerini 


arttırması, otomasyona gitmesi belirli kaynaklarla ya- 


pılıyor. Yani siz çok güzel şeyler hayal edebilirsiniz ama bunun için imkânınızın olması gerekir. Son zamanlarda teknolojiye yönelik bazı destekler veriliyor. Bunlar iyi gördüğümüz durumlar. Ama dünya ile rekabet etme konusunda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Türki- 


ye'nin bilindik ürünler üretm 


inin yanında ithalatı çok yapılan ürünleri de üretmesi lazım. Biz neyi daha çok ithal ediyoruz ona odaklanırsak mevcut işletmelerin 


önü açılır, Sanayici 


) ere ihtiyacı var. Yeni işlerle ilgilide devletin bu anlamda sanayicinin önünü aç- 


ması gereklidir. 
Bu kadar çok teşvik tedbiri alınmasına rağmen niçin sanayi de yatırımlar artmiyor? 
Yatırımların artması için insanların yeni bir şeyleri görmesi lazım. Türkiye'de son zamanlarda artan bir sa- 


nayileşme var. O da savunma sanayisidir. Bu sektör 


neden bu kadar hızla yükseliyor? Çünkü önündeki hedefler büyük. Türkiye'de sanayicilerin önünü açacak 


ilazım. Mevcut ürünler yanında 


hedeflerin gösterilme: 
yeni ürünler hedef göstererek sanayicinin önünün açılması lazım.Gİ 
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NOSAB İDARİ BİNA, KREŞ VE 
EK TESİSLERİ 


AÇILDI 


YENİ İDARİ BİNAMIZDA 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ. 
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Uzay Ajansı TBMM'de 


zay alanında yapılan çalışmalar, ülkemizin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Bu konuda son dönemde atılan adımlar bu konuda umut taşımamıza neden oluyor. Son olarak kurulmak istenen Uzay Ajansı'nın gündemde olduğu 


bir dönemde konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz esi Uçak ve Uzay Bilimleri si Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, 


İstanbul Teknik Ünivers 
Fakültesi Öğretim Ü 


sorularımızı yanıtladı. 

Ülkemizin balistik füze konusunda gelişimi arzulanıyor. Bu noktada bizim geldiğimiz noktayı aktarır mısınız? 

Ülkemizde Roketsan'ın bu konuda ürünleri bulunuyor ve bu ürünler gerek yurt içinde g şında satılıyor. Buradaki fırlatma fırlatma, mühimmat fırlatma sistemleridir. Büyük uydu fırlatma sistemleri değildir. Bu alanda İran'ı örnek alırsak, onlar uydu fırlatma sistemleri üzerinde çalışmalar 


rekse yurt dı- 


temleri füze 


yapıyor, çok daha fazla yük taşıyan büyük roketleri bulunuyor. Bu alanda gelişmek için öncelikle sonda roketleri üzerinde çalışmalar yapılır. Bunlar ortalama 100-150 km yüksekliğe kadar çıkabilen sistemlerdir. Bu noktada da kullandığınız yakıcı-yakıt çok önemlidir. 
Katı veya sıvı yakıcı-yakıtla mı çalışma yapacaksınız, 


karar vermelisiniz. Fakat genellikle katı yakıt çalışmalarının kolaylığından dolayı tercih ediliyor. Dünyada bu 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konular üzerinde çalışmalar yapılıyor fakat hiçbir ülke kendi çalışmasını başka bir ülke ile paylaşmıyor. Dolayısıyla bu alanda sadece çalışma yapan ülkeler kendi teknolojik gücünü biliyor. Bu yüzden bizim de kendi çalışmalarımızı daha fazla yapmamız gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkelerden bu bilgileri beklemememiz gerekiyor. 

Gelişmiş ülkelerin bu alanda geldiği noktayı tahmin edebiliyor muyuz? 

Kâğıt üzerinde geldikleri noktayı bilemeyiz. Ancak yaptıkları denemelerle hangi noktada olduklarını görebiliyoruz. Hindistan şubat ayında roketiyle 104 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi başardı. Sadece bir fırlatmada yapıldı. Biz daha sonda roketi gönderemiyoruz. Bu çalışmalar Türkiye'de bir türlü başlayamadı. Dolayısıyla bunları yapabiliyor olmamız gerekirken sürekli ilerleyemeyen çalışmalar oluyor. 

Roketsan bu işe öncülük edip ilerleme sağlayamıyor mu? Üniversite sanayi iş birliği içinde yapılamaz mı? 

Bir dönem ben bu işlerle ilgileniyordum fakat uzun dönemdir iletişim kuramıyoruz. Bu nedenle şu anda hangi aşamada olduklarını bilmiyorum. 

Siz İTÜ Üniversitesi olarak bu alanda hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? 

Ben şu anda küçük uydular üzerinde çalışmalar ya- 


pıyorum. Roketlerle ilgili de kendi olanaklarımızla çalışmalar yapıyoruz. Benim danışmanı olduğum İTÜ PARS Roket Grubumuz, orada çalışmalar yürütüyoruz. Orada akademik düzeyde hibrit roket çalışmaları yapıyoruz. Dünyada da gelişen bir konudur. 

Ülkemizde bir de fırlatma sistemine ihtiyaç yoktur bu uyduları Fransa'dan daha ucuz fiyatlarla temin edebiliyoruz, diye bir bakış var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? 


Bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Güçlü bir ül 


gerekiyor. Ülke olarak uygun büyüklükte boş 


uzay i olacak isek fırlatma sistemini iyi bilmemiz 


bir arazi 


bulmamız gerekiyor. Açık deniz bulmamız gerekiyor. 
Coğrafi konumumuz nedeniyle arazi konusunda maa- 


lesef biraz sıkıntılıyız. Fakat küçük roketlerle çalışılabi- 


lir, en azından kendi küçük uydularımızı göndererek işe başlayabiliriz. 

Bu alanda uluslararası bir kısıtlama var mı? 

Böyle bir şey yok. Biz ancak kendi kendimize engel olabiliriz. 

Ülkemizde artık yerli uydu çalışmaları var, bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bu çalışmalar planlandı ve şucanda çalışmaları sü- 


üyor. Bunların içinde satın alınan ve yapılan uydularımiz var. Turksat uydularının tamamı dışarıdan satın alınan uydulardır. En son 4A/5A uydusu vardır onlar 


da satın alınacak uydudur. Ancak, birkaç yıl önce baş- 


layan Turksat GA haberleşme uydusu geliştirme çalışması var yerli olarak yürüyen. Bu proje üzerinde birkaç yıldır çalışılıyor. Bu kapsamda başarıyla tamamlanırsa 


kendi yaptığımız büyük haberleşme uydusunu da yö- 


rüngede görmüş olacağız. 
Bu kapsamda TAI sizinle çalışıyor mu? 
Benim TAI /TUSAŞ ile bir 
Diğer birkaç firma ile çalışıyorum. Uydu alanında TAJ, Aselsan ve TÜBİTAK U; 


1 Bilişim firması yer alıyor. Ayrıca öğrencileri- 


alışmam bulunmuyor. 


y var, bunların dışında da 


mizin kurduğu Gumush Uzay ve Ertek Uzay firmaları var. Bu firmalar yerli uydu üzerine çalışıyor, yetenek ve teknoloji geliştirme üzerine çalışıyor. Bir takım testleri İTÜ'de kuruduğumuz alt yapıyı kullanarak yapıyoruz. 

Savunma sanayi alanında son dönemde üniversitelerden akademik kişilerin yönetime geldiğini görmekteyiz. Bu durum uzun vadede sanayi üniversite iş birliğini arttırır mı? 

Bu durum gelişimi destekleyecektir. Biz geçmişte Havelsan ile çalıştık, uydu yaptık gönderdik. Şu anda Aselsan ile çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bitmek üzere olan bir uydumuz var. Kısa bir zaman içinde Japonya'ya göndereceğiz oradan fırlatılacak. İTÜ olarak yoğun çalışıyoruz, bu alana insanları 


Bu alanda çalışmak isteyen ve bizden 
Ank: 


STM Savunma Mühendisliği'nin uydu konusunda da- 


teşvik ediyoruz 


yardım bekleyen herkese yardımcı oluyoru "da 


nışmanlığını da yapıyorum. Onlarla birlikte çalışmalar 


yürütüyoruz. Şu anda sanayi üniversite iş birliği yapıyoruz. 

Uzay alanında çalışmaların daha nitelikli olması için ana yüklenici firmalar dışında KOBİ tarzından da firmaların olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Türkiye'de bu alanda başka firmalarımızda var mı? 


Ana firmalar dışında alt yüklenicilerin kesinlikle olması gerekiyor. Bu projeler çok büyük projelerdir. 


Hatta hiçbir ülke bu projelerin tamamını tek başına 


ya- 


çıdan çok önemlidir, 


pamaz. Uluslararası iş birliği bu a fakat bu işbirliğinde de elinizin güçlü olması gerekiyor. 


sadece seyrede: 


Aksi takdirde onlar yaparken si NİZ, 


niz. Dolayısıyla bu alanda bu- 


hiçbir şey öğrenemezs günde yapılan işbirliklerinin hepsi önemlidir. Bizdeki 


alt yüklenicilere gelince de maalesef alt yüklenici firma 


yor. Bir de alt 


sayımız azdır, bunların artması gere yüklenicilerin hepsi işin yazılım kısmına yöneliyorlar, 


hemen gelir elde etmek istiyorlar. Başkasının alt yapısını kullanıyorlar. Oysaki uzay sanayin de çalışmak çok 


zahmetli bir iştir. Getirisini çok uzun zamanda alabi- 


lirsiniz. Dolayısıyla bu alanda mücadele etmeyi bilme- 


niz gerekiyor. Burada benim gördüğüm asıl problem, 


ana yüklenici firmaların halen tam olarak oturmamasından kaynaklanıyor. Onlar kendi düzenlerini tam oluşturamadıkları için kendi kurumlarına bakmaktan 


dışarıya yönelemiyorlar. Alt yüklenicileri oluşturmak ve 


onları yönetmekte çok zor bir iştir. Öncelikle senin ne 


istediğini net bilmen gerekiyor, tanımlamalarını yapman gerekiyor. Dolayısıyla bu tanımlar tam oluşmadığı için de işler yavaş ilerliyor. Ülke olarak bu alanda daha 


oturamadık. 
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UZAY Sp si 


Uzay TeknolojilerifArastıra Enstitüsüğ m 


nstitul 


Bugün siyasi irade işlerin hızlı ilerlemesi için birçok yerli projeler çıkartıyor ve bütçelerini de hazırlıyor. Buna rağmen neden işler bu kadar yavaş ilerliyor? 

Bu sektörde politik durum her zaman önemlidir. 


Iradeli bir şekilde işin peşinden gitmeniz gerekiyor. 


Sonrasında en küçük bir politik dalga bile işlerin durmasına neden oluyor. Bu işleri kendiniz ilk yaptığınız bilir f: 


bir yılda yaparsınız. Üçüncü ürünü yapmak ise birkaç 


zaman on Yıl s cat ondan sonra ikinci ürünü 


ayda olur. O yüzden bu süreci olumlu da karşılamak gerekiyor. Önemli olan doğtu bir şekilde ilerleme kaydetmektir. Bir de bazı 


ler durduruluyor. Bir çalışma başlıyorsunuz, aniden işi durduruyorlar. Kendi içimiz- den durduruyoruz. İşten anlamayanlar başa geçiyor ve işler biranda duruyor. 

Şu anda Uzay Ajansı kurulmak isteniliyor, böyle bir çalışma işleri hızlandırabilir mi? 


Uzay Ajansı kanunu şuanda mecliste bekliyor. 
Neden çıkmadığını bilmiyoruz. Bunu kim engelliyor. 
Uzay Ajansı kurulursa bu işler çok daha fazla hızlanır. 


Çünkü şu anda bir başıbozukluk var. Uzay Ajansı ku- 


GOKTURK-2 


zönürlüklü Mili Yer Gözlem Uydumuz 


rulursa hızlı bir şekilde ilerlemeye başlar. Bu sektörleri 


bilmeyen insanlar yönetime gelmemiş olur, Yasa şu- 


anda hazır fa 


t bu alanı bilmeyen insanlar yasayı bekletiyorlar. TÜBITAK bu işleri yapamaz. Zaten tek başına TÜBİTAK hangi işe yetişecek. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü de bunu yapamaz. Onlar bilgi üretmesi yorlar. Bu da 


gerekirken, şuanda ürün üretmeye çalış 


çok yanlış bir davranıştır. Yine Uzayla ilgili bir çalışma yapmak isteseniz devletin hangi kurumundan destek 


alacağınız belli değildir. TÜBİTAK bu alanda her 


zaman progtam açmıyor, bu nedenle Uzay Ajansı kutulursa bir kurumdan bu işlet net ilerlemiş olur. 

İTÜ olarak siz şuanda neler yapıyorsunuz? 

İTÜ olarak küçük uydular üzerine çalışmalara yöneldik. Bu uydular dünyada büyük önem kazanmaya başladılar. 2017 yılında uzaya 400 uydu atıldıysa bunun 
300 tanesi bizim de üzerinde çalıştığımız küçük uydulardır. Temelde üniversite olarak üretiyoruz. Öğrenci- 


lerle çalışıyoruz. Bu uydular büyük uydu ne yapıy 


orsa 


benzer görevi yapıyor. Üniversite olduğumuz için bu t 8 yapıyor. L Iduğ çin k projelerle ülkemize nitelikli mühendis yetiştirmeye ça- 


lışıyoru 
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SUDAN ENERJİ-POLİTİĞİ 
VE 
SEVAKİN ADASI 


udan nitelemesi; “Biladu's-Sudan (Siyahlar ÜL kesi)”ndan gelmekte olup, bugün bilinenden çok daha büyük olarak Kızıldeniz kıyılarından başlayarak Batı Afrika'ya kadar uzanan geniş bir alanı ifade etmektedir. Günümüzde, Sudan olarak ifade edilen bölge ise; Biladu's-Sudan'ın doğu bölgesini betimlemekte olup, yine de (bölünmeden önce) Afrika'nın en büyük topraklarına sahip birkaç ülkesinden biri durumundaydı. Doğal ve yer altı zenginlikleri ve su kaynaklarıyla her zaman dikkatleri üzerine toplamış bir bölgedir. Bununla beraber, Nil Vadisi dışında önemli ölçüde çöllerle kaplıdır ve bu nedenle de nüfusu, sahip olduğu topraklara göre düşüktür, Dünyanın en uzun ırmağı olan Nil'in iki önemli kolu olan ve Victoria gölünden doğan Beyaz Nil ile 'Tana gölünden doğan Mavi Nil Sudan'da birleşir ki; ülke başkenti olan Hartum da burada kurulmuştur. Cezire olarak nitelenen ve Nil'in iki kolu arasında kalan geniş ova pamuk, yerfistiğı ve tarım ürünlerinin yetiştirildiği önemli bir alandır. 
Tarihi ise, kadim Mısır medeniyetinin zengin Yukarı Mısır bölgesi ile ilişkilendirilebilir ve Nubye olarak nitelenen Sudan'ın bu kuzey bölgesinin Eski Mısır'da daima aytı bir önemi olmuştur. Sudan'a, M.S. 7. Yüzyılda araplar gelmiş, ticaret canlanmış ve İslamiyet de yayılmaya başlamıştır. 1517'de Mısır'ın Osmalılar tarafından fethedilmesi Sudan bölgesinde de etkisini göstermiştir ve Sevakin (veya Suakin) Adası da bu dönemden itibaren Osmanlıların bulunduğu (ve görevlendirilen paşaların ikamet ettiği) önemli bir bölge olmuştur. 
Kabile yaşamının baskın olduğu Sudan bölgesinde daha sonraları devlet yapılanması da görülmüştür. 


1821'de Osmanlı Misir Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından Nil havzası (Eski Mısır'da olduğu gibi) tek bayrak altında toplanmıştır. Daha sonra İngiliz etkinliği kendini göstermiş 1881'de “Ensar hareketi” olarak nitelenen bir hareket başarı sağladıysa da 1899'da İngilizlerin Sudan'a girmesinden sonra hareket dağıtılmıştır. 1923'te Lozan antlaşmasıyla Sudan'ın resmen Osmanlı ve Türklerle ilişkisi kesilmiştir. Ancak, bölgede 1920'li yıllardan itibaren isyanlar baş göstermiş ve nihayet 1956'da ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlıktan sonra da darbeler eksik olmamış, ayrıca ülkenin güney bölgesinden kaynaklanan karşı hareketler hep görülmüştür. 

2003 yılında olaylar tırmanmış 2007'de hayli kanlı 
çatışmalar yaşanmıştır. Ocak 2011'de yapılan referandumla esasen Hıristiyan-Animist Güney Sudan, ço-Şunluğu Müslüman-Arap olan Kuzey Sudan'dan, Temmuz 2011 tarihi itibariyle ayrılma kararı almıştır. 
Referandum sonrası, Mısır bu karara karşı çıkmış, ancak Mart 2011'de Mısır'da yönetimin değişmesi ile Mısır iç işlerine dönmüş ve Temmuz 2011'de Sudan, Kuzey ve Güney Sudan olarak bölünmüştür. Ancak, halen sorunların çözülmüş olduğu söylenemez. 

Sudan'ın Ekonomisi ve Enerji Kaynakları 

Sudan ekonomisi esas itibariyle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak, çok iyi değerlendirilmese de ülkenin yer altı zenginlikleri önemlidir ve bunlar arasında Kromit, manganez, mermer, alçıtaşı, tuz ve mika ile birlikte hayli zengin petrol, bakır, çinko, altın, gümüş, demir, tungsten ve uranyum madenleri bulunmaktadır. Bu zenginliklerine karşın, ülke 2000 USD dolayındaki kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 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(GSYİH) ile yoksul ülkeler arasında sayılmaktadır. Birçok ihtiyacını ithal etmekte, buna karşın petrol, altın, canlı hayvan, et, deri, pamuk, susam, şeker ve yer fistığı ihraç etmektedir. İhracat gelirleri, ithalatının üçte biri dolayındadır. Çin, halen ülkedeki en büyük yatırımcı durumundadır. ABD ise, 1997'den itibaren ülkeye ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulamış, ancak Ekim 2017'de bu uygulamaların kaldırılması yönünde gelişme sağlanmıştır. 

21. Yüzyılda petrol ülke ekonomisinde öne çıkmaya başlamıştır. Bölünmeden sonra petrolün Yo 75'i Güney Sudan'da kalmış olmasına karşın rafineriler Kuzey Sudan'da yer almaktadır. Ayrıca, Güney Sudan'ın denize kıyısı yoktur ve petrol boru hatlarının önemli kısmı Kuzey Sudan'da bulunmaktadır). Kuzey Sudan'da petrol boru hatları ülkenin önemli limanı olan ve (Sevakin adasına da hayli yakın olan) Port Sudan üzerinden Kızıldeniz vasıtasıyla dünya pazarına çıkmak durumundadır. Güney Sudan petrol taşınmasını Kenya üzerinden yapmak üzere bir boru hattı projesi de geliştirmiş bulunmaktadır. 

Sudan'da petrol çıkarımında, Great Nile Petroleum Operating Company (GNPOCİ) şirketler birliği etkindir ve hayli önemli yatırımlar yapmıştır. Bu şirket ortakları arasında, Çin, Malezya ile (önceleri Kanada varken hisselerini devretmesiyle) Hindistan bulunmaktadır. Port Sudan'a ulaşan petrol boru hattı da bu şirketler birliği tarafından inşa edilmiştir. Çinli şirketler petrol araştırmada olduğu gibi diğer enerji şirketlerinde de çoğunlukla ana ortak durumundadır. 
Böylelikle, Sudan 1990'lı yılların başlarında petrol ithal 


eden bir ülke iken 1999'dan itibaren giderek artan miktarlarda petrol ihraç eden ülke haline gelmiştir. Petrol ihracatı, esas itibariyle petrole yatırım yapmış olan başta Çin olmak üzere ilgili ülkelere olmaktadır. 

Sudan'da enerji konusunda bir önemli hamle de Nil ve kolları üzerinde kurulacak çok sayıda baraj ve hidrolik santral projeleridir. Her ne kadar Mısır bu projelere (Nil üzerindeki Mısır'ın Assuan Barajını olumetkileyebileceği ve Mısır'da Nil kullanımının kısıtlanabileceği gerekçesiyle) karşı çıkıyor olsa da bu baraj projeleri hayata geçme yolundadır. 
Hidrolik santrallara ilaveten Sudan (özellikle Kuzey Sudan'ın) rüzgar ve güneş santralı projelerine sıcak baktığı gözlenmektedir. Baraj inşaatlarında çalışmak üzere Sudan'da yüz bin dolayında Çinli'nin çalıştığı ifade edilmektedir. Çalışanların gereksinimleri de yine Çinli firmalar tarafından sağlanmaktadır, 

Sevakin Adasının Önemi 

Sevakin adası, önemli bir su yolu, bir başka deyişle ticaret yolu olan Kızıldeniz'in hemen ortasında yer al- 


suz sularının 


makta olup, geçmişte olduğu gibi günümüzde de stratejik bir öneme sahiptir. 19. Yüzyılda Süveyş kanalının açılması Kızıldeniz'i daha da önemli kılmış ve özellikle 
20. Yüzyılda enerji yolu olarak anılacak hale getirmiştir. Ancak, Süveyş kanalı katastrofik tankerlerin geçmesine çok da uygun olmaması durumuna karşın, böylesi büyük tankerlerin geçebileceği 2. Süveyş Kanalı 2015 yılında hizmete açılmıştır. Ayrıca, İsrail Akabe Körfezi'nde liman kenti olan Elat'a boru hatlarıyla Orta Doğu petrollerini taşımayı planlamaktadır. Fazla olarak 21. Yüzyılda Sudan'da bulunan petrolün boru 


hatlarının Kızıldeniz'e çıkış noktası olan (Sevakin adasının yanı başındaki) Port Sudan da enerji politik açıdan giderek daha büyük önem taşıma trendi göstermektedir. Dolayısı ile önümüzdeki yıllarda Kızıldeniz'in ticari ve enerji-politik öneminin her zamankinden daha çok olmak üzere öne çıkacağı anlaşılmaktadır. Sevakin adası işte böylesi bir bölgeyi control eden bir konuma sahiptir. Bütün bunlardan ayrı olarak İslami Kutsal topraklar olan Mekke ile Suudi Arabistan'ın liman ve ticaret kenti Cidde'nin de hemen karşısında yer almaktadır. Ayrıca, Sevakin adası korunaklı bir liman konumuna sahiptir ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri ve ticareti Afrika içlerine taşıyabiecek pozisyondadır. Nitekim geçmişte Sevakin bölgesi için Afrika'nın giriş kapısı nitelemesi de kullanılmıştır. 

Sonuç 

Kızıldeniz'de yaşanan tüm gelişmeler ve bu bağamda, Avrupa ile Amerika'dan Afrika'ya ve Asya'ya, tersine olarak da Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılan ticaretin bu bölgeler arasındaki ticaretin “6 10'u gibi bir 


değerde olması Kızıldeniz'e yadsınamaz önem kazandırmaktadır. Ayrıca, canlandırılmaya çalışılan İpek Yolu'nun kara yolunun yanı sıra deniz yolu alternatifi de sunuyor olması ve bu yolun Kızıldeniz'den geçmesi planlanması da bölgenin ehemmiyetini pekiştirmektedir. Dolayısıyla, dünyanın dikkatleri bölge üzerine çe- 


kilmiş durumdadır. Bu bağlamda, 19. Yüzyıldan bu yana Kızıldeniz bölgesinde konuşlanan batı ülkelerinden ayrı birçok ülke bölgede statüko kazanma çabasına girmiştir. Örneğin; Suudi Arabistan; Ürdün ve Mısır ile birlikte Neom projesi adı altında Kızıldeniz'in kuzeyinde bir düzenlemeye gitmekte ve fazla olarak Tiran ve Sanafir adalarını Mısır'dan turizm projeleri geliştirmek bağlamında devralarak Akabe körfezinin kontrolü için pozisyon almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri, Kızıldeniz'in güneyinde Babü'l Mendeb Boğazı bölgesinde Mion Adası'nda ve Eritre'nin Asab limanında ve Yemen'in Muha Limanı karşısında askeri üs kurma çalışmalarını ilerletmektedir. Çin ve Suudi Arabistan (ABD, Fransa, İtalya ve Japonya 'nın da üslerinin bulunduğu) Babül Mendab boğazının Afrika kıyısında yer alan Cibuti'den askeri üs alma çabasındadır. Türkiyenin de Somali'de bir üssü bulunmaktadır. 
Kızıldeniz'de tüm bu pozisyon almalar gelişirken, Sudan'da bölünmenin getirdiği çalkantılarla bu ülkenin Kızıldeniz'de etkinliği göz ardı edilmiş görünüyordu. 
Ancak, Sevakin Adası için Türkiye'ye, tarihi geçmişten kaynaklanan ve tarihi eserlerin restorasyonu bağlamında vetilen izin sadece turistik ve lojistik düzeyde bile kalsa Kızıldeniz gibi ekonomik ve enerji-politik anlamda stratejik bir bölgede tirecek niteliktedir denebili 


yeni dengeleri gündeme ge- 
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EENispor 


MHP Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta: 


Sektötler arasında regülasyon arbitrajı yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır 


konomi açısından zorlu bir süreçten geçerken 

yürürlüğe giren 7061 sayılı torba yasa ile birçok 

alanda yasal düzenlemeler yapılarak özellikle vergi uygulamalarındaki uyum ve iyileştirmeler ile finans sektörünün ve reel sektörün önü açıldı. Yasa taslağı hazırlanırken son anda çıkartılan faktoring sektörüyle ilgili yasal düzenlemeye itiraz eden MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, torba yasa ile banka dışı finans kesimine ilişkin yapılan düzenlemelere karşı olmadıklarını fakat ekonominin geleceği açısından bir sektörün dışarda tutulmasını olumlu bulmadığını belirterek sorularımızı yanıtladı. 

Ekonomide birçok değişiklik sağlayan torba yasa çıktı. Yapılan düzenlemenin finans sektörüne etkisini aktarır mısınız? 

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 106. 
Maddesinde yapılan değişiklikle vergi sistemimizde bankalara tanınan özel karşılıkları gider yazabilme imkanı finansal kiralama ve finansman şirketlerine de tanınırken, faktoring şirketleri hariç tutuldu. 

2012 Aralık ayında Meclisimiz, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerini tanımlıyor. Böylelikle banka dışı finans şirketleri- 


BE, lart 2018 


miz bir kanuna kavuştu. Yani üç banka dışı sektörünün kanunu ortak. 106. Maddede tasarı halindeyken bankalara sağlanan haklar banka dışı finansal kuruluşlara da tanınmak istendi. Bu olumlu bir karardı, Fakat bu tasarı yasalaşırken finansal kiralama ve finansman şirketlerine bu haklar verildi ama faktoring şirketleri bu yasanın kapsamı dışında bırakıldı. Devletin ve hükümetin bütün ekonomik planlarında, kalkınma planlarında finansal sistemi derinleştireceğiz, çeşitlendireceğiz ve finansal sistemdeki rekabeti sağlayacağız şeklinde hedefleri yazılıyor. Bu açıdan baktığınızda yapılan düzenlemede faktoring sektörü dışarda tutularak kendi temel amaçlarıyla çelişen bir yapı ortaya çıkıyor. 

Faktoring şirketleri kanun tasarısından neden ayrılıyor, sizce amaç nedir? 

Çünkü bu şirketlere tefecidir diye bakıyorlar. Ancak 
2006 yılında bu kurumlar BDDK'nın denetim ve gözetimine geçmiştir. BDDK bu süreçte bir faktoring şirketi olmanın kıstaslarını belirleyerek, buna uygun olmayanların lisanslarını iptal etmiştir. Yapılan düzenlemelerle sektörde 2006 yılında 103 firma var iken bu sayı düzenlemeler sonrası günümüzde 61 firmaya düşüyor. 
Sektör yaklaşık 12 yıldır BDDK denetiminde, Ayrıca 
2012 yılında 6361 sayılı kanunla yasal altyapı düzenlemeleri de yapılmış. Dolayısıyla yapılan düzenlemeler son- 


rasında faturası olmayan hiçbir alacak temlike konu edilmiyor. Ayrıca Faktoring Şirketleri MASAK kapsamında bilgilendirme zorunluluğu olan ve denetime tabi. Finansal Kurumlar Birliği, 6361 sayılı Kanun kapsamında Merkezi Fatura Kaydı Sistemini kurarak bu işlemlerin sağlıklı yapılmasını zaten sağlıyor. Hatta faturaların tek merkezde toplanması, mükerrerliğinin kontrol edilmesi, e-faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi ile entegre olarak gerçekliğinin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Yani eskiden yapılabilen faturasız çek kırma işlemlerinin hepsi artık tarihe karışmıştır. 

İşin açıkcası sektörler arasında ayrımcılık anlamına gelecek bu yaklaşım üzerine faktoring sektörüne bakma gereği hissettim. FKB yöneticilerini dinlediğimde çok yeni şeyler öğrendim. Türk Faktoring sektörü dünyada ticaret ağının önemli bir parçası. Dünya Faktoring Organizasyonunun (FC) önemli bir üyesi ve hatta kurumun başkanı yine bir Türk. FCI dünyada yıllık 3 trilyon dolarlık işlem hacmi olan finansal kurumların bir üst örgütü. Bu örgüt son 7 yıldır sürekli Türk faktoring şirketlerine en iyi hizmet ödülü veriyor. Sektörün uluslararası arenada Türkiye'nin aksine çok iyi bir algısı var. 
Özellikle ülkelerarası dış ticarette ihracatçıların alacaklarını garanti altına alarak güvenli ihracatın gerçekleşmesini hedefliyorlar. Ülkemizdeki faktoring firmaları da, KOBİ'lerin dış pazarlarda daha güvenli ihracat yapmasına yardımcı olmaları açısından önemli bir yer tutmaktadır. 
Ayrıca Merkez bankamızın reeskont kaynağından Eximbank aracılığı ile ihracatçı KOBİ'lerimize düşük fazi oranlarından kredi imkanı sunduklarını gördüm. Finans açısından böylesine önemli bir aracı yok varsayarak örseleyemezsiniz. 

Sektörün finans piyasasındaki ağırlığı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

Finansal Kurumlar Birliği'nden aldığım rakamlara baktığımızda son bir yılda 160 Milyar TL alacak temliki işlemi yapılmış, bunların büyük bir kısmına finansman sağlanmış. Bunun yaklaşık 10 Milyar'TI.$i 19 banka tarafından yapılırken geriye kalan tutar da faktoring firmaları tarafından sağlanmıştır. Yine işlemlerin “063'ü de banka iştiraki olan faktoring firmaları tarafından yapılmıştır. Buradan 139 bin KOBİ kendine finansman sağlamış durumdadır. Yine Finansal Kurumlar Birliği Merkezi Fatura Kaydı Sistemi verilerine göre; alacağını temlik ederek finansman sağlayan firmalar toplamda 5.7 milyon adet fatura düzenlemiş. Hepsi fatura karşılığında ve kayıtlı işlemlerdir. Bu sistem kurulduğundan itibaren 16 milyon fatura ve alacak belgesi kaydedilmiş. 400 bin adet riskli işlem önlenmiştir. Bu sistem kurulduğunda */v20 oranında olan e-fatura oranı şuanda “/050 seviyelerine çıkmıştır. Bu kadar kayıtlı ve şeffaf olan bir sektörü kanun düzenle- 


mesinde kapsam dışında bırakmak işi farklı bir boyuta taşiyor. Ekonominin kılcal damarlarına kadar giren bu firmaları da örselememek gerekiyor. 

Yine alacak temliki yoluyla yapılan işlemlerin 9053'ü açık hesap şeklinde yapılıyor yani çeksiz işlemler. Bunun anlamı; geçmişte firmalar ağırlıklı fatura ile birlikte çeklerini faktoring firmasına götürüp finansman sağlarken bugün sadece ödeme araçlı (çekli) faturalarını degil açık hesap şeklinde ödeme araçsız alacaklarını da temlik ederek faktoring hizmeti alıyorlar. KOBİ'lere böylesine önemli bir finansman sağlayan firmalarımıza eşit şartlarda çalışma imkanı sağlamalıyız diye düşünüyorum. 

Faktoring sektöründe faizlerin biraz daha yüksek olması kanundan çıkma nedeni olarak gösterilebilir mi? 

Bu iddiaların kaynağı nedir bilemiyoruz. Bildiğim kadarıyla finans kurumların ticari kredilerinin ortalama faizi ne kadardır açıklanmıyor. BDDK'da bu bilgiler var, siyasi irade bu konuda karar alırsa kamuoyu ile paylaşır bizler de öğreniriz. Konunun çözi törüne de bankacılık kredi kartlarında olduğu gibi bir üst faiz limiti koyulabilir. Ama bunu sadece faktöring şirketlerine değil tüm finansal kurumlara uygulamak lazım. 
Bildiğim kadarıyla Merkez Bankası'nda bu yetki de var ama sadece kredi kartları için uyguluyor. Bildiğiniz gibi DPT ve Finans kökenli bir insanım. Bu iddiaları test etmenin bir yolu var, finans kurumlarının öz kaynak karlılığına bakarsınız. Faktoring sektörünün bırakın diğerlerinden ayrışmış bir yüksek karlılığını diğerlerinden daha düşük bir özkaynak karlılığı var. Bunun nedeni de basit aslında, mevduat toplama yetkileri olmayan bir finansal kurumun haliyle kaynak maliyeti bankalara göre daha yüksek. Ayrıca bankalarda ağırlıklı olarak bü rın proje kredileri finanse edilirken faktoring şirketlerinin ağırlıklı müşterisi teminat üretmediği için finansa erişimi kolay olmayan KOBİ'ler. Devlet diğer finansal kurumlara kazanmadığın gelirin vergisini ödeme derken faktoring sektörüne kazanmasan da öde diyor. Doğal olarak da bu eşitsizlik finansman maliyetlerine yansıyor. Sisteme entegre olmuş ve KOBİ'lere finansman sağlayan bir sektöre negatif bir etki yapmanın hiçbir faydası olmayacaktır. Bu durumun çok ciddi sakıncası olacağını düşünüyorum. Bu düzenleme ile şüpheli alacak karşılığı ayrılan karşılıksız kredilerin vergiden düşülmesi konusunda bankalara tanıdığınız hakkı, faktoring şirketlerine vermiyorsunuz. Faktoring şirketleri bu alacaklarını alamayıp varlık yönetim şirketlerine alacaklarını devrederse varlik yönetim şirketleri bu haktan yararlanıyor. Burada sadece siyasi bir kararla faktoring şirketleri ayrı tutuluyor. 
Bu durumun ekonominin geleceği açısından olumlu olacağını düşünmüyorum. 


ü olarak faktoring sek- 


kurumla- 
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Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: 


İki sektörün faydalandığı yasal haktan faktoring sektörünün faydalanmaması için bir sebep götemiyotuz 


© © ikemizde 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için 


finansal çeşitliliğe dolayısıyla finansal derinliğe duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu 
KOBİ'ler açısından hayat suyu olarak görülen finansal 


kapsamda yaptığı çalışmalarla kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 2017 yılı faaliyetlerini değerlendiren Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, sorularımızı yanıtladı. 

2017 yılını Finansal Kurumlar Birliği açısından aktarır mısınız? 

Üç sektörün toplam büyüklüğü açısından 2017 yılına bakacak olursak aktif toplamı ©6523 oranında bü-İşl em gazeli 


141 milyar TLye haliş: 


İmei Bu ii göz önüne aldığımızda ü üç sektöründe 2017 yılında daha verimli ve hedeflerine ulaştığı görülmektedir. Finansal Kurumlar Birliği üyesi 


şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiğini 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söyleyebilirim. Belirsizlik sürecini başarıyla geride birakan sektörlerimiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtebilirim. Üç sektörü ayrı ayrı ele aldığımızda 2017 yılında finansal kiralama sektörümüzün alacakları “18 artarak 52 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Faktoring 


sektörü açısından baktığımızda da 2017 yılında işlem 


hacimleri 145 milyar TL, alacakları ise 45 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Faktoring sektörü aytıca E 


dolarlık düşük faizli finansman sağlamayı başarmıştır. 


ximbank aracılığı ile ihracatçı son iki yılda 755 milyon 


Finansman şirketlerinde ise “527 oranında bir büyüme üğü 28 milyar TL'yi 


geçmiştir. Tüm bu oranları toparlayacak olursak i 


gerçekleşmiş olup sektör büyü 


hacmi açısından GSMH içindeki payımız “7 seviyelerine ulaşmıştır. 


Türkiye artık finansal derinliğe ulaşmak için 


çalışmalar yapıyor. Bu açıdan baktığımızda yaptığınız çalışmaların önemini aktarır mısınız? 
Finansal Kurumlar Birliği olarak yaptığımız çalışmalar ve geliştirdiğimiz finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ'lerimize, dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer yaratacağımıza inanıyorum. Bugün OECD ülkelerindeki finans yapılarında finansal varlıkların dağılımı dikkat çekicidir. Banka dışı finansal ürünlerde sigorta, sermaye piyasası araçları da dahil “o13lük payı temsil ediyoruz. Bankacılık dışı finansal ürünlerde derinliği ve çeşitliliği arttırarak mevcut durumu daha da yukarı çekmek için tüm finans kesimi ile ortak projeler üreterek daha çok çalışmalıyız. Tüm gayretlerimiz daha iyi bir ekonomi ve daha iyi bir Türkiye için olduğunu belirtmek isterim. Bu açıdan son dö- 


nemde yürürlüğe giren kararnamelere de değinmek is- 


temekteyim. 32 sayılı karar önemli düzenlemeler barındırmaktadır. Adres ve kimlik verilerinin faktoring dışında banka dışı finansal kurumlarla da paylaşılması- nin önü açıldı. KOBİ'ler ve bireysel müşterilere daha uygun şartlarda ihtiyaç duydukları finansal destek sunuyoruz. Bu bakımdan yapısal düzenlemeler de beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 

Yakın bir zamanda torba yasa çıktı ve faktoring sektörü ayrı tutuldu. Yapılan düzenlemeyle ilgili g 

Üç sektörü Birlik çatısı altında toplayan kanun 
2012 yılının son ayında yürürlüğe girdi. Birlik olarak da 
faaliyetlerimizi bu çerçevede sürdürüyoruz. Yine bu kanun çalışması da şu an görevde olan hükümet döneminde çıkartıldı. Birlik olarak elimizden geldiğince üç sektör adına çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılı torba kanun çerçevesinde bizde Birlik olarak önemli çalışmalara katıldık. Çıkan torba yasanın olumlu tarafına baktığınız zaman daha öncesinde ifade ettiğimiz reka- 


şlerinizi aktarır mısınız? 


bete uygun olmayan koşulların kaldırılması noktasında iki sektörün karşılıkları gider olarak düşme kararı verilmesini çok olumlu karşılıyorum. Diğer bir sektörümüz olan faktoring sektörüyle de çalışmalarımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte çözüm odaklı dav- 


ranarak daha kolay bu sorunları aktarmış olacağız. Birliğimiz çatısı altında iki sektörün faydalandığı bir yasal haktan üçüncü sektör olan faktoringin de faydalanmaması için bir sebep göremiyoruz. 

Birlik olarak bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar sadece bir sektöre veya bir firmaya yönelik çalışmalar değildir. Tüm finans sektörüne fayda sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Bütün taleplerimiz finans sektörüne hitap eden ve KOBİ'lerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayan konulardır. 

Batık kredi oranını aktarır mısınız? 

Takipteki alacaklar finasman şirketlerinde 96 3.9, faktoring sektöründe “6 1, finansal kiralama sektöründe de “01.8 oranındadır. Bu durum verdiğimiz kredilerin doğru hedefleri bulduğu ve risk analizlerinin iyi yapıldığının en iyi göstergesidir. Bu noktada ülke olarak 2017 yılını sağlıklı geçirdiğimizi söyleyebilirim. 

Bankacılık sektöründe dijital alana olan yatırımlar giderek artmaktadır. Bu alanda da çalışmalarınızı aktarır mısınız? 

Dijitalleşme performansı açısından lider konumda olan finansal hizmetler dünyasında, dijital dönüşümle birlikte kurallar tekrar yazılmaya başlandı. Yeni teknolojilerin ve inovatif çözümlerin günden güne hızla ge- 


lişmesiyle gerek ülkemizde gerekse dünyada finansman modelleri daha basit, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli 


hale geldi. Birlik olarak da uluslararası organ 


syonlara üyeliğimiz doğrultusunda ü bulundurarak yeni sistemler geliştirmek ve şirketlerimizin dijital haritalarını çıkarmaları adına çalışmalarımizı sürdürmekteyiz. Bu gelişmelere bağlı olarak dijital al altyapının oluşturulup hizmete sunulması sadece se katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda KOBİle- 


yesinde takip ettiğimiz bu gelişmeler erimizin ihtiyaçlarını göz önünde 


dönüşümü destekleyecek teknolojik ve 


törümüze 


rin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve verim! 
mizi arttıracaktır. Ülke ekonomisinin 2023 büyüme hedeflerine ulaşması ve sektörlerimizin gelişiminde dijital dönüşüm stratejilerinin önemli bir yer tutacağına inanmaktayız. 
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Strateji Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman: 


Faktoring sektörü imtiyaz atamıyor 


üçük ve orta boy işletmelerin daha fazla desteklenmesi amacı ile banka dışı finansmana yönelik yapılan düzenlemeler sonrası faktöring şirketlerinin düzenlemeden çıkarılması şaşkınlıkla karşılandı. Yaşanan durumu sektör açısın- 


dan değ 


rlendirmek amacı ile bir araya geldiğimiz Stra- 


teji Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman, önemli açıklamalarda bulundu. 

Finansal Kurumları ilgilendiren yeni düzenlemelerden Faktorin şirketlerinin çıkarılması, Faktoring sektöründe tepki ile karşılandı. Faktoring sektörünü ayrı tutarak düzenlemeler yapılması ile ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyiz? 

Kanun koyucunun neden böyle davrandığı konusuyla ilgili konuyu anlamak zor. Kanımca ayna kanun altında iş gören her sektörün eşit haklara sahip olması gerekiyor. Yaklaşık 2006 yılından beri BDDK'nın denetimine ait olan bu sektörlerin her türlü yapılanması eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin her üç sektörde yatırımı olan gruplar için düşünürsek yasanın 


36, 
kl 4 Hurt 2018 


uygulamasını bir firmada yapabiliyorsunuz, diğerinde yapamıyorsunuz. Bu konu eşitlik ilkesine aykırı diye düşünüyorum. 

Eğer eşitlik ilkesine karşı bir durum var ise Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir mi? 

Bu konunun Anayasa Mahkemesi'ni ne derece ilgilendirir bilmiyorum. Bu konuda Finansal Kurumlar Birliği gerekli yerlere itirazlarını yapıyordur, yapması da 


gerekiyor. Devletin de bu konuda bir bakış açısını or- 


taya koyması gerekmektedir. Algı var diye 37-38 milyar TLlik KOBİ'lere nakit kullandıran bir s mak doğru değildir. 

Bu yasadan sonra herkesin aklına şu soru geldi. Bunca yıl yapılan tüm çalışmalar boşuna mı, yapıldı? 

Bu çalışmalara çok büyük emek vermiş biri olarak 


törü ayrı tut- 


böyle bir sonucun ortaya çıkması sektörde kimseyi 


mutlu etmedi. Ayrıca ayrışmak kimsenin hoşuna git- 


mez. Gelecekteki düzenlemeler ile bu ayrımın ortadan 


kalkacağını düşünüyorum. Aslında faktoring sektörü 


ne vergi konusunda ne de teşvik konusunda devletten hiçbir zaman imtiyaz istemedi. 
Hiçbir şekilde bu yönde arzumuz olmadı. Söylediğimiz tek 

şey sektörde iş tanımı gereği bir avantaj uygulanıyorsa herkes aynı olmalıdır. Hepimiz finans sektöründe hizmet veriyoruz ve faktoring sektörü aslında bankacılık sektörünün derinliklerine değmiş halidir. Çok ince, kılcal ticaret kanallarında çalışıyoruz. Bu nedenle sistemin iyi çalışması gerekmektedir. Bankacıların operatif maliyetler nedeniyle giremediği yerlere faktoring şirketleri girebiliyor. BDDK denetiminde çalıştığı için zaten devletin de istemediği şeyleri yapamaz. Faktoring sektörü gerçekten Türkiye ekonomisine uygun bir modeldir, Organize sanayilerin ticaret zincirlerinde gerçek anlamda yer bulmuş bir finans şekli, ihracatta her geçen gün talebin arttığı bir finans şekli, bu halde iken göz ardı edilmemesi gerekiyor. 

Sektörde bazı firmaların yüksek faiz uyguladığı belirtildi, siz bu düşünceye katılıyor musunuz? 

Şirketlerin maliyetleri ne kadar farklı ise faizleri de birbirinden farklıdır. Fakat sektörde en büyük ilk on firma ile son on firma arasındaki faiz oranları çok farklı olamaz. 
üstünde faiz uygularsanız ürünlerinizi satamazsınız. Bu durum matematiksel bir dengedir. Bugün büyük faktoring firmalarının maliyetleriyle küçük firmaların maliyetleri de aynı değildir. Pazarda da ona göre bir denge vardır. Piyasada alıcı ile satışı belirli bir dengede buluşamaz ise satışı yapamazsınız. 

Herkes faktoring sektöründeki faiz oranlarına odaklanıyor, oysa farklı noktaları görebiliyor olmamız gerekmez mi? 

Toplam ticaretin içinde faktoring sektörünün payı oldukça düşüktür. Bu sektör gelişmiş ülke örneklerine bakarsak aslında daha büyük olması gerekiyor. Bugün dünyada 2 trilyon dolar cirosu olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu az bir rakam değildir. Bu noktada şunu vurgulamak gerekiyor. Faktoring sektörü bir imtiyaz aramıyor. Olması gereken haklarını kendisine teslim edilmesini istiyor. Kanun açısından baktığınızda diğer sektörlere verilenlere bakılsın, faktoring sektörüne verilmeyenlere bakılsın. Her kanunun bir gerekçesi vardır. 


konomi bunu reddeder. Sektör ortalamanın 


Eğer gerekçeyi bilirseniz sektörde ona göre adımlar atacaktır. 

Faktoring sektörüne ucuz maliyetli fon sağlandığı zaman sektörde bunu piyasaya düşük fa- 


izle sağlayabiliyor. Bunun en iyi örneğini Eximbank anlaşmasında yaşandı. Bu tür çalışmalar arttırılabilir mi? 
Eximbank ile anlaşma konusunda ben de yoğun çalışmalar yürüttüm ve iyi bir çalışma başlattık. Fakat sonrasında Eximbank 
sürekli olarak kaynağını azalttı, Sektörde 16 
faktoring firması ihracatla ilgileniyordu. Bu anlaşma yapılırken bizim amacımız bu rakamı 25-30 seviyelerine çıkarmaktı. O zaman bu çalışmanın desteklenmesi gerekiyordu. Bizim bugün yurt dışından aldığımız kaynaklar alternatifleriyle rekabet edebilecek düzeydedir. 
Siz faktoring şirketi olarak daha uygun maliyetle kredi bulabiliyorsanız sizin de faiz oranlarınız aynı ölçüde azalacaktır. Çünkü siz toplam piyasanın içinde “o 2lere denk gelip piyasa kurucu olamazsınız. Bu nedenle faktoring sektörünün kaynak yapısını ucuzlattığınız sürece bu durum mutlaka müşterilere yansıyacaktır. Bunun için çifte vergilendirme de BSMV ortadan kaldırılabilir, harçlar kaldırılabilir, karşılıklardaki haklar getirilebilir. Bu düzenlemeler yapılabilirse bu durum hemen KOBİ”lere yansıyacaktır. 

Faktoring sektörü de karşılıkları varlık şirketlerine devir yapabiliyor. 

Karşılık ayırdıktan sonra da varlık şirketlerine satabilirsiniz. Bankalarda da durum böyledir. Eğer bu hakları faktoring sektörüne vermiyorum fakat diğer finans firmalarına veriyorum denirse, o zaman neden faktoring sektörüne yatırım yapsınlar. Türkiye'de firmalar işlerini yapıyor karşı firmaya faturasını bıraktıktan sonra ya çekini alıyor ya da açık hesap çalışıyor. 
Aldığı faturalı çeki bizlere getirip nakite çevirerek ham maddesini alıyor. Bu işin özü budur. Türkiye'de vadeli alım satım var. Vadeli çek kaldırılırsa ve faturalar üzerinden gerekli haklar tanınırsa faktoring sektörünün çeke de ihtiyacı yoktur. Tedarikçi finansmanı modelimiz de çeksiz sistem de var. Burada çek yok. Fakat açık hesap işlemlerinde hukuk haklarının genişletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde alacaklı firmalar tahsilat yaparken zorlanmaya başlar. Normal şartlarda çek bir ödeme emridir, vadesi yoktur. 

Ülke olarak finansal derinlik istiyoruz fakat diğer tarafta faktoring sektörünü ayrı tutuyoruz. 

Finansal derinliği yok edecek her şeyden kaçınmamız gerekiyor. Bizim yapmamız gereken organize sanayilerin arasındaki ticaret zincirini çözebilmektir. 
Bizler bunu yapabilirsek bu işten kim zarar görür, hiç kimse zarar görmez. Bugün İskendurun'daki küçük sanayici, Mersin'e, Mersin Ankara'ya ve Ankara'daki bir firmada İstanbul'a ürün satabiliyorsa bu akışın parçası 


aranti-tahsilat sağl 


olup finans yabilirseniz derinliği 


oluşturabilirsiniz. Kılcal damar dediğimiz şeyde budur. 
Büyük firmaları zaten bankalar finanse edebiliyor. 


Önemli olan küçük KOBİlere gerekli fonları sağlay 


bilmektir. Bu nedenle finansal derinliğin en alttaki ve 


en önemli zincir faktoring sektörüdür. Bu açıdan faktoring sektörü bankaların bir rakibi değildir. Biz KO-Bİ'ye aslında kefil oluyoruz, aldıkları fonların altında bizim imzalarımız var. 

Faktoring, leasıng ve finansman şirketleri tek çatı altında toplanabilir mi? olabilir mi? 

Kanımca bu üç sektör tek lisans altında yapılabilir. 
İsteyen sadece bir işlemi yapar isteyende üçünü birden yapabilmelidir. Böyle bir yapılanma da maliyetlerimizi 


düşürecektir. Israrla da bu yaklaşımın gerçekleşmesi 


gerekmektedir. Bu üç sektörü düşündüğümüzde birisi 


alacağınızı, birini stokunuzu diğeri de yatırımlarınızı fi- 


nanse etmiş oluyor. Bundan daha güzel bir birleşim olamaz. Üçünü birden yaparsanız maliyetlerinizi düşütütsünüz. Bir başka önemli konuda bu sektörlere eleman alırken insanlara bir kariyer planlaması oluşturmanız gerekmektedir. Bu sektörde çalışırsanız gelecekte şuraya çıkabilirsin, diyebilmelisiniz. Diğer türlü insanlara bu sektör gelecekte olabilir de olmaya- 


bilir de diyem 


siniz. Böyle davranırsanız nitelikli per- 


sonel bulamazsınız. Bu nedenle hikâyesini doğru 


yazabilecek bir alan oluşturmalısınız. Yurt dışında da 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bu işlerin örnekleri bulunuyor. 
Biz genellikle önce sektörü oluşturuyoruz, sonra düzenlemeleri yapıyoruz. 


Faktoring sektörü ilk oluştuğu zaman birçok yerde 


tekstil işi yapılır, yanına da faktoring yapılır diye rek- 


lamlar asılırdı. Bu uygulamadan en çok rahatsız olan 


ise bu işleri gerçekten yapanlar oldu. BDDK'ya bağ- 


lanmak ve ya 


amızın çıkması için tam 6 yıl çaba ha 


dık. Leasing sektörünün kanunu vardı, finansman şirketlerinin kanunu vardı, finansman şirketlerinin kanunları vardı, bir tek faktoring sektörünün kanunu 


yoktu. Halen o izi taş 


yoruz. Fakat o izi geçeli 12 yıl oldu ve bundan kurtulmak gerekiyor. Bu nedenle üç 


sektörün birleşerek tek çatı halinde olması güçlü bir banka dışı finans sektörü yaratabilir. 

Yaşanan bu gelişmelere rağmen sektörün geleceğinden umutlu musunuz? 

Ben halen bu sektör cirosunun 100 milyar USD”ı geçmesi görüşündeyim. Şuanda 46 milyar USD civarlarındadır ve bizim kısa sürece bu rakama ulaşmamız gerekiyor. Faktoring sektörü ilk kurulduğu zaman bizler bin Mark'lık işlemler yapıyorduk. Şu anda ise dünyanın en büyük ihracat faktoring firması Türk firmasıdır. 
Dünya faktoring organizasyonunun başında Türk yönetici var, pazarlama eğitim bölümünde Türk yönetici 


var ve şuanda 6-7 milyar USD'lik ihracat faktöringine 


ulaşmışız. Hiçbir teş 


olmadan, önyargılarla boğuşarak. Eşit haklar ve önyargının kırıldığı halde gideceği yer GSMH'nin minimum “010'u olacağına inanıyorum. 
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Dünyanın 
“080'inin sularla kaplı oldugunu biliyor musunuz? 


Dünyanın 9680'i sudan, bizim hizmetlerimizin tamamı su araçlarına yönelik sigorta çözümlerinden oluşuyor. 
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Gedik Holding CEO Dr. Mustafa Koçak: 


Gedik Holding olarak ülkemize inaniyoruz 


Idığı yeni yatırım kararları ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Gedik Holding, bugüne kadar yaptığı yatırımlarında karşılığını almaya devam ediyor. 80 ülkeye ihracat yaparak altı yıldır üst üste en fazla ülkeye ihracat yapan firma ödülünü alan Holding, dış ticarette de ispatladı. Gelişim içerisinde oldukları sektörleri ve holdingin geleceği ile ilgili görüşlerini aldığımız Gedik Holding CEO Dr. 
Mustafa Koçak, önemli açıklamalarda bulundu. 
Gedik Holding açısından 2017 yılı nasıl geçti, bir değerlendirme alabilir miyiz? 
2017 yılını yine büyüyerek kapatmayı başardık. 
2017 çok farklı bir yıl oldu. Bu yıl içinde hem sanayi faa- 


liyetlerinde hem de eğitim faaliyetlerinde önemli başarılar elde ettik, Bundan dolayı da oldukça mutluyuz. 2017 
yılında yatırım planlarımız vardı. Yatırım kararlarımız konusunda da geri adım atmadan devam kararı aldık. Dolayısıyla 2017 yılında Türkiye'deki sanayiciyi zorlayan bir takım gelişmeler olmasına rağmen planlarımızda değişiklik yapmadan yolumuza devam ettik. Gedik Holding, olarak Gedik Kaynak, Gedik Döküm, Gedik Vana ve Gedik Üniversitesiyle yolumuza devam ediy oruz. Sonuçta 2017 yılını pozitif rakamlarla kapatmayı başardık. 
İhracat kısmında bazı ülkelerde hedeflerimizi başaramadıysak da TİM tarafından en çok ülkeye ihracat yapma ödülümüzü aldık. Üstü üste 6 yıldır bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz ve bu başarımızı ilerleyen yıl- 


larda da sergilemek istiyoruz. 
İhracat konusunda artık iyi bir sistem oluşturabildiniz mi? 
Gedik Holding ihracatını sürekli Türk mari 


pıyor. Turguality çerçevesinde faaliyetlerimi yoruz. Yaklaşık 20 ül 


Turguality çerçevesinde çalışıyoruz. Toplamda ise 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Dövizin yüksek olması birçok sanayiciyi etkiledi, sizi de etkiledi mi? 
Bu açıdan Gedik Holding cesur davranan yatırımcılardan biri oldu. Dövizin aşırı yi tırım kararlarımızı yeniden gözden geçirme ihtiyacına neden oldu. Fakat sonuçta biz tüm yatırımlara devam etme kararı aldık. Fakat dövizin bu şekilde yü ham madde konusunda bizi de sıkıntıya düşürdü. Çünkü dövizle ham madde alırken, TL olarak ürünlerimi- 


selmesi tabi ki ya- 


elmesi 


zi satıyoruz. Dolayısıyla aradaki farkı ürüne yansıtmak 


zorunda kaldık. Bu durum iç piyasada anlayışla karşılansa da firmalar açısından zor bir durumdur. Dolayısıyla biz bu zorlukların üstünden gelmeyi başardık. Dövizin yükselmesinde şöyle bir problem oluyor. Ham maddeye gelen zammı bizler hemen yansıtamıyoruz. Çünkü önceki siparişler oluyor, rekabet oluyor bu nedenle de fiyatlara hemen yansıma yapamıyorsunuz. 
Hükümetten bu yönde bir beklenti var mı? 
Hükümet birçok konuda teşviklerde bulunuyor. 
Özellikle yeni yatırım ve üretim için teşviklerde bulu- 


nuyor. Türkiye'nin üretim kapasitesini arttırmak için çalışmalar yapıyorlar. Bizim de Sakarya'da yaptığımız yatırımlarda teşvik başvurularımız oldu. Bu teşvik ve yatırımlar yüksek teknolojili yatırımlar yapma konusunda oldu, fakat bu yatırımlarımızın bir kısmını orta ve yüksek teknolojili yatırımlar içine aldıramadık. İdarenin yaptığımız yatırımların bu kapsam içine girmediği yönünde düşünceleri oldu. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Biz kaynak konusunda yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar yaptığımıza inanıyoruz. Özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarıyla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Bu sektörlerin ihtiyacı olan alanlara yatırım yapıyoruz. 
Buradaki üretimlerimiz otomasyona dayalı kaynak sarf malzemeleri üretimleri olurken 3D-yazıcılar teknolojisi ve kaynak robotları birleşimli sistem yazılım ve üretimlerini de kapsayacaktır. Bu nedenle Sakarya Hendek 2.OSB deki yatırımlarımızın entegre olarak yüksek teknoloji yatırımı kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. 

Gedik Holding olarak siz daha öncesinde de savunma sanayi alanında çalışmalar yapıyordunuz, bu çalışmalar devam ediyor mu? 

Savunma sanayi alanındaki çalışmalarımız devam ediyor. Döküm sanayimizde Milgem projesinde bronz vanalar ürettik. Türkiye'de ilk defa üretildi. Bu çalışmamızı şu anda uçak gemisiyle devam ettiriyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan uçak gemisinde bulunan bronz vanalarını Gedik Holding olarak biz üreteceğiz. Bu çalışmaları Sedef Tersanesi ile hem vana alanında hemde kaynak tek- 


nolojileri alanında stratejik işbirliği çerçevesinde kaynakçı eğitimlerine varıncaya kadar beraber yaparken de guturluyuz. 

Bu çalışmaları yaparken siz de devletten daha fazla teşvik istiyorsunuz, sanırım. 

Dünyanın her yerinde sanayiciye ve üreticiye maksimum destekler veriliyor. Dolayısıyla bize verilen teşviklerde de çeşitliliğin arttırılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de bölgesel teşvikler var. O bölgelerin geişimi açısından bu teşviklerde önemlidir. Fakat sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi, Sakarya, Kocaeli gibi bölgelerde yapılan yatırımların da bölgesel farklılıklar göz önüne alınmadan, güçlü teşviklerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Gedik Holding olarak bizde yatırımlarımızı Sakarya bölgesine odakladık. Bu karar yeni bir karar değildir. Dolayısıyla aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı Sakarya Hendek 2 Organize Sanayi Bölgesinde yürütüyoruz. Çok modern bir döküm ve vana fabrikası kurduk. Şimdide Gedik Kaynak fabrikasını hem büyüterek hem de yeni teknolojilerle farklı ürünler üreterek savunma sanayi, nükleer enerji gibi alanlara yoğunlaşmayı planlıyoruz. 

Nükleer enerji konusunda yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız? 

Gedik Vana ve Gedik Kaynak olarak nükleer enerji konusunda kabul görmüş tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Mersin Akkuyu Nükleer projesinde ve Sinop Nükleer Projesinde hem ürün veriyoruz hem de bu iki projede çalışacak kaynakçıların eğitimini de üstlenmiş durumdayız. Bu konuda da Gedik Üniversitesi olarak önemli misyon üstlendik. Özellikle nükleer enerji alanında çalışacak kaynakçıların eğitimi konusunda bir misyon üstlendik. Gedik Üniversitesi ve Vakfı, Türkiye'nin kaynak alanındaki üssü konumuna ulaştı. Dolayısıyla ülkemizde yürütülen kaynak mühendisi alanındaki sorumlusu Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim Vakfı'dır. Bu çerçevede nükleer enerji de çalışacak personelin nükleer eğitimi alması, o kültürde olması ve sertifikalandırılması gerekiyordu. Bu konuda Japonlarla görüşmelerimiz oldu. 
Kendileriyle yaptığımız bir protokole göre, bizim kaynak ustalarımızı Japonlar eğitecek, bizde nükleer enerji de çalışacak Türk personellerin eğitimlerini üstlenmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki firma çalışanları eğitim almak için Japonya'ya gitmek zorunda olmadan Gedik Üniversitesi ile bu eğitimleri almış olacaklar. Yine aynı şekilde yurt dışında iş yapan Türk müteahhitlerimizin yabancı çalışanlarına da Türkiye'de kaynak eğitimi vererek çalışmalarını sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılı itibariyle Gedik Üniversitesi, İstanbul'da verdiği bu eğitimleri aynı zamanda İzmir'de de yeni bir yer açarak o bölgedeki çalışanlarımıza da eğitim vermeye başladık. 
Gece ve hafta sonu eğitimlerle İzmir bölgesinde kaynak mühendisliği konusunda eğitimlerimizi veriyoruz. Daha öncesinde bu eğitimler Almanların kontrolünde ODTÜ bu eğitimleri veriyordu, biz Gedik Üniversitesi olarak tüm süreci kendimizi 


yürüttüğü ve uluslararası arenada da geçetliliği olan eğitimlerimizi vermeyi başardık. Bu konuda Avrupa'dan da gerekli izinleri aldık ve bu konuda eğitim vermek isteyenleri de biz denetliyoruz. 

Gedik olarak uluslararası arenadaki yerinizi aktarır mısınız? 

Dünyadaki kaynak ürünlerinin üretimi oldukça yüksektir. Tabi birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Çin önemli bir aktördür. Türkiye'nin içinde “0100 Türk sermayeli tek firma Gedik Holding'dir. 55 yılımıza giriyoruz. Pendikteki kaynak sarf malzemeleri üretimi yıllık ortalama 90 bin ton iken bu miktarı yeni fabrikamızla birlikte 150-160 bin tonlara kadar çıkarmış olacağız. Bu- 


nun yanında robot ve otomasyon çalışmaları, kaynak çalışmalarımızı da hem kapasite açısından hem de teknoloji kullanımı açısından arttırarak devam edeceğiz. Yeni yaurımla birlikte istihdam arttırmış olacağız, bunun yanında da çağın gereği olan otomasyona uygun bir fabrika kuracağız. Böylelikle de daha kalifiye insanların çalışabilecekleri ortamı oluşturmuş olacağız. Yine kendi Ar-ge merkezimizi kurmuş olacağız ve kendi teknolojimizle üretim yapacağız. 

Yaptığınız bu yatırımla birlikte Gedik Holdingin geliri de üretim oranında artacak mıdır? 

Biz bu yatırımları yaparken 2018 yılıyla ilgili de ciro hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Fakat bildiğiniz gibi ülkemizin Suriye'de bir mücadelesi var. Oradaki terör örgütlerine karşı askeri operasyonlarımız oluyor. Buna rağmen yapılan operasyonların ekonomimize ve sanaiyetlerimize hiçbir gölge düşüreceğine inanmıyoruz. Gedik Holding olarak ülkemize inanıyoruz Burak anlamda bizim odaklandığımız tek şey daha fa: nasıl yapabiliriz, daha fazla ihracat nasıl yapabiliriz, dünya piyasalarına daha nitelikli ürünleri nasıl sunabileceğimize odaklanıyoruz. Bu inançla hareket ederek yapmamız gereken tüm yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Aynı şekilde Gedik Üniversitesi de yeni bir kampüs yatırımı yapıyor. 

Gedik Üniversitesi'nde kaç öğrenciniz var ve öğrencilerin bu alanlara ilgisi nedir? 

Gedik Üniversitesi'nde beş bin öğrencimiz var. Dolayısıyla artık kendi binalarımıza sığmıyoruz ve yeni binalar yaparak geliştiriyoruz. Her dönemin belirli bölümleri hep önde olur. Benim üniversite yıllarımda doktorluk ve mühendislik gibi alanlar ön plandaydı. 2020 
yılında ise dijital devrim yaşanıyor, artık insansız üretimlerin oluştuğu bir döneme hazırlık yapıyoruz. Bu çer- 


çevede de gençlerimiz meslek vizyonlarını buna uygun olarak yapıyorlar. Bize göre tabi ki farklı seçimler yapacaklardır. Sonuçta insanlar mutlu oldukları ve sevecekleri işleri yapmalılar. iğ 
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Türkiye'nin tarih kitaplarında yer alacak kritik bir dönemden geçmekte olduğunu ifade eden Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral: 


Projelere ticari gözle değil ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanması gözüyle bakmaktayız 


Ikemiz zor bir dönemden geçerken savunma alanında yapılan üretimler önem kazandı. Bu önem çerçeve- 


sinde savunma alanında üretim yapan Samsun Yurt Sa- 


vunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral ile bir araya 


geldik. 

SSM'nin Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla birlikte bu yıl hem savunma bütçelerinin artması hem de yerli çalışmalarda artış beklenmektedir. Bu açıdan sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? 


3M'nin Cumhurbaşkanlığına bağlanması bizim tarafı- 


mizda memnuniyet yaratmıştır. Bilindiği üzere yeni geçi 


ş yap- 


nlık Sistemi ile Cumhurb 


makta olduğumuz B: nlığımiz sadece Savunma Sanayii özelinde değil tüm alanlarda daha 


aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilginin ve ihtiyacın 


toplanmakta olduğu Cumhurbaşkanlığımızın seri karar almak 


ve uygulamaya geçilmesi açısından katalizör görevi icra ede- 


ceği düşüncesindeyiz. En son alınan SSIK kararları da bu ça- 


lışmanın uygulamaya dönüşünün bir göstergesidir. 


Bugün yönetilmekte olan Zeytin Dalı Operasyonu Tür- 


kiye Ordusu'nun ve bu bağlamda Savunma Sanayim 


in geliştirmesi gereken ürünleri net bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Bu ihtiyaçların karşılanmasına amacı ile gerekli bütçenin de 


Savunma 


Sanayimize aktarılması gerekmektedir. Bu operas- 


yon, 15 Temmuz sürecinden sonra ordumuzun kendini test etmesi açısından büyük önem arz etmekte aynı zamanda da 


Savunma Sanayimiz de kendini bu operasyon ile test etmek- 


tedir. Kullanılan mühimmatın */670 oran ile yerli olması Türkiye açısından muazzam bir gelişim olup, insansız hava araçlarındaki gelişimimiz de kendini bu operasyon ile göstermiştir, Görüldüğü üzere sahada olmayan tek projemiz Altay Tankı ve Silahlı Hürkuş Projeletimizdir ve umatım en 


yakın zamanda seri imalat süreçleri başlayacaktır. 

Uzun çalışmalar sonrasında bu yıl envantere girmesi beklenen ve seri üretim için farklı modelleri geliştirilen Hürkuş projesiyle ilgili gelinen noktayı alt yüklenici açısından aktarır mısınız? 


'TUSAŞ”ın büyük emekler ile son aşamaya getirdiği Hür- 


kuş Projemizde, silahlı versiyonunun kullanıma geçmesi ile proje, başka bir aşamaya taşınacaktır. Havacılık projelerinin hayata geçmesi, uçuşa uygunluk sertifikasyonları ve izinleri sebebi ile kara ve deniz projelerine nazaran daha uzun sürelere 


ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple bu projeleri değerlendirirken 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motivasyon kaybetmeden, iradeli bir şekilde proje yönetilmelidir ve aynı sabırla son kullanıcıdan beklenmelidir. Bu tip milli projelerde inancımızı kaybetmeden bu projede çalışan ekiplere olan güvenimizi vurgulayarak, sonuca hedeflenmeliyiz. 


Bugün TUSAŞ uçağın silahlandırılması konusunda çalışmalarına başlamıştır ve umarız en yakın zamanda bu süreci tamamlar. Petvaneli uçaklar sınır güvenliği yönetimi açısından jet motorlu uçaklara nazaran daha kullanışlı ve maliyet etkindir. Örnek olarak Suriye'de yönetilen operasyon, Hürkuş 'un silahlı versiyonu envanterde bulunuyor olsa idi platform için mi bir test sahası olacak ve ordumuzun gücüne güç katabilecekti. Fakat bu tip gecikmeler savunma sanayimizde ne ilk ne de son olacaktır. 

SSM ile Airbus havacılık alanında 7 milyar dolarlık iş birliğine giderek yerli üretimi destekleyeceklerini belirttiler. Bu anlaşmaların havacılık sektörüne katkısını aktarır mısınız? 


emmel 


Bizim inancımız, Türkiye Havacılık Sektörü "nün artık Airbus, Bocing gibi firmalara parça üretimi yapmak yerine ortak platformlar, en azından alt sistemler geliştirmesi yönündedir. Türkiye artık talaşlı imalat yapmak vizyonundan kurtulmalı, sistemi geliştiren, projeleri yöneten konumu kendine hedeflemelidir. Bugün ALP Havacılık bu geçişin en güzel örneğidir ve bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Airbus ile yapılan anlaşmanın detayını bilmemekle beraber, umarım iş birliğinin içeriği Türkiye'nin hak ettiği platform seviyesi, en azından alt sistem ürünler yaratmasını sağlayacak bir iş birliğidir. 

Samsun Yurt Savunma olarak havacılık alanında yürüttüğünüz projelerle ilgili bilgi verir misiniz? 

SYS olarak başlıca üretimimiz ve iş kolumuz olan 


hafif silah üretiminin yanında havacılık yerine bugün ülkemizin bize ihtiyaç duyduğu Roketsan ile olan işbirliğimize önem vermekteyiz. Zeytin Dalı Operasyonu sebebi ile ordumuzun mühimmat ihtiyacı artmış, son aşamaya gelen projelerin seri üretime geçme gereksinimi hızlanmıştır. Bugün içerisinde bulunduğumuz Roketsan projeleri 122mm gibi operasyonda en çok kullanılan mühimmatların projeleridir. Şuan ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü firmamıza hangi üretimlerde ihtiyaç duyuluyor ise biz de tüm odağımızı ve gücümüzü bu üretimlere yöneltmekteyiz. 
Türkiye, tarih kitaplarında yer alacak kritik bir dönemden geçmektedir. Bu sebeple Samsun Yurt Savunma olarak projelere ticari g; değil ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanması gözüyle bakmaktayız. Firmamız Türkiye'nin en büyük 25 savunma şirketi içerisinde yer almaktadır ve bugün kendisini nöbetçi ve görevli olarak hissetmektedir. 

Şu anda yapılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda en fazla üzerinde durulan konulardan biri de yerli ürünlerin kullanımı oldu. Bu noktada yerli ürün ürüten bir firmamız olarak duygularınızı aktarır mısınız? 


Bu operasyonun ülkemiz adına önemine daha önce değinmiştik. Geçmişte Kıbrıs Harekatı'nda ülkemizin yaşadıklarının sonucu olarak bugün Zeytin Dalı Ope-Tasyonu'nda */070 oranında yerli mühimmat kullanır konumuna geldik. Zeytin Dalı Operasyonu'nun da Kıbrıs Harekâtı sonucunda olduğu gibi daha fazla yerli üretime yönelme çıktısı olacaktır. Kısaca sonuç ne olursa olsun hem ordumuz hem de sanayimiz bu operasyonun neticesinde kendini tekrar analiz etme imkânı bulacak ve geleceğin ihtiyaçları belirlenecektir. Son 15 yıldır başlatılan ve tamamlanan yerli projelerimiz, bu operasyon ile aktif kullanıma geçmiş ve kullanılan tüm ekipmanlar bu operasyon ile “Combat Proven” (Savaşta Kullanılmış) sta- 


tüsüne ulaşmıştır. Ordumuzun bu operasyonu başarı ile 


neticelendirmesi ile kullanılan yerli ürünler tüm dünya 


k ürünler 


tarafından kendi güvenlikleri için tercih edil kategorisine girecektir. Zeytin Dalı Operasyonu sonucu olarak ihtiyaç olan ama yerli olmayan ürünlerin projelerine başlanacak ve kullanılan mevcut ürünlerin de dünyadaki talepleri artacaktır. 

Yerli bir ürün olan Canik markamızın uluslararası arena da geldiği noktayı aktarır mısınız? 

Canik 2017 yılını önceki yıllarda olduğu gibi çok 


hızlı bir büyüme ile tamamlamış ve “650 oranında bü- 


yüme gerçekleştirmiştir. Hem SSM ile imzaladığımız 


Milli Tabanca ve Hava Kuvvetleri Hazır Alım Projeleri hem de ihracat pazarlarındaki taleplerin artmış olması ile 2018 yılındaki büyüme hedefimiz yine 9650 
otanının üzerindedir. 2017 yılında müşteriletimiz arasına Polonya Polis Kuvvetleri ve Ukrayna Sınır Güvenliği eklenmiş ayrıca tabancalarımız Bangladeş ordusunun standart silahı olmuştur. 2017 yılında başlayan fakat 2018 yılında sonlanacak projeler kapsamında Danimarka Resmi Silahı ihalesinde dünyada son ve Filipinlerdeki Polis ihalesinde 


dört firmaya kalınmış son aşamaya gelinmiştir. 2018 yılında ayrıca Norveç Anti-Terörizm Birimi ve ABD Federal Sınır Güvenlik 


ihalelerine katılım sağlanmıştır. Söz konusu projeler 


2018 satış hedeflerimiz içerisinde değerlendirilmiyor 
olup, söz konusu projelerden bir veya bir kaçının gerçekleşmesi bile Firmamızın 2018 hedeflerinin çok üzerinde bir yıl geçirmesini hatta 2019 yılının dahi 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üretimlerinin garanti altına alınmasını sağlayacaktır. 
Bilindiği gibi Canik, Türkiye'nin uluslararası plat- 


formda en değerli markalarından biridir ve bu b: 


nın devamlılığının sağlanması amacı ile 2018 yılının firmamız adına bir yatırım yılı olması öngörülmektedir. Samsun'da Sana 


i ve Teknoloji Bakanlığı aracılığı 


ile talep ettiğimiz yaklaşık 250 dönümlük arazinin ve 


Teknopark Istanbul'da talep ettiğimiz arazinin tarafı- 


mıza tahsis edilmesi ile beraber yeni inşaat çalışmaları- 


mız başlayacaktır. Söz konusu alt yapı yatırımları firmamız için çok kritik öneme haiz olup, firmamızın 


geleceğinin vizyonunu çizmemizi sağlayacaktır. Sam- 


sun Yurt Savunma olarak bu zamana kadar devleti- 


mizden hiçbir destek almadan bugüne ulaştık fakat söz 


konusu arazilerin tahsisi bizim kendi irademizde ol- 


mayıp, sadece devletimizin kararı çerçevesinde gerçekleşebilecektir. Bu sebeple ilk kez ve kendi kararlarımız 


ile halledemeyeceğimiz bir hususta devletimizden des- 


Gelecek-nesiller de görebilsin diye 
Türk mutfağının değerlerine-sahip çıkıyoruz. 


YEREL VE COĞRAFİ İŞARETLİ 
ÜRÜNLERİ DESTEKLİYORUZ. 
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Türk yatırımcısının Avrupa'ya açılan kapısı 


MACARISTAN 


taşıdığının alim 


ALX HUNGARY, 


lorupa'nn üretim 


an'ın dünyaya açılmak isteyen Tünk şirketleri için önemli bir üs olma potansiyeli 


n Genel Müdür Fileret Nas, “Kurumumuzun hedefi, iş çevreleri ile Macar firmalar arasında köprü vazifesi görerek 


Macaristan'ın dış satımını arttırmalela beraber yet/ei alanımızdaki üleelerden Macaristan'a yatırım yapmak isteyen firma ve şahıslara 


Macaristan hakkında bilgi veriyor ve ilgilendikleri sektörler ile ilgili destek hizmeti sunabiliyor 


LX HUNGARY'nin Maca 


caret Bal 


an Dışişleri ve 


anlığı'na bağlı olarak organizasyonerçekleştirmek için görevlendiren bir kurum olduğunu belirten Fikret Nas, “Biz ALX HUNGARY olarak Macaristan Devleti'nin desteği ile Türkiye, Yunanistan, Iran ve Güney Kıbrıs temsilcili- 


lar 


ini yapıyoruz. Hedef ve amacımız Macaristan ve 


temsilcisi olduğumuz ülkelerin başta KOBI leri olmak üzere, ticaretin geliştirilmesi ve ülkelerin birbirine her alanda yakınlaşması için çalışma ve organizasyonlar yaparak bir nevi aracılık hizmeti veriyoruz” diyor. 


di 
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” dedi. 


Türkiye'de Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa ve Gaziantep olarak 5 ofis ile Türkiye'nin her bölgesinde hizmet verdiklerinin altını çizen Nas, “Temsilciliğini yaptığımız Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) doğrudan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen resmi bir kurum- 


dur. Misyonu özellikle KOBİ düzeyindeki Macar fir- 


maların yurtdışı pazarlara açılımını sağlamak ve Macatistan'ın dış satımını arttırmaktır. MNKH 4 kıtada toparak Macar KOBL'lere des- 


Yunanistan ve İran 


lam 51 ülkede temsilcilikler ata 


tek vermektedir. 2015 yılında Türkiy 
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ETT Mİİ lala Yula 


Erir 


üüüüülkülü 


resmi temsilciliği Polat Holding şirketlerinden ALX Hungary'e tevdi edildi. ALX Hungary olarak biz de MNKH'nın Türkiye, Yunanistan ve İran temsilcisi olatak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ga 


iantep, Atina, Tah- 


ran ve Budapeşte'de olmak üzere 8 ofisimizle Macar fir- 


maların yeni pazar arayışlarına destek olmaktayız. Biliyoruz ki, bilinilirlik arttıkça ticaret oranı da artmaktadır”. 
ALX Hungaty'nin yetkilendirildiği ülkeler ile Maca- 


ristan arasındaki ticareti arttırabilmek için yürüttüğü baş- 


ktör bazında veya ürün özelinde piya- 


sa raporları hazırlamak, Macaristan'dan ürün arayışında olan firmalara uygun Macar tedarikçi bulmak, daha çok firmanın Macaristan ile ticaret fırsatlarının farkına varmasını sağlayarak ürün talebinde bulunmaları için toplantılar, seminerler organize etmek, iş insanlarından oluşan heyetler için ikili görüşmeler düzenlemek, fuarlara katılarak Macar firmaları temsil etmek ve tanıtmak, Macaristan'dan ürün almak isteyen firmalara seyahat desteği vererek ziyaretlerini organize etmek, Macaristan'da düzenlenen ve MNKH tarafindan desteklenen fuarlara ziyaret organize etmek ve seyahat desteği vermek, sosyal medya dahil olmak üzere tüm medya kanallarını kullanarak Macaristan'ın tanıtımını yapmak olarak sıralanabilir. 
Macaristan'ın 2004 yılında AB'ye girdikten sonra ciddi anlamda kalkınma gerçekleştirerek bugünlere güçlü bir ekonomiye sahip olarak geldiğini hatırlatan Fikret Nas, “10 milyon nüfusuyla enflasyonun 00, işsizlik oranının “4 olduğu Macaristan'ın uyguladığı etkin ekonomik politikalar sayesinde 10 milyar dolar dış ticaret fazlası olan 


güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Gerek lokasyon gerekse üretimdeki ucuz işçilik maliyetleriyle Avrupa'nın 


üretim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.” dedi. 

Son yıllarda Macaristan'a ilgi arttığı için, Macaristan Devleti hizmetlerin tek elde toplaması adına Macaristan Yatırım Ajansı'nı (HIPA) kurdu. HIPA'nın Ma- 


caristan'da yatırım yapmayı planlayan şirketlere her tür- 


lü yardım ve kolaylığın sağladığının altını çizen Fikret Nas, “Türk Yatırım Ajansına benzer ama çok daha farklı ve aktif çalışan bu kurumun, Macaristan'a yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara her aşamada etkin bir şekilde kontrol ederek işlerini kolaylaştırmak adına tek el- den hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılındaki Macaristan ziyareti sırasında varılan anlaşmalar neticesinde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi hız kazanmış, bugüne gelindiğinde ise Türkiye ile Macaristan arasında 2,5 milyar dolar civarında ticaret hacmine ulaştı. O tarihte belirlenen 5 milyar dolarlık hedefe hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yaptığımız etkin çalışmalar neticesinde 2023 yılına gelindiğinde 


Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 5 mil- 


yar dolar se 


sine ulaşacaktır” diyor. 
Macaristan'a giden Türk şirketlerinin üretim yatırı- 


mı yaptığında bir çok avantajlardan faydalanma imkanına kavuşacağının altını çizen Nas, “Ucuz iş gücü ve vergisel avantajların yanında ürettiği mamulü “Made in Europe” etiketiyle başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına çok daha rahat pazarlama imkanı bulacaklar. 
Bu önemli avantaj nedeniyle biz tanıtımlarımızda Türk 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yatırımcısı için “Macaristan Avrupa'ya açılan kapı” diyoruz. Macaristan halk olarak Türkiye'yi kendine yakın görüyor. Orta Asya'ya dayanan köklerimiz bir olmasına rağmen din farkı nedeniyle uzun yıllar bir birine ya- 


kın olamayan bu iki toplum ticaretin geliştirilmesiyle bu yakınlığı sağlamaya başlamıştır. Polat Holding YKB. Ad- 


nan Polat'ın Macaristan ile Türkiye'nin her alanda yakınlaşması adına yıllardır yürüttüğü proje ve iki let meyvesini vermeye başladı. Macaristan Devleti, Ma- 


car Yatırım ve Tanıtım Ajansı (HIPA)'nın aracılığıyla, ülkeye yapılan yatırımları desteklemek için birçok alanda yatırım teşviki sağlıyor. Ajans yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım tamamlandıktan sonra yatırımcıya destek vermektedir. Bir AB ülkesi olarak, yatırımcıların hem AB fonlarından yararlanmasını sağlamakta, hem de kendi teşvik fonlarını devreye sokmaktadır. Yatırımın yapılacağı bölgeye göre */050'ye varan teşviklerin bazıları kredi, bazıları da nakit hibe şeklinde olmaktadır. Teşviklerde uygulanan oranlar bölgelere göre değişmektedir. Rekabetçi vergi sistemi bulunan Macaristan'da, 2017'den itibaren AB'deki en düşük kurumlar vergisi orani (9/69) uygulanmaktadır. Ülkede beş işgünü içerisinde yeni şirket kurulumu yapılabilmektedir” dedi. Ayrıca, İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Macar Eximbank'ın Türkiye'ye yaklaşık 255 milyon dolarlık, 'Türk Eximbank'ın da Macaristan'a yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi hacmi açtığını belirtti. 

Macaristan doğal güzellikleri, tarihi ve turistik özellikleriyle olduğu kadar; Avrupa'nın en çok yatırım yapılan, hızla gelişen ve yeni teknolojiler üreten ülkelerinden 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biri olarak da bir adım öne çıktığını belirten Fikret Nas, Macaristan'ın, özellikle bilgi teknolojileri, akıllı şehir ve 


yönetim sistemleri, sağlık, tarım teknolojileri, gayrimenkul, çevre teknolojileri (atık geri dönüşüm, depolama ve atıktan enerji üretme), turizm ve savunma Sanayi konularında da pek çok yenilikçi sistem ve ürünleri bulunmaktadır. Bu yenilikçi ürün ve teknolojileri Türkiye'de de tanıtmak konusundaki isteklerini de tüm platformlarda dile getirdiklerinin altını çizdi. 
AB ülkeleri Macaristan'a çok önem vererek ciddi büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Nas, Bunun yanında başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin de 


Macaristan'ı mercek altına almıştır ve üst düzey ziyaretlerle Avrupa'nın önemli üretim merkezi olma yolunda ilerleyen Macaristan'a, yatırım ptojeleri geliştirm. 
ladıklarını belirterek, “Bugün birçok uluslararası şirket Paylaşımlı Servisler Merkezini Macaristan'a kurmaya başladı. Avrupa'daki cazip coğrafi konumu Macaristan'ın 


potansiyel lojistik ve üretim üssü olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Avrupa'nın 4 ana ulaşım koridorunun üzerinde yer alıyor olması sayesinde Batı Avrupa'nın kapısı olarak adlandırılabilir. Yine bu stratejik konumu sayesinde Doğu Avrupa ve Balkanlardaki yaklaşık 500 milyon nüfusluk bir pazara doğrudan hükmetme imkanı bu- 


lunmaktadır. Bu konumu sayesinde ülke Orta ve Batı Av- 


rupa'nın en önemli lojistik ve dağıtım üssü haline gelmiştir. Geleceğin Macaristan'ı ticarette bölgenin önemli oyuncularında biri haline gelecektir. Bizler de Türk yatırımcısının bu treni kaçırmadan sahnedeki yerini alması için çalışmalar yapıyoruz” dedi. 
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EeNispor 


İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu: 


Öğrencilerimizle Nobel Ödül Töteni'ne katılan ilk 'Tütk Okulu olduk 


960 yılında kurulan Kültür Eğitim Kurumları 58 yıldır eğitim alanında hizmet veriyor. Misyonu ve vi yonu dünya vatandaşı yetiştirmek olduğunu belirten İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Ko- 


otdinatörü Biriz Kutoğlu, Kültür Eğitim Kurumları'nın bu doğrultuda Nobel töreninde yer alarak öğrencilerini ödül alan bilim adamlatı ile buluşturduklarını ifade etti. 

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak 2017'de Nobel Ödül Töreni'ne katılan ilk Türk okulu oldunuz. Bu süreci ve izlenimlerinizi bize aktarır mısınız? 

Nobel Ödül Töreni bizim için çok gurur verici bir gelişme oldu. Törene katılan ilk Türk okuluyuz. Ancak Nobel farkındalığı yıllardır kurumumuzda işlenen bir ko- 
Cültür, 1960 yılında kurulmuş ve ülkemizin 58 
yıllık köklü eğitim kurumlarından biri. Misyonu ve viz- 


nudur. 


yonu dünya vatandaşı gençler yetiştirmek üzerine kutulmuş. İyi bir yabancıl dil eğitimi, bilim, sanat ve spor kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir okul ortamı sağliyoruz. Pozitif bilim ışığında verilen bir eğitim anlayışımız var. Olaya böyle bakınca evrensel bakış açınız ve evrensel çalışmalarınız olmak zorunda. Özellikle liselerimizde yıllardır Nobel hep takip edilir. Her yıl Ekim ayında Nobel sahipleri törenden önce açıklandığında bizim okulumuz da bu bir gündem olur. Her yıl Nobel farkındalığı hedefimiz vardır. Nobel'in dünya üzerindeki önemi, hangi keşiflerin bu sene yapıldığı, hangi icatların, hangi buluşların yapıldığı, hangi bilim insanların neler yaptı? Bunları Ekim ayında Nobel organiz: landıktan sonra öğretmenlerimiz derslerde hep işlerler. 


onu açık- 


Bu sene bizim elimizde “İnovasyon Kültürü” dergimiz vardı. Türkiye'de çocuk ve gençler için inovasyon adıyla bir okul tarafından çıkartılmış ilk dergidir. Bizim tarafımızdan çıkarılan dergi üç ayda bir yayınlanıyor. Bu derginin ilk sayısını geçtiğimiz Haziran ayında çıkardık. 
İkinci sayısını Eylül'de üçüncü sayısını da Aralık ayında çıkardık. Aralık sayısı için çalışırken inovasyon kültürü için Nobel de yerini almalıydı. Ekim ayındaki toplantımızda ne yapabiliriz diye dü rken, Nobel Ödülü almaya hak kazanan bilim insanlarıyla öğrencilerimizi 


iletişime geçirmeye karar verdik. Öğrencilerimiz bilim insanlarına mailler attılar, kendilerini tanıttılar, dergiyi tanıttılar ve dergi için birer röportaj istediler. Fizik ve Kimya alanlarında Nobel Ödülü'ne layık görülen Prof. 
Dr. Barry Barish ve Prof. Dr. Joachim Frank röportajı kabul ettiler. Uzaktan sorularla bir röportaj yapıldı. 
Bu röportaj dergi için öğrenciler tarafından hazırlandı. 
Fakat bizim üst bir hedefimiz olduğu için bu süreci bu- 


rada bırakmadık ve iletişimimizi sürdürdük. 
Her sene 10 Aralık'ta Stockholm'de Nobel Ödülle- 


ri veril 


yor. Nobel farkındalığı olan bir okul olarak bunu öğrencilerimize yaşatmak istedik. Bu noktada Isveç ştük. Bu çalışmalar, Nobel Organizasyonu ve İsveç Kraliyet Ai- 


iyet Ailesi ve Nobel Organizasyonuyla gö 


lesi tarafından büyük beğeni kazandı ve Nobel Ödül tö- 


renine kraliyet ailesinin davetlisi olarak katılan ilk Türk Okulu olma gururunu bizlere yaşattılar. Her yıl Stockholm'de Grand Otel'de İsveç Kraliyet Ailesi, ödül vere- 


ceği bilim insanlarını orada ağırlıyor. Bizim içinde o otel- 


de özel bir salon ayarladılar. Bizi, bilim insanlarıyla oradayü 


ganizasyon yapıldı, herhangi bir bedel ödenmeden. Bu- 


z yüze buluşturmak ve röportaj yapmak için bir or- 


tadan 25 kişilik bir lise öğrenci grubuyla Stockholm'e git- 


tik. Grand otelde Nobel organizasyonu bizi karşıladı, ora- 


da bu profesörlerle yüz yüze görüşmeyi de yaptık. Er- 


tesi günde İsveç Krali yet Ailesi'nin davetlisi olarak bin 200 
davetliyle birlikte Nobel Ödül Törenine katıldık. 
Bilim ve inovasyonun eğitimdeki önemi, öğrencilere yansıması konusunda neler söyleyebilirsiniz? 
Bilim hep vardı, bilime önem vermeyen bir okul olamaz. Tabii inovasyon son 3-4 yıldır çok konuşulmaya 


başlandı. Dünya inovasyon sıralamasında Türkiye 


dört sıra yükselmiş 30'lı sıralarda, bu bizi çok mutlu etti. 


Küresel ölçekte var olabilmek için, hele ki 20-30 yıl son- 


imci olma- 


raki düny si gerekiyor. İnovatif düşünme beceri 


ya hazırladığımız bir kişinin giri 


i gelişmeyen, gi- 


rişimci olmayan bir birey küresel ölçekte var olamaz, bu mümkün değil, Dünyanın geldiği durum artık bilgi toplamuydu, sanayi toplumuydu, tarım toplumuydu. Şimdi artık dijital devtim yaşanıyor, dijital devrimin yaşandığı bir dönemde girişimci olmayan bir birey var olamaz. 


Bu dijital devrim tabii hızlı tüketime de yol açan bir yapıdır. Tüketim ne kadar hızlıysa üretimde o kadar hızli olmak zorunda, Yaratmak, üretmek ve ürettiğini girişimci bir ruhla toplumsal faydanın hizmetine sunmak, küresel ölçekte pazarlamak ve bütün insanlık ile paylaşmak şu anda altın değerindedir. Onun için biz anaokulundan itibaren çocukları girişimci bir ruhla eğitmek zorundayız. Artık okullarımızda teknolojinin sunduğu pek çok olanak var. 3D yazıcı, sanal gerçeklik gözlüklerimiz, bilim merkezlerimiz, robot programlama ile ilgili her türlü donanımın olduğu bilgisayarlarımız, arduino setlerimiz bunların hepsi var. Fakat bunların var olması yetmiyor önemli olan üst düzey düşünme becerisinin genişlemesi, çocuğun yaratıcılığının arttırılmasıdır. Buda 


ancak 3 yaştan itibaren olabiliyor. Tabii bunu okul ge- 


liştirecek aileyle birlikte, 
Kaç öğrenciniz var? 
3 bine yakın öğrencimiz var. Mezun sayımız kadar 
yeni 
Özel okul sektöründe 58 yıldır öncü ve nitelikli bir eğitim hizmeti veriyorsunuz. Bu başarıya neye bağlıyorsunuz? 
Kültür Anayasasına bağlıyoruz. 1960 yılında onurhamettin Akıngü 


enci alabiliyoruz. 


sal başkanımız r Kolejini kur- 


duğunda misyonunu ve vizyonunu belirlemiş. Evrensel bir bakış, Avrupa Birliği'nin öncü eğitim veren kurumlarından biri olmak, bir yabancı dil, nitelikli bir üst eğitim kurumuna çocukları hazırlamak. Kültür Anaya- 


sasının 29 maddesi var, zaman içinde oluşan bu değer- 


ler, Kültür Anayasası adı altında birleştiriliyor. Vizyon 


ve misyon bu çerçevede ilk iki maddeyi oluşturuyor. Sonrada Kültür'lü kalite yönelimlidir diyoruz. Kalite bizim için bir üst eğitim kurumuna hazırlığı, yaratıcılığı, yeyondaki ka- 


nilikçiliği, problem çözmeyi, misyon ve v 


ratlılığımızı ifade ediyor. Kaliteli eğitimden ödün vermiyoruz. Buda Kültür Anayasası ile nesilden nesile ak- 


tarılan bir ilkeler, değerler bütünü olmuştur. Burada iyi 


bir yabancı dil eğitimi, çevreci, barışçı, demokratik bireyler yetiştiriyoruz, bunların her biri Kültür Anayasası'nda yerini almıştır, Her gelen yeni öğretmene ilk ver- 


diğimiz şey Kültür Anayasası'dır. Öğrencilerimiz daha 


birinci sınıfta bize ilk oryantasyona geldiklerinde çantalarında akşam eve gittiklerinde Kültür Anayasa'sı çı- 


kar. Başarımızı Kültür An: sna, kaliteden, temel il- 


va 


kelerden hiçbir suretle ödün vermemeye bağlıyoruz. 
Bu yıl öncelikleriniz neler olacak? 
Üç yıldır inovasyon üz: 


rinde çok duruyoruz. Bu se 


nenin başında da yine inovatif çalışmalarımızı hızla sür- 


dürmeye devam ediyoruz. Tabii sadece inovasyon de- 


gil, bunun yanında sanat, spor, güçlü bir ak 


demik prog- 


ram var. Çocuklarımızı bir üst kuruma yerleştirmek için- 


de çok güçlü bir akademik sistemle ilerliyoruz. Geçti- 


ğimiz günlerde Amerika'da düzenlenen bir matematik yarışması oldu. Bu yarışma tüm dünyadan katılımcılara açık bir sınav. Bu yarışmaya da PİSA sınavlarında başarılı olan ülkeler çok ilgi gösteriyor. Türkiye'den sadece iki lise ödül aldı. İkisi de bi 


uluslararası ölçekte kendimizi denediğimiz mecralardır. 


im liselerimiz. Bunlar bizim 


Sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de ba- 


şarılı olduğumuzu görüyoruz. Bu yıl uluslararası ölçekteki 


değerlendirmelere önem veriyoruz. Bununla birlikte çocukların kariyer çalışmaları, yönlendirmeler özelliklede 


üniv 


itemizin desteğiyle bunu yürütüyoruz. Bu sene Kültür Fen lisemizin 25. Kuruluş yılı Avrupa yakasının en büyük ve en başarılı özel fen liselerinden biriyiz. Aynı 


zamanda Anadolu lis 


lerimiz çok güçlü yabancı dilde 


tim veren ve hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerimiz var. 
Projelerinizi belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? 
Pek çok açıdan proje yapabilirsiniz. Biz, okulumuzda eğitsel projelere önem veriyoruz. Öğrencinin proje sürecinde geçirdiği zaman bizim için önemli. Denemesi, yanılması, analiz etmesi, problem çözmesi, O problemin 


önce farkına varması, problem çözmeye yönelik dü- 


şüncesini geliştirmesi ve aslında bir proje konusu oluşturmasına önem veriyoruz. Pek çok okulda hazır pro- 


je konuları verilir, Ben hazır proje konuları verilmesine 


karşıyım. Bence problem durumu verilmeli ve çocuğun o problem durumunu çözmesi için projeyi bulması, pro- 


jeyi kendisinin isimlendirme: 


ve gerçekl 


zaman üst düzey düşünme bi 


risi gel z çevre 


temasına çok eğiliyoruz. Çevre teması olarak üç yıldır 


çok ciddi bir çalışma yi yoruz. Çevre sorunlarına baktığınızda küresel ısınmadan tutunda ışık kirliliğine, s 


kirliliğine, hava kirliliğine kadar dünyayı çok ciddi an- 


lamda tehdit eden önemli süreçler var. Biz projelerimizde 


ağırlıklı olarak çevre ü: sel sorun- 


rine gidiyoruz. Kür lar odaklı proje geliştirme süreci bizde var. 

Dijital dünyanın çocuklarını geleceğe hazırlamak noktasında neler yapıyorsunuz? 

Dijital devrimin yaşandığı bir çağda çok hızlı bir jenerasyon var, bizler analog dönemin insanlarıyız, eğittiğimiz çocuklar ise dijital devrimin insanları. Dijital yerorum. Bu nok- 


lilere öğretmenlik yapmaktan bahsedi etmenlerimizle 

ie rişimcilik ile ilgili nasıl bir öğrenme yaşantısı kurgula- 


tada öğretmen eğitimi çok önemlidir. Öğ 


tamamen inovatif di 


ünme becerisinin geliştirilme: 


yabiliriz, fizik-matematik-kimya ve teknolojinin iç içe olduğu bir fen bilimleri ortamı sağlıyoruz. İlkokuldan itibaren algoritma, algoritmik düşünme, kodlama, bilgisayarsız kodlama, düşünme becerisi, analitik düşünme becerisi ile ilgili kendi okulumuzda müfredatımızda bunlara ağırlık verdik. Aynı şekilde pek çok öğretmenimize kodlama eğitimi verdik. Kaynak seçiminden verdiğimiz ödevlere kadar bunları güncelledik. İnovasyon merkezi ve bilim merkezi kurduk. Buralarda bu tür yenilikleri daha kolay transfer eder hale geldik. Çocuğun okulda- ki günlük yaşamının içerisine üretim kültürünü koyduk. Jİ 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N Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere: Türkiye Ilaç Sektörü; tedaviler, ilaçlar, ilaç üretimi ve insan kaynağı kalitesi ile daha ileti bir noktada 


ierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. 
Hande Demirdere ile gelecek planlarını ve 


sektördeki gelişmeleri konuştuk. 
Hande Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldum ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalinda uzmanlık eğitimini tamamladım. Aslında idealist 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bir hekim olarak eğitimime başlamıştım ama mezun olduğum yıl fakültemde kadro yoktu. Uzmanlığımı aldıktan sonra uluslararası bir ilaç firmasında medikal müdür olarak göreve başladım. 2000'li yıllarda uzman hekimlerin ilaç sektöründeki varlığı çok nadirdi. Firmalar ve medikal departmanlar büyüdükçe şu anda ilaç sektöründe faaliyet gösteren çok fazla uzman hekim arkadaşımız var. Ardından pazarlama, satış, iş geliştirme gibi farklı alanlarda, başta Rusya olmak üzere, Singapur, Hindis- 


tan, Çin gibi 6 yılı dış pazarlarda olmak üzere 17 yıldır ilaç sektöründeyim. Bir yılı aşkın süredir Pierre Fabre İlaç'ta genel müdür olarak çalışıyorum. 

Pierre Fabre İlaç hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Pierre Fabre Grubu; ilaç, tüketici sağlığı ve dermokozmetik alanlarında faaliyet gösteren Fransa'nın en büyük ikinci ilaç firmasıdır. Türkiye'de 13 yıldır faaliyet göstermektedir. Daha önce distribütör aracılığıyla tanıtımı yapılan, ülkemizde 35 yıldır kullanılan ürünlerimiz bulunuyor. Yıllardır daha çok onkoloji ürünleriyle piyasada yer alırken, sonrasında onkoloji ürünlerinin yanında temel ürünler ekibi kurulmuştur . 2017 yılında Pfizer ile Türkiye'yi de içeren global bir işbirliği anlaşmasıyla idrar kaçırma tedavisi ile ilgili bir ürünün tanıtımı Pierre Fabre İlaç'a verildi. Bu ürün ile birlikte ekibimizi daha da genişlettik. Şu an sahada 50 kişilik 3 farklı ekibimiz bulunuyor. İlk olarak, demir eksikliği ve idrar kaçırma tedavisine yönelik temel ürünler ile ilgili bir ekibimiz var. 
Onkoloji ürünlerini çalışan bir Onkoloji ekibimiz var. 
Son olarak da diş hekimlerine yönelik ağız sağlığı ürünlerimizi çalışan bir ekibimiz var. Bu üç farklı ürün grubunu ve ekibini yönetmek bana çok keyif veriyor. 

Pierre Fabre'nin satışlarının *645'i ilaçlardan, “/655'i dermokozmetik ürünlerinden gelmektedir ve iki ayrı şirket yapısındadır. Türkiye'de Dermokozmetik grubunun ayrı bir satış pazarlama ekibi ve genel müdürü bulunmaktadır. Pierre Fabre'nin temel yaklaşımı, ürün gruplarının ilgili uzman tarafından reçetelenmesi ve uzman eczanelerden alınmasıdır. Bu nedenle, Dermokozmetik ve Ağız Sağlığı ürünlerimiz eczane dışında başka hiçbir yerde satılmamaktadır ve öncelikle de tüketicinin hakları korunmaktadır. Ağız Sağlığı ürünlerimiz, ilaç portföyümüz içerisinde yer almaktadır, bunun nede: inlerimizin aynı ilaç gibi uzman hekim olan diş hekimleri tarafından önerilmesini tercih etmemizdir. Pierre Fabre, 65 yıldır degişmeyen “Ürünlerimizi ilgili uzman kişiler önermeli ve eczaneden alınmalı” vizyonunu hep koruyarak büyümeye 


devam etmiş ve biz de aynı şekilde devam ettiriyoruz. 

Pierre Fabre'nin Fransa'da çok geniş tüketici ürünler portföyü bulunmaktadır. Fransa'da “Vitrin” olarak adlandırılan iki katlı bir binada Pierre Fabre'nin mevcut 2.500 ürünü sergilenmektedir. Bir katta dermokozmetik ürünleri, diğer katta ilaçlar ile birlikte tüketici sağlığı ürünleri incelenebilmektedir. Şu anda henüz Türkiye'de olmayan ama Avrupa ve Fransa'da çok tüketilen do; inler de var. Aslında bütün bunların nedeni, Mösyö Pierre Fabre'nin iyi bir eczacı ve botanikçi olmasına dayanmaktadır. 65 yıldır ürünlerini hep do-Şal kaynaklardan üretmiş olan Pierre Fabre, dünyanın en büyük botanik bahçesine sahip bulunmaktadır. Bütün botanik türlerinin toplandığı, 1.200'den fazla ürünün yer aldığı, dünyanın en geniş kapsamlı botanik bahçesine sahip. Diş macunlarımız, kanser ürünlerimiz bu doğal ürünlerden oluşmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan meme ve mesane kanseri ile ilgili iki ilacımız, Cezayir menekşesinden geliştirilmiştir. 

Pierre Fabre'nin botanikçi ve eczacı olması, ürün portföyünü hep doğal ürünlerden elde etmesi, tüketiciyi koruma yaklaşımı, vakıf firması olması ve yatırımının bir kısmını Afrika ve Asya gibi bölgelerde ilaca erişemeyen kişilere yardım etmesi gibi sosyal sorumluluk projeleri, en değerli özellikleri olarak sıralanabilir. Dünyanın dört bir yanında sağlık hizmetine erişimi olmayan insanlara hizmet amacıyla kurulan Pierre Fabre Vakfı; Afrika ülkelerindeki Albinizm ve Orak Hücreli Anemi gibi hastalıklarla mücadele konularında aktif olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu nedenle kazancımızın bir kısmının hem yeni ürünlerin geliştirilmesine hem de vakıf aracılığı ile ilaca erişemeyen kişilere yardım edilmesine ayrılması, bizi farklı kılan unsurlardan bazılatıdır. 
Bu farklılaşma da bize gurur veriyor. 

Cironuzdan AR-GE'ye ne kadarlık pay ayırıyorsunuz? 

Globalde ciromuzun yaklaşık 9622'si Ar-Ge çalış- 


ir 
Mart 2018 Be 


EKor 


malarına ayrılıyor. Onkoloji ile ilgili bir firmayla yapılan işbirliği anlaşması sonucu bu senenin sonuna doğru Avrupa'da ruhsat alacak bir ilacımız olacak. Bu ürü- ciddi bir bütçe ayrildi, Bunun dışında özellikle tüketici sağlığına yönelik 


nün klinik çalışmalarına bu sene çok 


çok yoğun yeni ürün çalışmalarımız var. Türkiye'de olmayan ürün grupları var. Tüketici sağlığı için çok başarılı bir Ar-Ge ekibimiz var ve geliştirdikleri inovatif ürünler dünyada ilktir. 

Türkiye'ye gelecek olan yeni ürünleriniz var mı? 

Avrupa'da yıllardır piyasada olan ve mesane kanseri 
üzü 2017 


k. En önemli lans- 


ikinci basamak tedavisinde kullanıla: 
yılı Aralık ayında manimiz oldu ve çalışmalarımız devam ediyor. Bunun isinde ara yüz diş firçaları, 
İş macunlarımiz var, Pfizer ile yaptığımız glo- 


kullanıma sundul 


bal işbirliği anlaşması ile, ilk defa Türkiye'de üroloji alanında çalışmaya başladık. Aslında Pierre Fabre'nin dünyada en bilinen ürünlerinden birisi üroloji alanındadır. 
Ama biz Türkiye'de Pierre Fabre olarak bu ilaçla ilk defa üroloji uzmanlığına tanıtıma başladık. Bu ilacın tanıtı- 


mi devam ederken mutlaka yeni bir getirmeyi hedefliyoruz. Kadın doğum ve üroloji alan- 


larında daha fazla ürünle farklı tedavi seçenekleri sunarak .bu amaçla ekibimi ve şirketimi büyütmek benim ana hedeflerim arasında yer alıyor. 

Bu yıl öncelikleriniz neler olacak? 

Geçen yılki önceliğim ekibi kurmaktı. 2017 yılı transformasyon ve adaptasyon yılıydı. Önceliğim ekipleri kurmak, ürünleri hazırlamak, terapötik alanları tanımak gibi konulardı. Bu sene ise yaptığımız aktiviteleri daha iyi nasıl yapabiliriz üzerine yoğunlaşacağız, tabii bunu artık ekipler oturduğu için onlar yapacaklar. Benim öncelieni tedavi seçenekleri sunmak ve firmamızın ni biraz daha artırmak ş 

Türkiye'de sağlık ve ilaç sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sağlık ve ilaç sektöründe sürekli gelişip ilerliyoruz. 
Ülke olarak ve ihtiyaçları giderek artan bir nüfusumuz var. Bazen ihtiyaçlarımız o gelişmelerin daha da önüne çıkabiliyor. 16 yıllık bir hekim olarak şunu söyleyebilirim daviye ulaşmasının daha kolaylaştığını gözlemliyorum. 
İlaç sektöründe de ülkemizin mevcut tedaviler, ilaçlar, Sı kalitesi olarak daha ileri bir 


nünde olacaktır. 


ızla büy 


ki, günümüzde hastaların hekimlere ve te- 


ilaç üretimi ve insan ka 


noktada olduğunu görüyorum. Mi 
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Selen Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka Müdürü Selen Yorgun: 


Markamız global takiplerle yarışıyor 


enilikçi kişisel bakım ürünlerini Türk tüketicisi ile buluşturmak için 1997 yılında kurulan Selen Kozmetik, pazara tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. Gelinen noktada şehirli kadını hedefleyerek “Urban Care? markasını hayata geçirdiklerini belirten Selen Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Marka Müdür rını okuyucularımızla paylaştı. 
Selen Kozmetik hakkında bilgi verir misiniz? 
Şirketinizin en önemli kilometre taşı nedir? 
Selen Kozmetik 1997 yılında yabancı kozmetik mar- 


Selen Yorgun, gelecek ile ilgili planla- 


kaların distribütörü olarak babam Bülent Yorgun tarafından kuruldu. Babamın bu alandaki geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Bugünkü bütün global markaların distribütörlüğünü yapan bir kişi olduğu için de çok büyük bir satış know-how”! var. Ben aslında babamla çalışmayı 


hiç düşünmüyordum. Üniversitedeyken Inditex Zara 


URBAN 


SİYLE 
GULE 


MOUSSE 


KERATIN 
COMPLEX 


grubunda staj yapıyordum, onlarla devam etme düşün- 


cem vardı. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 


mezun olduktan sonra Kanada'ya gittim, bizim ithal ürünler oradan geliyor. Kanda'da, Toronto Üniversite- 


si'nde iş geliştirme ve pazarlama sertifika programına 


katıldım, orada 30-35 yaşlarında genç girişimci kadınların projelerinin yer aldığı çalışmalara (case study) dahil 


oldum. Bu örnek vakalar bana ilham verdi, ülkeye dö- 


nünce sıfırdan bir marka yaratmaya karar verdim. Marka yaratma fikrimi babamla paylaşmıştın kendisini de böyle bir arzusu olduğunu söyledi. Sonrasında şirketimize gir- 


mem ile eski ve yeni jenerasyon birbirini hem itti hem de 


çekti buda Selen Kozmetik'in en büyük kırılma anı oldu. 
Böylelikle saç bakım ürünlerinde kendi markamızı “Ur 


sektöre yepyeni bir yön vermiş olduk. 


an Care?” markasını yarattık, hem şirketimize hem 


Urban Care markasını yaratmaya nasıl karar verdiniz? 


URBAN 


SİYLE 
GÜDE 


SPRAY 


KERATIN 
GOMPLEK 


URBAN 


NE 


MOUSSE 


KERATIN 
COMPLEX 


“* KERATIN 
GOMPLEK 


suraamLCTEN 


EKSTRA 


Biz ithal ürünlerimizden çok şey öğrendik. Benim hep hayalimde vardı, bugün kozmetik sektöründeki bitçok üst düzey yönetici benim çocukluğumu bilir, galiba fark etmeden işin içinde büyüdüm. Kendimde her zaman pazarlamaya ve öğrenmeye çok meraklıydım. 
Buraya geldiğim zaman neden kendi markamızı yapmiyotuz diye düşündüm. Babamın da kafasında her zaman olan ama bunun nasıl bir şey olması gerektiği sorusunun cevabı bende bulundu ve markamız 


yaratmaya karar verdik. 
Bu konudaki en büyük şansım (o babamın 


akademisyen- 


URBAN 


“BIOTIN 
CAFFELNE 


ikten gelen ve genç yeni fikirlere açık bir kişi olmasıydı. Sıfırdan yeni bir marka yaratmak için kendisin- den öğrendiklerim ( ve 


pazar araştırmalarıma 


harmanladığım projeyi bir senelik ç 


şma sonucu 2013 


sonunda hayata geçirdik. Sektörümüzdeki dinamiklerin değişimini ilk yakalayan ve hatta başlangıcını hizlandıran bir marka haline geldik. Şu anda bulunduğumuz xonumda yurtiçi ve yurt dışında başarılı sonuçlar alarak global rakiplerle yarışıyoruz. 


Saç Bakım kategorisinde hazır bir markayı buradaki tüketiciye uyarlamaktansa buradaki tüketici için 


bir marka yaratmam bence işi başarıya götüren unsur 


oldu. Sonra ismini düşündüm ve markanın hikay 


minden gelsin istedim. Şehirli kadını hedef aldığım için de “Urban Care? adını markamıza uygun gördük. Birde 


beş sene önce raflarda birbirine benzer hep aynı ürünler vardı. Bugün kozmetik sektörünün bu kadar hiz- 


lanmasının sebebi bence “Urban Care 'nin sektörde farklılık yaratmasıdır. Dünyaca ünlü birçok firma 


Türkiye'ye saç konusundaki tamamlayıcı ürünle- 


rini getirmiyordu. Son 3-4 yılda hem saçta hem ciltte direk yurtdışında lansmanı olan ürünler ülkemize gelmeye başladı. Örneğin saç bakım serumunu çıkardığımızda Watsons, Gratis taflarında hiçbir bakım serumu yoktu, biz o payın yüzde yüzünü alıyor- 


duk. Biz bu anlayışla markamızı yarattık ve Türkiye'nin böylesi bir ürün gamına hazır olmadığını düşünen diğer global markalarında Türkiye'deki kapısını 


aralamış olduk. Markayı yaratırken 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en büyük hedefim üst segmentte, kuaförlerde ya da 


yurtdışında gördüğümüz kozmetik ürünlerini bitkisel 


le- 


kaynaklı ve ulaşılır fiyata müşterilere sunmaktı. Bö; likle daha ulaşılabilir fiyatlara keyifli bir marka yarattık. 
Neden saçla başlamak istediniz? 
Saç bizim Selen Kozmetik olarak en profesyonel olduğumuz nokta, bu nedenle müşteri isteklerini, bek- 


lentilerini ve pazarı çok iyi tanıyoruz. Güçlü olduğu- 


muz yerden yavaş yavaş genişleyerek büy 


meyi tercih 


ettik, Biz klasik bir şampuan markası olmaktansa, saç bakım markası olalım her şeyi kapsayalım dedik. 

Kaç ürünüz var? 

Bugün, sadece 63 saç ürünümüzle raflarda en çok yer alan markalardan biriyiz. 

Kaç ülkeye ihracatınız var? 

Biz iki senedir ihracat yapıyoruz, şu anda 20 ülkeye ihracatımız var. İhracat yaparken hedeflediğimiz pa- 


zarlar ile ilgili seçici davranıyoruz. Bizi ihracata başla- 


tan işbirlikçimiz Watsons oldu. Watsons globalde de çok büyük Hong Kong menşeili bir firma. Avrupa'dan 


a'ya kadar birçok yerde satış noktası var. Biz Wat- 


sons ödüllerinde yılın en iyi şampuanı seçildik. 
Hedef pazarlar nereler? 
Ilk olarak Almanya'yı hedefliyoruz. Avrupa'da sa- 


dece bir iki ülkede varız. Avrupa'da bu sene büyümeyi 


planlıyoruz. Rusya pazarında olma hedefimiz var. 
Hedef pazarlar belirlerken o pazarlarda bizi taşıyabi- 


k 


tercih ediyoruz. Asya ve Avrupa şu anda tamamlamaya 


lec 


şileri bulduktan sonra o pazarlara yönelmeyi 


çalıştığımız pazarlar. 
En çok rağbet gören ürünleriniz hangileri? 
Şu anda kuru şampuan ürünümüz çok rağbet gö- 


tüyor, Kuru şampuan lansmanından önce bakım mar- 


kası olarak biliniyor. Biz tam olarak orta segmenti hedef alıyoruz. Şampuan konusunda, bakım beklentisi 


olmayan müşteri başka markadan alsa bile kremini, 


maskesini ve serumunu kesinlikle Urban Care'den alıyor. Urban Care kişisel bakım marketlerinde 1'nci sırada yer alan bir marka. Şu an bakım ürünlerimizden sonra en çok kuru şampuanımız rağbet görmektedir. 

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi sıralamasında 22'nci sıraya nasıl girdiniz? 

Baktığınızda “46475 bir büyüme gerçekleştirdik. Markanın başlamasıyla beraber büyümemiz gerçekleşti. Şu anda ciromuzun “/495'ini Urban Care oluşturmaktadır. 

Mevcut ürünlerinizin yanı sıra yeni ürünler geliştiriyor musunuz? 

Yılda ortalama 10-15 ürün geliştiriyoruz. Bu sene de benzer bir hızla geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta bu ayın sonunda dört tane yeni ürünümüz geliyor. Baktığımızda eski ürünlerimize de halen büyük bir ilgi ol-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X 


SELEN KOZM 


duğunu görüyoruz. 
Bu yıl öncelikleriniz neler olacak? 
Urban Care markamızın konumlandırması açısın- 


dan ilk beş sene hiçbir ş 


kilde süpermarketlere ya da gıda marketlerine girilmeyecek diye karar almıştık. 


Bana göre o zaman s 


ipermarketlerde buna hazır degildi. Şimdi ise kişisel bakım marketlerinin gelişmesiyle, 


süpermarketler kendi raflarında kan kaybettiğini fark 


etti. Klasik ürünler dışında artık farklı ürünleri de koz 


metik rafına almaya başladılar. Biz bu sürecin gelme: bekledik. Bu sene hiç bulunmadığımız gıda marketlerinde büyüme hedefimiz var. Aslında bizim bu sene iç 


piyasada 94100 büyüme hedefimiz var. Her sene Y040- 


50 büyümeyi gerçekleştiriyorduk. Fakat 6100 büyümeyi gerçekleştirmek için bizim hiç girmediğimiz bir kanala gireceğimiz için yeni ve heyecanlı bir deneyim olacak hem de daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlaya- 


cak. 2018 yılı hem parfümeri kanalında hem eczane kanalında hem de süpermarket kanallarında sadece Türkiye geneline yayılacağımız bir yıl olacak. Bunun için satış kadromuzu genişlettik. 


uğur da 
BAŞARI 


biR GELENEKİK! 
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Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez: 


Deniz Temiz-Turmepa derneğine destek vermeye devam edeceğiz 


eni; 


sigorta alanında yaptığı çalışmalarla sektörde önemli bir yer tutan Anadolu Sigorta denizcilik alanında uzman kadrosu ile tekne sigorta ala- 


ktör lideri olarak öncü 


nında liderliğini koruyor. 
çalışmalar yaptıklarının altını çizen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönme: 
Ülkemizde deniz alanında sigortanın geldiği noktayı değerlendirir misiniz? 


sorularımızı yanıtladı. 


2017 yılı sonu itibarı ile özellikle koster pPiy asında, 


ölçülü de olsa, navlun fiyatlarının yükselme eğilimine girmesi ile, Türk gemi filosuna genç gemiler katılmaya baş- 


lamıştır. Bu nedenle artan tekne değerlerinin de etkisi 


le sigorta ihtiyacının önemi daha da artmış, bu ise bu üründeki toplam prim üretiminde kısıtlı bir artışa neden olmuştur. 

Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veren 


acente ve broker firmaları ile tam bir işbi: inde ça- 


lışarak, yüksek nitelikli denizcilik sigortası ürünlerimizi ve yılların deneyiminden kaynaklanan hasar kaliteli hizmet- 


lerimizi ihtiyaç duyan sigortalılarımıza ulaştırıyoruz. Şir- 


ketimiz; Türkiye, Ingiltere menşeli ya da çok uluslu sermaye yapısına sahip, özellikle denizcilik alanında uzman birçok aracı ii 


in çekim merkezi haline gelmiş, böylece rekabete bağlı olarak ürün çeşitliliği ve kalite anlayışı da artş göstermiştir. Sektörde tekne sigortalarındaki liderliğimizi 


uzun yıllardır olduğu gibi 2017 yılı itibarı ile de açık ara koruduğumuzun altını da bu vesileyle çizmek isteriz. 
Anadolu Sigorta olarak bu alanda yaptığınız çalışmaları aktarır mısınız? 
Türkiy 


ve sektör lideri olarak, ürünlerin sunulmasında ve geliş- 


de bu branşta hizmet veren ilk sigorta şirketi 


tirilmesinde öncü çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam 


etmekteyiz. Amacımız, sigortalılarımızın varlıklarını risk- 


1 korumak üzere hizmet sa 


ğlarken; aynı zaman- 


igorta şirketi olarak sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamaktır. Tekne Makine sigortacısı olarak, sağladığımız teminatlar ve hasarda verdiğimiz kaliteli hizmetle sadece yurtiçinde değil, igorta piy ren bir Türk şirketi olmak, bizi gururlandırmaktadır. 

Deniz alanında daha iyi çalışmalar yapabilmek için havuz fonu kurulması gerektiğine vurgu yapıliyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Hazine Müsteşarlığı sigorta sektöründe yurt dışına yapılan harcamaların yüksek olduğuna vurgu yaptılar. 
Bu durum havuz sistemiyle düzeltilebilir mi? 

Şu an için tekne makine sigortaları için gündemde böy- 


uluslararas salarında da tanınan ve takdir gö- 


le bir konu olduğu hakkında bir bilgimiz yok. 
Sigorta şirketleri açısından reasürans maliyeti olarak yurt dışına yapılan ödemeler, risk paylaşımı amacıyla Tür- 


kiy 


'de yerle şirketlerinin katlandığı mal 


k sigorta 


Sigorta şirketlerinin öz sermayelerini korumak, ayrı- 


ca şiddeti büyük hasarlara karşı koruma amak ama- 


cı ile tüm dünyada olduğu gibi reasürans anlaşmaları yapması faydalı ve olağan işlemlerdir. 

Deniz sigorta işlemlerinde tüketicilerin daha bilinçli davranması için önerileriniz nelerdir? 

Deni 


za önerimiz ihtiyaç duydukları korumayı sağlayan bir po- 


z sigortaları özellikli bir alandır, sigortalılarımı- 


liçe satın aldıklarından emin olmalarıdır. İhtiyaç duyulandan 


daha geniş teminatlar sigortalının gereksiz yere fazla prim ödemesine neden olacak, ihtiyaç duyulan teminatların tam olarak sağlanmaması ise, gereken korumanın var olma- 


masına dolayısıyla sigortalının risklere karşı korumasız kal- 


masına neden olacaktır. Gelen teminat taleplerini uzmanlığımız ile değerlendirip, doğru risk için doğru fiyat ve şartları sağlamak en önemli önceliklerimizdendir. Sigortalılarımıza tavsiyemiz ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilen, uzun süreli işbirliği yapabilecekleri, finansal yapısı sağlam ve tecrübeli şirketler ile çalışmalarıdır. Bi 


Temizliğin yeni nesli 
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Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan: 


Gelecekte mağazalar deneyim ve servis noktaları olacak 


erakende sektörünün önemli oyuncularından biri olan Metro Toptancı Market, ülkemizde yatırımlarına devam ediyor. Yapılan yatırımları ve sektörün gelişimi ile ilgili görüşlerini aldığımız Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, sektörün dinamiklerini okuyucularımızla paylaştı. 
2017 yılı değerlendirmesi alabilir miyiz? 
2017 yılı ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan perakende sektörü için de zorlu bir yıl olmasına rağmen, sektörün 2-2,5 kat büyüdüğünü görüyoruz. Pe- 


rakende sektö e hızlı ve birebir ilişki kuran bir 


tör olduğu için sektörün büyümesi tüm ekonomi için değerli bir göstergedir. 

Metro Toptancı Market olarak 20 şehirde 36 satış noktasına ulaştık. 28 yıldır olduğu gibi ülkemize yatırımlarımiza devam edece 


Temelde Türk mutfağına ve de- 


ğerlerine sahip çıkma amacıyla ilerliyoruz. Yiyı cek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapan bir marka olma algımızı pekiştirerek, gastronomi ekseninde yapacağımız projelerle Türk Mutfak kültürüne sahip çıkmayı ve tüm ekosistemi de sürece dahil etmeyi amaçlı- 


yoruz. Buna paralel olarak, HORECA sektöründeki müş- 


terilerimizin bir numaralı çözüm ortağı olmak ve onlar 


için attı değer yaratmaya devam edeceğiz. 
Perakende sektöründe yaşanan değişim ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? 
Öncelikle ö ganize perakendenin birbirinin rakibi değil, tamamlayı- 


cısı olarak el ele yürüyeceği bir gelecek vizyonu planla- 


manın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Iş bi: 


atılacak adımlar, kat edilecek yollar, ülke ekonomisine kat- 


ma değer olarak geri dönü 
İkinci olarak, dijitalleşen dünyanın gerçeği olarak, pe- 


ğlayacaktır. 


rakendenin geleceği e-ticarette. Gelecekte var olmak isteyen firmaların e-dönüşümü kucaklaması şart. Yeni ne- 


TOPTANCI 


sil tüketicilerin beklentileri de farklı, Yalnızca ürün almıyor; aldığı ürünle birlikte deneyim ve deneyimin kişiselleşmesini istiyor. Beklentiler doğrultusunda farklı kanallardan 


müşterilerine ulaşan perakendeciler, klasik perakendeciliği de değiştiriyor. Değişen ve dönüşen dünyada diğer sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de teknolo- 


jinin ön plana çıktığını gö 


Gelec mağazalar satış noktası olmaktan çıkarak, deneyim ve servis noktaları olacak. Değişiklikler gözleyeceğimiz bir başka alan ise mağaza çalışma şekilleri olacak. Yeni teknolojilerin mağazalara entegre olmasıyla birlikte verimlilik artacak, mağaza içinde daha çok zaman müşteri ihtiyacını karşılamaya harcanacak. Hatta yapa) ve büyük datanın işlenmesiyle birlikte müşterilerin ihti- 


yaçları daha onlar farkına varmadan tespit edilip, tahmin edilip müşterilere ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunmak mümkün olacak. Internetten yapılan satışların alışveriş- 


te önemli bir yer kaplar hale gelmesi 


irlikte, gerçek mağazalar da tüketicileri çekmek için değişim geçirmek durumunda. 

Perakende sektöründe yaşanan değişimin firmaniza etkisi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Se ğinden, dijitalleştiğinden bahsetmiştim. Metro Toptancı Market Türkiye olarak biz de bu doğrultuda kendimizi dönüştürüyoruz. Organize perakende alanında işler hala ada bitse de bizim de küçük depo uygulamalarımız, servislerimiz gibi HORECA müşterilerimiz: 


örün üründen ziyade deneyim sunmaya evrildi- 


duğumuz farklı çalışmalarımız var. Dijitalleşen dünyada müşterilerimize nasıl daha fazla fayda sağlayabileceğimiler, destek ve 


zin arayışı içindeyiz. Dijital araçlar, tav: ayrıca diyalog ve görüş paylaşımı için bir platform sunarak konaklama sektörü için bir dijital platformu uygulamaya sokuyoruz. 

Bunun dışında perakendeciliğin geleceği için sürdürülebilirlik konusuna çok önem veriyoruz. Attığımız her 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adımı günü kurtarmak için değil, uzun vadeli düşünerek yapıyoruz. 28 yıldır olduğu gibi ülkemize ve ülkemizdeki mutfak kültürüne yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yiyecek-içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapan bir marka olma algımızı pekiştirerek, gastronomi ekseninde yapacağımız projelerle Türk Mutfak kültürüne sahip çıkmayı ve tüm ekosi amaçlıyoruz. Bu anlamda yerli üretimi teşvik eden “Coğ- 


emi de sürece dahil etmeyi 


rafi İşaret Tescilli Ürünler” çalışmamız, balığın ağdan çatala uzanan tüm tedarik sürecini kayıt altına alan ve yanlış avlanmanın önüne geçme amacını taşıyan “Bugünün 


balığını yarına bırakalım” uygulamamız, “Türkiye'de Meyve Sebze Kayıp ve Atıklarının Azaltılması”na yönelik çalışmalarımız ve gastronomi profesyonellerini buluşturan platformumuz “Gastronometro” hep müşterilerimize daha sürdürülebilir bir dünyada daha iyi bir deneyim sunma çabalarımızın ürünleri. Bu doğrultuda proje ve uygulamalarımız da devam edecek. 

Son dönemde birçok firmamız çiftçilerimizle birlikte farklı çalışmalar yürütmektedir, sizin de bu yönde çalışmalarınız oluyor. Bu çalışmaların tüketici tarafında nasıl karşılanıyor? 

'Tüm ekosistemi süreçlere dahil ettiğimiz farklı projelerimiz var. Coğrafi işaretli ürünler projemizle bugün raflarımızda Aydın incirinden Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü satımsağından Finike portakalına kadar 80'in üzerinde Coğrafi İşaret tesciline sahip ve tescile aday ürün yer alıyor. 2016 yılında tedariğimizin “/598'ini yerli üreticilerden karşıladık. Ayrıca “yerli tohum” projesiyle yerel tohumlardan yetiştirilen ürünler için “6100 alım garantisi veriyoruz, çiftçilerimizi profesyonel pazarlama araç- 


larıyla geniş tüketici kitleleriyle buluşturuyoruz. 


Hayvan refahı konusuna, 2013 yılından itibaren sistemli olarak yaklaşıyoruz. Bu tarihten itibaren 174 adet hayvan çiftliğini denetlerken, 200'e yakın hayvan çiftliği sahibine de eğitim verdik. 

Balık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda, Türkiye'de yakalanan lüferin boyutuyla ilgili henüz hiçbir yasaklama mevcut değilken, boyu 20 cm'nin altında olan iki lüfer türü sarıkanat ve çinekop satmama kararı aldık. Metro Türkiye'nin uygulamaya koyduğu bu boy yasağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da benimsendi. Bu yasaklar Türkiye'deki yasal mevzuata temel teşkil etti. 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfi (TÜDAV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz kaybolmaya yüz tutan palamut balığının göç yollarının nedenlerini ortaya koyduğumuz 
“Palamutlar Nerede?” projemizin sonuçlarını yine 2016 
yılında yayımladık. 

2017'de Türkiye'nin ilk kez balık izlenebilirliği uygulaması olan “Bugünün balığını yarına da bırakalım” projemizi hayata geçirdik. Balığın OR kod etiket sistemiyle “6100 izlenebilirliğini sağladık. Proje kapsamında Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (Sür-Koop) bağlı 572 


kooperatifle ve binlerce balıkçıyla el ele verdik. Lüfer, pa- 


lamut, hamsi ve istavrit balıklarını, bu kooperatiflerden de tedarik etmeye başladık. Bu sayede hem balık nesillerinin sürdürülebilirliğini hem de geleneksel balıkçılığı koruma altına alıyoruz. 


TTüketicilerimiz de bu uygulamalarımızdan memnun. 


Çünkü nerede üretildiği belli olan, taze, ödediği ücretin karşılığını aldığı ürün ve hizmeti alabiliyor. Üstelik bunun devamının geleceğini de biliyor. Bu sebeple bu tip çalış- 


malarımız yaygınlaşarak devam edecek. 
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Ekmel Baydur et A.Ş. Meyve Sebze ve azarlama Direktörü 


Migros “İyi Tarım Uygulamaları'na uygun meyve sebze sunan ilk perakendeci 


igros, 2010 yılından bu yana 
Türk tüketicisinin, tamamen sağlıklı üretilen sebze meyveyi tüketme hakkı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının öncülü- 


günde “İyi "Tarım Uygulamaları” standart- 


i mağa- 


larında üretilen meyve ve sebzej zalatında satışa sunan ilk perakendeci oldu. 

“İyi Tarım Uygulamaları? kapsamında, tarım ürünlerinin Migros müşterilerine en 


yüksek besin ve hijyenik değerinde ulaşabilmesi için 224 farklı kriter yerine getiriliyor. Buna göre üretimin her aşamasi kayıt altına alınırken, üreticinin tarlaya atılacak tohumunun seçiminden, toprak- ta üretimin yapılmasının çevreye olası etkisine, kullanılacak reçeteli ilaç ve gübre- nin standardından, tarlada çalışan işçilerin sağlığına kadar çok sayıda kritere uygun hareket ediliyor. Migros raflarına gelen İTU standartlı ürünlerin üretim aşamasında yapılacak her işlemin, çevreye olası zararları araştırılarak 


zarar verebilecek ulamaların önüne geçiliyor. Bö 


lece toprağın verimi ve bereketi korunarak, gelecek nesiller için sağlıklı rak ve su analizi gibi kayıtları zorunlu bir standart ha- 


ir çevre sağlanıyor. Meyv 


sebzede top- 


line getiren ve bunları denetleyen İTU, denetimli ve kayıtlı üretimi sertifikalandırıyor. 

Migros'un tarımda yarattığı güven üretimi destekliyor 


Migros, Iyi Tarım ile müşterilerine ve üreticilerine 


güven yaratmanın yanı sıra Türk tarımının gelişimi ve 


sürdürülebilir büyümesi için de itici bir güç oluşturmayı 


amaçlıyor. Migros, 2017 yılı sonuna kadar 8 yılda toplam 530.941 ton İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı meyve ve sebze tedarik ederek müşterilerine ulaştırdı. Sadece 
2017 yılında, 280 adet İTU sertifikasına sahip 1.033 üretciden ürün temini yaptı. 

Migros, STK'lar ve resmi kurumlarla iyi tarım uygulamaları standartlarının yaygınlaştırılıp geliştirilmesi için etkin işbirlikleri geliştirerek i ticilere İTU belgesi edinmeleri sürecinde eğitim ve da- 


ç durumunda, üre- 


nışmanlık desteği de sağlıyor. 


İyi Tavuk ve İyi Hindi ile standartlar hayvansal üretime yayıldı 

Gida üretiminin izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği- nin, gıda güvenliğinin en önemli unsurlarından biri haline gelmesiyle Bitkisel Üretimde başlatılan İyi'Tarım Uygulamaları'nın devamı olatak Migros, Hayvansal Üretimde de İyi Tarım Uygulamaları kavramını devreye aldı. 
2013 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
öncülüğünde başlatılan İyi Tarım Uygulamalı Tavuk ile, 


Türkiye'de Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulama- 


larını benimseyen ilk büyük perakendeci yine Migros oldu. 

Bu kapsamda, beyaz et ve yumurta tedariki 317 İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine göre gerçekleştiriliyor. 
Migros bugün, İyi Tarım Uygulamaları e 


sına uygun üretm yapan sertifikalı 10 üretici firmanın yüzlerce kümesinden tavuk ve hindi, 3 firmadan da yumurta tedarik ederek raflarına taşıyor. 

Migros, 2017 yılında bir ilke daha imza atmış olup hayvancılık alanında, Süt Sığırcılığı kapsamında uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren Avrupa Birliği Onaylı bir çiftlikle ortak çalışma başlattı. Migros, İyi Tarım Uygulama Sertifikasına sahip Çiğ Sütü, “İyi müşterilerine sunan ilk perakendeci oldu. 


üt” sloganı ile 


Mz, 


yz 


İYİ TARIM 


UYGULAMALARI 


Sebze ve meyvelerimizi, hem fic eli le toprağını çok iyi tanıdığımız tarlalarda üretir, 
224 noktada defalarca kon la Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
yetkilendirdiği | tarafından bu süreç denetlenir. 


Hepsi sofranıza layık olmak için. 
İyi tarım Migros'ta. 
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SGS 


ransitNet Genel Müdürü Mine Kaya: 


Nakliyecinin Avrupa'da rekabetçi olabilmesi için ciddi desteklere ihtiyacı var 


1ş ticaret uzmanlık isteyen zor bir alandır. Bu noktada çözüm ortaklarına ihtiyaç duyulur. Ülkemizde dış ticaret konusunda paydaşlara önemli hizmetler sunan SGS TransitNet, 2006 yılından itibaren hizmet vermektedir. Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, önemli açıklamalarda bulundu. 
Turizm okudunuz. Ama lojistik işine girdiniz. 
Sizi bu işe girmeye iten süreci anlatır mısınız? 
Türkiye'nin belki de ilk dört yıllık turizm fakültesinden mezunum. Turizm işletmeciliği ve otel yönetimi üzerine eğitim aldım. Mezun olduktan sonra turizm sektörüne girmeyi düşünmedim. Sakin ve düzenli bir yaşamım olmasını istediğimden başka bir yöne doğru uzmanlaşmaya karar verdim. O sırada da Ankara Üni- 


versitesi'nin açmış olduğu kadro sınavını kazandım ve 


öğretim görevlisi oldum. Kastamonu MYO Iktisadi ve 


E) 
Idari Programlarında öğretim görevlisi olarak başladım daha sonrasında Bölüm Başkanlığı yaptım. 


4 Vart 2018 


Yedi sene bu şekilde çalıştım. Sonrasında özel sebeplerle tekrar Ankara'ya dönmem gerekti. O dönem- 


de Ulaştırma Bakanlığı'na geçiş yaptım. Burada göreve başlarken de beni Kara Ulaştırması Genel Müdürüğü'ne yerleştirmek istediler, Ama ben taşımacılık sektöründe çalışmak istemediğimi söyledim. Avrupa Biriği Koordinasyon Dairesi'nde şube müdürü olarak göreve başladım daha sonrasında dış ilişkilerde çalıştım. 
Fakat 2001 yılında artık kamudan ayrılmam gerektiğini hissettim. Yine o dönemde de Uluslararası Nakliyeci- 


er Derneği (UND) yeni yapılanmaya gidiyordu, başvuruda bulundum ve başvurumu olumlu değerlendirdiler. 
UND Ankara temsilcisi olarak göreve başladım. İki buçuk sene sonrada UND İstanbul'a İcra Kurulu Üyesi olarak geldim, devamında İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldum. Sonrasında altı buçuk sene Icra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Yaklaşık 12 yıl UND'de hizmette bulundum. Bu sayede de lojistik sektörüne girmiş oldum. Sektör içerisinde hem eğitmenlik yaptım hem de 


UND'de aktif görevlerimi yerine getirdim. 
Devamında iki seneye yakın bir lojistik şirketinin genel müdürlüğünü yaptım. Danışmanlık yaptım. 2012 yılında Suriye kapımız kapandıktan sonra Ortadoğu taşımaları Ekonomi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle sadece Ro-Ro ile yapılmaya başlanmıştı. O dönemde birkaç tane Ro-Ro firması Türkiye'de faaliyet gösterdi ama istenilen verimi elde edemediler. Sonuçta o bölgenin nakliyecileri kendi çözümünü kendileri bulmaya karar verdiler, Hatay Ro-Ro Kombine Taşımacılık İşletmeciliğini kurdular, Benim de geçmişte UND deniz tecrübem olduğu için bana gelip bu işin başına geçer misin dediler. Üç yıl Hatay Ro-Ro'yu sıfırdan başlattık, hatta çok zorluklarla karşılaştık. Sonra gemi satın alımına gittik. Şu an da kendi gemilerini kullanıyorlar. Üç yıl orada ciddi bir emek sarf ettik. Orada artık hat oturmuş durumdaydı, ayrılmaya karat verdim. O esnada da SGS TransitNet'ten bana bir teklif geldi. Zaten UND'deyken bir dönem SGS ile çalışmıştık. Bö lelikle SGS TransitNet'de çalışmaya başladım. Sektörü çok seviyorum, herhalde başka bir sektörde bu kadar 


keyifli çalışamazdım. 

SGS TransitNet hakkında bilgi verir misiniz? 

SGS, 1878'de kurulmuş oldukça köklü bir şirkettir. 
'Tüm dünyada yer alan birçok sektör için denetim, gözetim, test ve belgelendirme hizmetleri veren ve yaptığı çalışmalar artık devletler ve hükümetler tarafından da kabul görmüş bir kuruluştur. 2006 yılına kadar Türkiye özellikle karayolu taşımalarında tır karnesini kullan- 


maktaydı. Tır karnesinin çeşitli dezavantajları vardı. Bir 


kere kâğıt ortamındasınız. İkincisi, kalkış gümrüğünüz dahil size dört tane farklı gümrüğe taşıma yapabilme- 


nize izin veriyordu. Bu durumda da ciddi maliyetler oluşuyordu. O dönemde Avrupa Birliği, tır karnesinin 


artık elektronik ortamda gerçekleştirilme işlemlerin daha kolaylaştırılması adına ortak transit rejimini devreye sokuyor. Tabii, Türkiye taraf değil. Ama SGS Tran- 


sitNet, bu işlemlerin de Türkiye'de gerçekleştirilmesi- 


ni mümkün hale getirebiliriz diye yola çıkıyor. 2006 yılında Türkiye'de ilk RODER ile yaptıkları bir işbirliği ile RODERNet adı altında şu an kullandığımız sistemi Avrupa'ya entegre ediyorlar ve kullanmaya başlıyorlar. Türk taşımacısı attık tır karnesi kullanmadan belli ücretler ödeyerek ve elektronik ortamda beyan açarak mallarını taşımaya başlıyorlar. Sonrasında RODER bir dönem UND ile birleşti. O dönemde, TransitNet projesi geldi ve UNDNet'i kurdu. Fakat daha sonrasında UND Net olarak Türkiye'de yapılanma kararı alınıyor. Herkesten bağımsız olarak bu şekilde faaliyete devam etmeye başlıyor. 2006 yılında SGS TransitNet Transit Sistemi 


Destek Hizmetleri A.Ş. bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu süre zarfında Türkiye de ortak transit rejimine taraf oldu. 
Gümrüklerle gerekli altyapı ve entegrasyon da sağlandı. Şu anda 500 civarında firma bizim müşterimiz, sistemimizi kullanıyorlar ve 14 ülkede bizzat SGS olarak kendi teminatlarımızla varız. Bu sayede hem daha hızli taşıma gerçekleştiriyorlar hem de maliyetlerde ciddi avantajlar elde ediyorlar. 

İş modelinizi oluşturan ana faktörler nelerdir? 

Bizim öncelikli hedefimiz firmaların bizim sistemimize giriş yapıp, sonrasında bizim kendilerine sunduğumuz ara yüz vasıtasıyla Avrupa'daki herhangi bir gümrüğe kendi beyanlarını kendileri açabilmelerine yönelik bir çalışma şekli oluşturmaktır. Yani biz öncelikle istiyoruz ki firma bu işi kendi içerisinde yapsın. 
ben buna eleman ayırmak istemiyorum denirse de o işi stleniyor. Bizim hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında ofisimiz var, Toplamda 45 kişilik bir ekibiz. 

Taşımacı firma mail ortamında mala ve taşımaya 


bizim buradaki ekibimiz 


ilişkin bütün belgelerini bize iletiyor. Bizim ara yüzümüz vasıtasıyla operasyondaki arkadaşlar o firmanın beyanını hazırlıyorlar, her şeyi kontrol ettikten sonra gümrüğe sunuyorlar ve tescili yapılıyor. Her şey elektronik ortamdag pıldıktan sonra, onay 


mrük memurunun ekranına dü 


yor. Kontrol ya- 


eriliyor ve araç yola çıkıyor. Dolayısıyla taşımalarda kullanılan bütün transit işlemlerini tamamen elektronik ortamda yapar hale gelmiş durumdayız. Devamında da bu beyan karşı gümrüğe sunulduğunda vergilerin belirlenip ve ödenip o beyanın kapatılması gerekiyor. Yani herhangi bir vergi borcu yoktur, bu taşıma sonlanmıştır bilgisinin doğrulanması gerekiyor. Bunun için de bünyemizde risk yönetim bölümümüz var. Bu bölümdeki ekip arkadaşlarımız tüm bu beyanların kapanışlarını kontrol ediyorlar. Bu beyanlar kapandıkça bizim gümrüğe sunduğumuz teminat miktarımız tekrar eski haline geliyor. 
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SGS TransitNet olarak, diğer hizmet sağlayıcılarından farkınız nedir? 

İhracat işlemlerinde birbirimizden farkımız yok. Ama ithalat konusunda 14 ülkede kendi teminatlarımız ile olmamızın getirdiği çok büyük avantajlar var. Bugün Almanya'dan Türkiye'ye yapılacak herhangi bir taşıma işleminde nakliyeci oturduğu yerden beyanını açabiliyor. Üstelik bunu da ortalama 15-20 Euro arasında bir maliyet ile yapabiliyorsunuz. Diğer hizmet sağlayıcıları ise, yurtdışında kendi teminatları olmadığı için,aracı firmalara ihtiyaç duyuyorlar ve bu da dolayısıyla 25 Furo civarında bir ek maaliyet getirmektedir. . . Ayrıca bizim sunduğumuz hizmet kadar hızlı da değiller. Oradaki gümrüklerde bir sorun yaşadığınızda işlemi çözmek biraz daha uzun sürüyor. Bizde ise mesela, müşteri Polonya'da bir sorun yaşadıysa, Polonya'daki müşteri temsilcimiz 


anında gümrükle iletişime geçiyor ve sorunu çöz Hem maliyet hem de işlerin hızlandırılması açısından böy- 


le bir avantajımız var, SGS'nin birebir gümrüklerle gerçekleştirdiği iyi ilişkiler sayesinde bizdeki taşımalar kesintisiz, çabuk ve uygun maliyete gerçekleşiyor. 
Ağırlıklı olarak hangi sektörlerle çalışıyorsunuz? 
Karayolu taşımacılık sektörü, lojistik sektörü, kon- 


teyner taşımacılığı ve gümrük müşavirleriyle çalışıyoruz. 

Türkiye'de elektronik ortamda işlemlerin yapılmasına yönelik, lojistik sektöründe gelinen seviye nedir? 

Benim gözlemlediğim kadarıyla lojistik sektörü işin çok da gerisinde değil. Özellikle Avrupa'ya yaptığınız taşımalarda zaten işin içinde olmak zorundas dilerine sunduğumuz bu teknolojik avantajları, taşımacı çok benimsiyor ve çabuk alışıyor. Bizler de onların işlerini daha da kolaylaştıracak çeşitli projeler üstünde çalışıyoruz. Sektörde en küçük firmasından en büyük firmasına hepsi bu teknolojinin içerisine çok ciddi anlamda girdi. Artık teknolojinin getirdiği kolaylıklara ciddi anlamda uymaya başladılar ve bu anlamda da yatırım yapıyorlar. 


ız. Bizim de ken- 
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2017 yılında kaydettiğiniz büyümeden söz eder 
misiniz? 

2017 yılı hedeflerimizin üzerinde gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Geçen sene ki hedefimizin en az üç katı bir büyüme gerçekleştirdik, Bu sektörümüzün hareketliliğini gösteriyor. Çünkü sektörümüz etkin olduğu sürece otomatik olarak onların işleri bizlere de yansıyor. 
or. 2018 yılın- 


Bizim de işlerimiz bu doğrultuda bü da da bu yönde devam edeceğini di y 

Sektörün genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Firmalarla yaptığımız ziyaretlerde ve geri bildirimlerde navlun fiyatlarıyla çok ciddi anlamda karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Taşımacılık sektörünün ödeme anlamında o kadar uzun vadeleri yoktur. Yani aldığınız yakıtı 15-20 gün içerisinde ödemek zorundasınız. Ama siz navlun bedelinizi 3-5 ay sonra alırsanız o zaman o çarkı çeviremez hale gelirs di sıkıntıları var. Buna acil bir 


Sektörün bu yönde cid- 


özüm bulunması gerekir. Avrupa Birliği'nde uygulanmakta olan standart vade mevzuatının bizde de oluşturulmasında fayda olacağını düşünüyorum. Nakliyecinin maliyetleri çok yüksektir. Bu maliyetlerin üstesinden gelemediği sürece de ayakta kalması çok zor olacaktır. Bu sektörün Avrupa'da rekabetçi olabilmesi için ciddi desteklere ihtiyacı var. 

Yeni projeleriniz var mı? 

Yine müşterilerimize komple hizmet sunmak adına yeni projelerimiz var. Bunların da altyapısını tamamladığımız zaman açıklayacağız. Ayrıca 14 ülke demiştim ama aslında bugün Avrupa'nın birçok ülkesin- de işlem yapabiliyoruz. Tır karnesi kullanıp da halen ortak transite geçmemiş bazı ülkeler var ya da bu konuda Türkiye ile irtibatı sağlanamamış ülkeler var. O ülkeler üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı sonuçlanıncaya kadar bünyemize birkaç tane daha ülkeyi katmaktır. Çağa ayak uydurmak ve birtakım paket hizmetler sunmak adına çalışmalarımız var. 
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Genç ve Örnek Girişimci Bora Can Yıldız: 


Türk girişimciler olarak teknik ve teknolojik işlere yoğunlaşmamız gerekiyor 


urtdışında önemli teknoloji projelerine imza 

atan İntro Group, yurt içinde de teknoloji ve 

inşaat alanlarında yaptığı çalışmalarla adından 

söz ettiriyor. Yurtdışı pazarında yaptığı çalışmalarla hem ABD hem Ortadoğu pazarını iyi tanıyan, 

Dünya Ekonomi Forumu, Birleşmiş Milletler gibi organizasyonlarda birçok oturuma konuşmacı olarak kalan, alçakgönüllü kişiliği ile diğer gençlere de örnek 

olan, Intro Group Başkanı Bora Can Yıldız ile keyifli 

bir sohbet ettik. Bölgeyi, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımları degerlendirdik. 

Yurt dışı müteahhitlik sektörüyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kurucusu olduğunuz 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EID inşaat ile yurtdışında başarılı projeler gerçekleştirdiniz. 

Bizler açısından yurt dışı müteahhitlik sektöründe Rusya ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları önem taşımaktadır. Bu pazarlarında en büyük geliri petroldür. Bu açıdan bakacak olursak petrol fiyatlarının eskisi gibi 100 dolar seviyelerine doğru gidiyor olması dikkate değerdir. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte bölge ülkelerinin refahının artması anlamına geliyor, bunanla birlikte yeni yollar, hastaneler ve tesisler yapıliyor. 2014 yılında yıllık 150-200 milyar dolarlık yatırım bütçeleri yapılırken, bu oran petrol fiyatlarının düşmesinden sonra bir anda aşağıya doğru indi. Böyle olunca 


bu ülkelerde sadece mega projeler kaldı ve orta bü- 


yüklükteki projelerde duraksama yaşandı. Ben dünya ekonomisinde sürekli iniş ve çıkışları olduğunu ancak bunun da bir firsat olduğunu düşünüyorum. Eğer 


bölgede barış sağlanabilirse, Çin ve Hindistan büy mesini sürdürebilirse petrol fiyatları da 70 dolar seviyelerinde kalırsa bölgede ekonominin yeniden canlanacağını ve projelerin artacağını düşünüyorum. 

Bekleme sürecinde de artışın hızlı olacağını düşünenlerde mevcut. 

Tabi ki bu bekleme sürecinde bir sıkışma oluyor. 
Piyasalar açıldığı zamanda bütün projeler ortaya çıkacaktır, Önemli olan bu sürece hazırlıklı girmektir. 
Finans olarak, alt yapı olarak ve moral olarak hazırlıklı olmalıyız. Biz de şirket olarak bu sürece çok iyimser ve bir fırsat olarak bakıyoruz. 

Bu süreçte orta büyüklükteki müteahhitlik firmalarımız birleşerek mega projelere yatırımcı olarak giremez mi? 

Bugün Türkiye'deki baktığınızda rakamların çok büyük olduğunu ve bu 


rap-işlet-devret projelerine 


büyüklükteki işleri yapabilmek için de sayılı firmalar 


bir araya gelerek ortaklık kurdular. 3. Havalimanı, 


Gebze-İzmir otoyol projesinde olduğu gibi. Fakat 


Ortadoğu'da yap-işlet-devret yönteminde ciddi bir 


güven sorunu bulunuyor. Bu konuda bize de teklif- 


ler geliyor ancak hazine garantisi verilemiyor. Örne- 


gin İran'da hazine garantilerini sadece çok önemli ve acil işler için kullandılar. Savunma sanayi, enerji ve hastanelerde gerekli ürünlerin temini için kullanabildiler. Irak'ta da hazine garantisini şu an için aciliyetli işleri için kullanabildiler. Onların dışında bu ülkelerin verdikleri garantilerin uluslararası arenada tanınma- 


ması yatırımcılara büyük bir risktir. Yine yerel ortak- 


lıklar bulunarak işler yapılıyor fakat eğer siz doğru 


ortak ile birlikte değ 


eniz ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz, çok dikkatli olmanız gerekir. Sonuçta yabancı bir ülkedesiniz ve bilinmeyeni çok fazla, Bu nedenle bölgede yap-işlet-devret yöntemi bölge için pek uygun değildir. Bir başka önemli konuda artık Türk müteahhitleri sadece beton dökelim ve işçilik üzerinden para kazanalım dönemini bitirdi. Çünkü gittiğimiz ülkelerde de artık yerel firmalar oluştu ve bizde artık ucuz olmaktan çıktık. Artık teknik ve teknolojik işlere yoğunlaşmamız gerekiyor. 

Sizin Irak'ta projeleriniz bulunuyordu, Irak pazarını değerlendirir misiniz? 

Irak'ta elbette işlerimiz devam ediyor. Hastane 


projemiz devam ediyor. Petrol boru hatları, havalimanı, otel vs gibi projeleri başarı ile teslim ettik. Biz halen bölgeye, nitelikli işlere teklif veriyoruz, ciddi hazırlıklar devam ediyor. Savaş sonrası tekrar canlanma 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sürecinde iş olarak yine önemli bir beklentimiz var. 

Irak'taki güvenlik ve savaş nedeniyle bir dönem tüm projeler durdu. Şimdi ise yeni yeni projeler ortaya çıkmaya başladı. Yabancı firmalar açısından güvenlik sorunları halen bulunuyor. Irak'taki yerel güçler IŞİD'le mücadele etmesi ve bütün askeri gücün kuzeye yönlendirmesinden sonra güney bölgesinde güvenlik sorunu oluşmaya başladı. Aşiretler giderek güçlendi. Ancak biz ilişkilerimiz ve hazırlıklı olmamız nedeni ile şu ana kadar çok büyük problem yaşamadık. 

Irak ile Türkiye ilişkileri nasıl ilerliyor? 

Bir dönem iki ülke arasında ciddi sorunlar yaşadık biliyorsunuz. Hatta Türk firmalarına yasaklar geldi. 
Türk şirketlerine ülkeyi terk edin dediler. Ancak biz yerleşik olmamız nedeni ile bundan cok etkilenmedik. 
Özellikle belirtmek isterim ki bu yasaklar uluslararası güçlerin onları yönlendirmesiyle oldu. Özellikle yabancı basın Türkiye'ye yönelik IŞİD'i destekliyormuş gibi gösterdiler. Fakat ne zaman ki Türkiye'nin IŞİD ile mücadele eden tek ülke olduğu öğrenildi o zaman ilişkilerde değişiklikler oldu. IŞİD ile mücadele de diğer ülkeler bazı alanlara bombalar attılar ve faturayı masrafı Irak hükümetine kestiler. Ama gerçek mücadeleyi Türkiye verdi. Yine Kuzey Irak'taki referandum döneminde ülkemizin kararlı duruşuyla birlikte ilişkiler tekrar değişmeye başladı. 

IŞİD'in batı güçleri tarafından kurulmasında ve organize edilmesinde asıl amaç bölgede bir Kürt devleti kurabilmekti bunu net bir şekilde gördük ve şuanda yapılan Zeytin Dalı Operasyonuyla birlikte bunların hepsi dağıtıldı. Bundan yirmi yıl sonra da yapılan bu operasyonun ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Türkiye şuanda sadece PKK ile IŞİD ile savaşmıyor. Türkiye bu örgütlerin arkasında yer alan belki on tane ülkeyle savaşıyor. 

Sizin bir de yeni teknolojiler alanında yürüttüğünüz projelerle var. Sadece inşaat enerji değil, yazılım ve dijital ile ilgili girişimleriniz bulunuyor. Bu konuda da bilgi verir misiniz? 

ABD'de bulunduğum dönemde, orada bulunan bazı yeni teknolojileri ve büyük şirketleri takip edip, zamanla bu şirketlerin Türkiye temsilciliklerini almıştık. Burada kurduğumuz güçlü bir yazılım alt yapısı ve orada kurduğumuz ilişkilerimizi kullanarak, ABD ve Avrupa'ya dijital içerik üretmeye başladık ki, bu daha önce belirli sektörlerde hiçbir firma tarafından yapılmamıştı. 

Sonra bu süreçte birlikte çalıştığımız New York bazlı büyük dijital şirketlerin projelerini kendimize 


uyatlamaya ve Türkiye'de daha iyilerini sıfırdan yazmaya başladık. Böylelikle farklı çalışma alanlarına yöneldik. Bugün öyle bir hale geldi ki yurt dışındaki firmalar bu gelişimimizi merak ediyor nasıl olduğunu soruyorlar. Biz geliştirdiğimiz her teknolojide firmaların da görüşlerini alıyoruz ve onların istekleri doğrultusunda kendimizi yeniliyoruz. Yabancı firmalar ise sadece teknoloji geliştiriyor ve firmalara size şu ürünü sunabilirim diyor. Dolayısıyla pazarın gerçek ihtiyaçlarını göremiyorlar. Bizde tam tersine pazar ihtiyaçlarını gördüğümüz ve yakın analiz ettiğimiz için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yaptığımız yatırım hep inhouse, kendi içimizde teknolojiyi geliştirmek üzerine ve uzun dönemde bunun büyük faydasını görüyoruz. 

Çok ilgi çekici bir konu ile ilgili de özel çalışmalarınız bulunuyor. Çok “niş” bir alan olan kültür ve müze sektöründe projeleriniz var, bundan da bahsedebilir misiniz? 

Evet, beni mesleki ve kişisel tatmin olarak da çok mutlu eden kültürel sektör, özellikle müze geliştirme konusunda çalışmalarımız var. Anahtar teslimi müze çalışmalarında bulunuyoruz. Bilim merkezleri projeleri yürütüyoruz ki bu da çok özel bir alan. İlk olarak bu alana Kazakistan'da büyük bir müze yaparak başladık. Sonra Türkiye'de deniz müzesi, Mersin müzesi, Nusret Mayın Gemisi müzesi, Gülhane'de bulunan bilim tarihi müzesi gibi çalışmalarla devam ettik. 

Şuanda da 4 tane yeni müze projemizi bitiriyo-Özel sektör ve kamu alanında yapılmak istenen müzeleri anahtar teslim yapıyoruz. Bizim iki yönümüz var, inşaat ve teknoloji biliyorsunuz. Yani zaten inşaat sektörünün içindeyiz. 

Teknolojinin şirketimizin içinde animasyon, yazılım, dizayn ve tasarım departmanlarımız var. Her departman, ayrı bir şirket gibi hareket eder, 

İyi bir müzenin içinde bulunan unsurlar, teknoloji yani interaktif sunumlar, filmler, animasyonlar, tasarım yani müzenin genel iç dizaynı ve içeriğinin hikayesinin oluşturulması. Bütün bunları karşılayan 


tuz. 


departmanlarımız olduğu için ve bu konuya yoğunlaştığımız için Türkiye'de ciddi bir boşluğu doldurmuş olduk. 

Kamu ihaleleri yapılırken anahtar teslimi işler verilir. İnşaatını yapmanın yanı sıra müzenin içinde bulunan eserlerin anlatımı da işe dahildir. Bir müteahhit firma bu konuları doğal olarak bilmez. Bunları bilmek için ciddi bir kültürel alt yapıya ihtiyaç vardır. Van, Uşak, Bodrum ve Ankara'da bu yönde çalışmalarımız bulunuyor. Çok zor bir alandır. Her müzenin ayrı bir hikayesi var ve ona göre hareket etmeniz ve çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu konuda çok özel programlar geliştirdik. Ve çok güzel sonuçlar aldık. 


1 YM 'DEN BERİ 


MiLLi GEMİ INŞA SANAYIMIZIN 


TEK SESİ 


Madde 4 

Dernek'in mevzuu ve gayesi: Dernek'e üye olan tersane sahipleri lüzumlu tesanüdü temin etmek, lokal tesis etmek, Milli gemi inşa sanayiini inkişaf ettirmek, gerek mevcut tersanelere gerekse Devletin göstereceği mahalde acilen kurulacak tersanelere Devlet himaye, teşvik ve yardımını temin etmek üzere ilgili bütün Bakanlıklarla, özel ve kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar yapmaktadır. 
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EENispor 


Agua Florya AVM Müdürü R, Mehmet Köklü: 


Agua Flotya'da deniz manzaralı sıradışı alışveriş keyfi sunuyoruz 


stanbul'un farklı lokasyonlarında müşterilerine 

hizmet veren alışveriş merkezleri, konumlarının 

avantajlarını kullanmanın yanında yönetimsel anlamda farklarını ortaya koyarak müşterilerinin memnuniyetini artırıyorlar. Bu çerçevede markaların tercihi haline gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Agua Flotya, yeni dönemde de bu başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Agua Florya'nın bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerini aldığımız AVM Müdürü R. Mehmet Köklü, sorulatımızı yanıtladı. 

Agua Florya AVM? den bize biraz bahseder misiniz? 

Alışveriş merkezimiz 4 Ekim 2012 yılında açıldı. 
ECE Türkiye olarak yaklaşık iki yıldır Agua Florya AVM'nin hem yönetimini hem de kiralamasını gerçekleştiriyoruz. Ben de 2017 Mayıs ayından bu yana bu- 


rada görevime devam ediyorum. Alışveriş merkezimiz 


50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olup, 150 ma- 


aza ile faaliyet gösteren aktif bir AVM'dir. Şu anda “100 doluluk ile ilerliyoruz. Son dönemde eğlence merkezimizi de faaliyete geçirdik. Bizi diğer AVM'ler- 


den ayıran en önemli özellik ise Marmara Denizi'nin hemen kıyısında olmamız ve AVM'nin sahil kenarında çok keyifli ve Türkiye'de başka yerde olmayan deniz manzaralı yeme içme alanlarımızın mevcut olmasıdır. 

Agua Florya AVM hangi özellikleriyle çekim unsuru oluşturuyor? Neler öne çıkıyor? 

Alışveriş merkezimizin yatırımcısı olan İstanbul Akvaryum, Agua Florya'nın hemen yanında bulunmaktadır. Akvaryum ve AVM arasında organik bir bağ mevcuttur. Akvaryum dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahiptir. Bununla beraber yine AVM ile aynı bölgede yatırımcımıza ait olan Crowne t almaktadır. İstanbul'da Yeşilköy-Florya hattı çok özellikli bir lokasyondur. Agua Florya da deniz manzaralı restoranlarıyla, ihtiyaç duyulan birçok 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markayı barındırmasıyla, her yaşa hitap eden eğlence merkeziyle, etkinlikleri ve sergileriyle bu lokasyonda bulunan bir alışveriş ve yaşam merkezi konumundadır. 

Hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? 

Bakırköy'den Silivri'ye kadar olan alanda oturan herkese hitap ediyoruz. Havaalanına yakınlığımızdan dolayı turist ağırlıklı bir müşteri profilimiz de var. İstanbul'da havalimanında transfer için birkaç saatini geçiren turistleri bile ağırlıyoruz. Bugünlerde özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turistleri burada sıkça ağırlıyoruz. 

Agua Florya AVM çevresindeki müşteri profili ve alışveriş alışkanlıkları nelerdir? 

Florya kesimini İstanbul'un niş diye tabir edilen bir 


bölümü olarak adlandırabiliriz. Agua Florya çevresin- 


deki popülasyonun alım gücü zaten yüksek. Biz de marka konumlandırmamızı yaparken seçkin mağ; 


alar konumunda olan Beymen, Vakko, Armani, Lacoste gibi markalara önem verdik. 

Bununla beraber sahil kısmındaki restoranlarımı- 


zan kalitesi de ortadadır. Sektörde ismi duyulmuş büy markaları burada barındırıyoruz. 

İstanbul'da çok sayıda AVM açıldı. Bunların arasında Agua Florya'nın iddiasını anlatır mısınız? 

İstanbul'un içerisinde bulunan o yoğun kalabalıktan sıyrılmış insanların sessiz, sakin ve huzurlu bir or- 


tamda alışveriş yapmalarına imkan sağlamak istiyoruz. 
Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği, canınız sıkıldığında amfi tiyatroya çıkıp Marmara Denizi'ni seyredebileceğiniz ya da deniz kıyısında restoranda oturabileceğiniz bir alışveriş merkezinden bahsediyoruz. 

Misafirlerinize yönelik etkinliklerde neleri ön plana çıkartıyorsunuz? 

2017 yılı Mayıs ayında burada göreve başladığım 
zaman amfi tiyatromuzda bir açık hava sineması etkinliği yaptık. Haftanın bir günü, on gösterim olarak düzenlediğimiz etkinlik büyük ilgi gördü. Çocuklara yönelik aktivitelerimiz de oluyor. Mesela bir hastane ile ortak bir çalışma yaparak AVM içerisinde çocuklara insan vücudunu tanıtma ve öğretmeyi amaçlayan bir etkinlik düzenledik. Bu sene beşinci yılımıza özel aktivitelerimiz de oldu. Gelecek dönemde bu aktivitelerimizi daha da farklılaştırmak istiyoruz. Genel anlamda ailelere hitap etmeye çalışıyoru: 

Teknolojide yaşanan değişime yönelik planlarınız arasında neler var? 


ilde kulla- 


Şu anda sosyal medyayı çok aktif bir ş nıyoruz. Bununla beraber AVM içerisinde sürekli olarak etkinliklerimizin duyurularını da yapıyoruz. AVM içerisinde bulunan kat planlarımızın hepsi dijitaldir. Ayrica tuvaletlerimize yerleştirdiğimiz dijital panolar yardımıyla insanların bizi değerlendirmesini de istiyoruz. 
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Ziyaretçilerimiz tuvaletlerdeki dokunmatik ekranlar sayesinde memnuniyet derecelerini ileterek bizi değerlendirebiliyorlar. Gelişen teknoloji ile birlikte farklı hizmetler vermeye başlamayı düşünüyoruz. Şuan aktif hizmetlerimizden biri Türkiye'de ilk kez Ece Türk Proje Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bir ye- 


nilik olarak kişilerin Google Maps üzerinden Agua Florya'yı kat kat inceleyerek mağazaların hangi konumda bulunduklarını görebildikleri ve AVM içinde yol tarifi alabildikleri bir uygulamadır. 

Agua Florya için 2017 yılı nasıl geçti? 

2017 yılı giriş sayıları bakımından çift haneli rakamların epey üzerine çıktık. Ciro anlamında da aynı şekilde çift hanelerin çok çok üzerinde kapattık diyebilirim, Şu an gayet iyi durumdayız. 2018 yılının da aynı şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. 

2018 yılı etkinlik ve kampanya takviminizde 
neler var? 

2017 yılı bizim beşinci yılımız olduğu için bunu 
güzel bir hediye ile taçlandırmak istedik. Şu anda beşinci yıla özel kampanyamız devam ediyor. Devamında önümüzdeki diğer özel günler için de planlarımız bulunmakta, 2018 yılı yaz dönemi için daha farklı fikirlerimiz var, Sahil tarafında bulunan amfi tiyatromuzda 


yaz konserleri düzenlemek istiyoruz. Açık hava sinesı etkinliğimizi de ziyaretçilerimizin yoğun talebi )18 yılı so- 


özel günler için de aktivite planlarımız 


m 


üzetine yaz boyunca gerçekleştireceği nuna kadar diğ; 
devam edecektir. 

Yeni markalar var mı gelecek? 


Planlarımız arasında getirmeyi düşündüğümüz yeni markalar var. AVM içerisinde bulunan çok seçkin markalarımız var zaten. Fakat ticaretin gere olarak bazı değişiklikler yapmak gerekebiliyor. Zaten bize talepte bulunan ve sırada bekleyen çok fazla seçkin marka var. Önü: 


e bağlı 


eki dönemde farklı markaları da bünyemize almayı düşünüyoruz. 

Marka karmasını ve pazarlama faaliyetlerinizi planlarken nelere dikkat ediyorsunuz? 

ECE Türkiye olarak Haziran 2015'ten bu yana Agua Florya AVM'yi yönetiyoruz. Tabii ki kurgu güzel bir kurgu fakat ticaretin gere olarak farklı değişiklikler meydana gelebilir. Biz bunları göz önüne alarak değişikliklerimizi yapmaya gayret 


ediyoruz. Ziyaretçiler tarafından sorulan ve talep edi- 


len mağazalar aylık olarak kiralama departmanımıza raporlanıyor. 

Aktivite planlamamızı da yine müşteri segmentimize bağlı olarak belirliyoruz. Biz ECE Türkiye olarak her sene bahar ve sonbahar aylarında detaylı bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz anketlerde ziyaretçilerimizin alışkanlıkları ve bizden neler beklediği analiz ediliyor. Ayrıca hangi aktiviteleri talep ettiklerin- den kimleri burada görmek istediklerine, okudukları gazeteden, dinledikleri radyoya kadar birçok farklı soru soruyoruz. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre ziyaretçilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda farklı ve yaratıcı etkinliklere ev sahipi lecekteki pazarlama stratejimize de ziyaretçilerimizin 


yapıyoruz. Ge- 


beklentilerini göz önüne alarak yön vereceğiz. 

Dövizde yaşanan yükselişle gündeme gelen “AVM”lerde kiralar TI”ye dönsün talebi sizde karşılık buldu mu? 

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar Agua Florya'yı etkilemiyor. Çünkü bizim bütün kiralamalatımız Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır. Ekonominin canlanması açısından AVM bünyesinde kiracıyı korumaya yönelik böyle bir etkimiz olduğunu söyleyebilirim Ji 


ALX HUNGARY 


Son yılların yükselen değeri Macaristan. 


Tarihi ve doğası ile Avrupa'nın en gözde turistik ülkelerinden olan 
Macaristan, artık en çok yatırım yapılan ülkeler listesinde de üst sıralarda yer alıyor. Hızla gelişen ve yeni teknolojiler üreten Macaristan'da ön plana çıkan sektörler ise şöyle: 


Enformasyon ve bilgi teknolojileri 


AlSS firmasının akıllı ayna çözümleri ile tüketiciler, mağazalarda ürünleri 
giymek zorunda kalmadan, 360 
derece sanal olarak deneyebiliyor. 
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Hungary Control firması, geliştirdiği kule çözümüyle düşük hava trafiği olan havaalanlarının uzaktan tek merkezden yönetilmesini sağlıyor. 
Bu sayede kule işletme giderinden tasarruf edilebiliyor. Firma uçakların iniş ve kalkış sırasını bilgisayar yardımıyla organize ederek şehir üzerinde gereksiz tur atmasını engelliyor. Bu sayede gürültü ve yakıt tüketimi asgari seviyeye indiriliyor. 


490 (212) 210 30 61 


www.alx.com.tr 
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Akıllı şehircilik 


MakeSense Tech firması şehir içi açık otopark sensörleri sayesinde gerçek zamanlı müsait park yeri bilgisini cep telefonu operatörleri ile paylaşarak, kullanıcıların zaman kaybetmeden uygun park yeri bulmasını sağlıyor. 

Sensomedia firmasının ürettiği kiosklar, hem belediye hem de bankacılık hizmetlerinin merkezi olarak verilmesini sağlıyor. Aynı cihazdan; maç bileti alınabiliyor, banka hesabınızdan para çekilebiliyor ve kullanacağınız toplu taşıma araçları için kartınıza dolum yapılabiliyor. Ön ödemeli mobil operatör kartlarına kredi yüklenebiliyor. Kioskla reklamlarla katma değer hizmet de üretebiliyorsunuz. 


Enerji yönetim sistemleri 


ASTRON firmasının geliştirdiği operatör eğitim ve arıza tespit yazılımı sayesinde elektrik dağıtım sisteminde oluşan problemlerin en hızlı ve düşük maliyetle çözümü sağlanıyor. Aynı zamanda operatörlerin arıza simülasyonları üzerinde çalışmasına da imkân veriliyor. 


Sağlık 


Macaristan'ın sağlık sektöründeki bilgi birikimi oldukça güçlü. Örneğin 
C vitamini bir Macar keşti. 

B&res firmasının geliştirmiş olduğu bağışıklık sistemini güçlendiren damla formundaki gıda takviyesi tüm Avrupa'da hızla yayıldı. 
VITECER firmasının geliştirmiş olduğu ürün gamı içerisinde; 
şekersiz ve meyve aromalı multivitaminli pipet, efervesan ve müsli bar gibi gıda takviyeleri bulunmak. 


Tarım teknolojileri 


Akıllı sera teknolojilerine yönelik verim arttırıcı çözümler üreten 
GREMON firması geliştirdiği sensörler ve yazılım sayesinde, üretilen bitkinin su ve besin tüketiminde kontrol sağlayarak, bitkinin en doğru şekilde yetiştirilmesini sağlıyor. Ayrıca insansız hava aracı ile geniş ekim alanları izlenerek doğru zamanda doğru ekim alanın hasadını sağlayacak çözümler sunuluyor. 


Ayrıca, gayrimenkul, çevre teknolojileri (atık geri dönüşüm, depolama ve atıktan enerji üretmel, turizm konularında da pek çok yenilikçi sistem ve ürünler sunan firmalar bulunuyor. 


Bu bir ilandır. 
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Tailwind Havayolları'nın yeni hedefinde Asya var 


Avrupa'nın birçok noktasından ve yakın doğu ülkelerinden Tür 


gerçekleştiren, mütevazi büyüklüğüne 


nin turistile merkezlerine charter uçuşlar 


ömen en güvenilir havayolu şirketlerinden biri konumunda oldufelarını belirten 


Taihvind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, “Avrupa'dan sonra Asya ülkelerinde de küçük ama emin adımlarla ilerleyerek marka değerimizi güçlendiriyoruz” dedi. 


on yıllarda ekonomik olarak gücünü artıran Asya ülkelerinin turizm sektörü için önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Tailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet 
Bostan “Özellikle Asya ülkeleriyle potansiyel wet lease iş birlikleri Türk firmaları için de büyük önem taşıyor. 
Biz de bu nedenle, Tailwind Havayolları olarak, katıldığımız Aviation Festival Asia'da yeni bağlantılar kurarak Avrupa dan sonra Asya ülkelerinden yapacağımız seferlerle turizm sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi 

Türkiye'nin en iyi ve güvenilir charter şirketlerinden olduklarının altını çizen Mehmet Bostan, “Deneyimli ve etik değerlere sahip kadrosuyla, düzenli ve eksiksiz uçak bakımlarıyla, her uçuşumuzu ilk uçuşumuz gibi özverili, dakik ve emniyetle gerçekleştiren operasyonlarıyla ve kendini sürekli yenileyen yönetim anlayışıyla üst düzey kalitede emniyetli ve güvenli hiz- 


met sağlayan bir havayolu şirketiyiz. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de dâhil olduğu SAFA 


Programı çerçevesinde yapılan denetimlerde Türk taşıyıcılar içinde Tailwind Havayolları olarak, bulgu orta- 


laması en düşük şirket olmaktan ayrıca gurur 


duyuyoruz” dedi. 


Tarifeli seferlerle ticari hava taşımacılığı yapma yetki belgelerinin olmasına karşın şimdilik charter uçuşlafını sürdüreceklerini ifade eden Mehmet Bostan, “Fi- 


lomuzu kısa sürede çoğaltacak ekonomik gücümüz 


fazlas 


a var. Ancak, agresif ve riskli büyüme yerine sağlam adımlarla yola devam etmek bugünkü piyasa açısından Tailwind için daha doğru bir karar. 2005 yı- 


lında kurulan şirketimiz 2009 yılının Mayıs ayında ilk 


uçuşunu gerçekleştirmişti. O günden bugüne kadar Türk sivil havacılık sektöründe başka keti kurulmadı. Türki! y keti Tailwind'dir. Yeni havayolu şirketi kurulmadı ancak geçen zamanda çok sayıda şirket kapanmak zorunda 


ir havayolu şir- 


?nin son kurulan havayolu şir- 


kaldı. Bizim agresif büyüme gibi bir derdimiz yok. 


lam adımlarla yolumuza devam ediyoruz” dedi. 
Türkiye'de özel havayolu şirketi olarak hizmet vermenin zorluklarına da değinen Mehmet Bostan, “Rekabet ortamının yarattığı sıkıntılar ticari karlılık ayarlaması ve ekonomik planlamalarla aşılabilecek bir durumdur. Biz Tailwind olarak kurulduğumuz günden bu güne doğru stratejik planlarımızla her dönem karlılığımızı korumayı başardık. Ancak, Türkiye'nin 


bir çok sektöründe liberal ortamda iş 


pılırken, iş ha- 


vayolu taşımacılığına gelince maalesef gerçek bir lideğildir. 
bebini anlamakta zor- 


beral piyasadan söz etmek müm 


Korumacılık adına yapılan ve s 


landığımız bazı uygulamalar özel havayolları adına sı- 


kıntı yaratmaktadır. Gerçek bir liberal piyasa 


uygulamasını havacılık sektöründe de görmek istiy ruz. Sonuçta Tailwind ve diğer özel havayolu şirketleri de Türkiye'de kurulmuş ve ülkemizi tüm dünyada temsil eden yerli şirketlerdir” dedi 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3.822.675 
Ea 4.698.928 204 
5.228.154 1136 
| 2009 | 4.520.786 135 
| 2010| 5.866.353 2084 
2011. 6.638.649 1324 
| 2012 | 7.313.785 1024 
| 2013) 7.962.948 894 
| 2014| 8.414.464 57 
EA 8.207.810 -2.54 
Mİ 8.853.058 794 
10.164.433 14,84 ortalama büyüme 9,9 


70/9,9 - 7.1 yılda bir 2 katı büyüme gerçekleşir 


74.225 416.752 
83.195 12,084 489.818 17.534 
81.942 1,5196 516.152 5.3896 
69.790 14,836 472.175 -8,524 
77.679 1,3096 551.024 16,704 
83.107 6,994 586.974 6524 
85.244 2574 613.938 4,5994 
86.560 1,5496 640.013 4255 
92.402 6,754 676.697 5.734 
91.843 -0,60* 687.711 18396 
100.000 8,884 701.420 1,999k ort 3,3294 ort 5,5894 


Türk limanları Avrupa'dan 3, dünyadan 2 kat fazla büyüdü 


Ekonominin önemli sektörlerinden liman işletmeciliğinde 2017 yılı rakamları umut veriyor. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) tarafından açıklanan rakamlara göre, liman işletmeciliği sektörünün en önemli gelir kapısı olan konteyner taşımacılığı, Türkiye genelinde 10.164.433 TEU'ya ulaşarak rekor kırdı. Son 10 yılda Avrıpa Jimanlarından üç, dünya limanlarından iki kat fazla büyüyen Türk limanları, 2017 yılında yüzde 14,8 artış gösteren konteyner elleçleme adediyle 2018 yılında büyümesine devam edecek. 


ürkiye'de özel sektörün yeni liman inşa ve özelleştirmeler yolu ile liman işletmeciliğine yaptığı 

yatırımlar dış ticaretin önünü açtı. Limanlardaki 

kapasite yetersizliğinin giderilmesiyle ihracat ve ithalat daha rahat yapılabilir duruma geldi. Bu bağlamda son 10 yıllık rakamsal analizler, yapılan yatırımların sektöre ve ekonomiye katkısını öne çıkardı. 

Türkiye'deki limancılık sektörünün günden güne geliştiğini ve ekonomiye ciddi katkı sağladığını aktaran Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Selçuk; “Dış ticaretimizin yüzde 89'u deniz yolu ile yapılıyor. Bu bağlamda liman işletmeciliği sektörünün ülkemiz için önemi artarak devam ediyor. Yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği sektör 
7 sene gibi kısa bir sürede yüzde 100'lük bir büyüme 
başarısı elde etti. Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarının artmasının yanı sıra bölgedeki ekonomik canlılik yabancı sermayenin dikkatini çekerek Türk limanlarına yapılan yatırımları artırıyor.” dedi. 

Avrupa Birliği'ni üçe katladı 

Limanlarda özellikle konteyner elleçleme oranlarındaki artışın dünya ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye Liman İşletmeciliği Sektörü 2006-2017 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Yükselen bu grafik, Türkiye'de elleçlenen konteyner miktarının her yedi senede bir ikiye katlandığı anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nde 2006-2016 yılları arasında limanlarda elleçlenen konteyner yüzde 3,2 artarken, dünya limanlarında bu oran yüzde 5,6 oldu. Türkiye'deki limanlar, Avrupa Birliği ortalamasından üç kat, dünya ortalamasından ise iki kat daha fazla konteyner elleçleme attış oranına sahip.” 

Bir yılda yüzde 14,8 artış gösterdi 

Son 10 yılda ortalama her yıl yüzde 10 büyüyen Türk limanları, 2017 yılında 10.164.433 TEU konteyner elleçleme rakamına ulaşarak rekor kırdı. 2016 yıl sonu rakamlarına göre 2017'de yüzde 14,8 büyüme gösteren elleçlenen konteyner miktarının yanı sıra, genel kargo elleçleme rakamları bir önceki yıla oranla 
yüzde 8, sıvı kimyasal elleçleme rakamları ise yüzde 7 
büyüme gösterdi. Mİ 
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Efespor 


il Emre Sakızlı 
IKV Uzman Yardımcısı 


Davos Zitvesi'nden Kütesel Sisteme Kolektif Politika Önetileri 


ünya Ekonomik Forumu (W27/4 Economic Forum-WEF) tarafından her sene İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve dünya ekonomisinin ele alındığı Davos Zirvesi'nin 48'inci buluşması 23-26 Ocak tarihleri arasında “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” ana temasıyla, 70ten fazla ülkeden 350'yı ulımıyla gerçekleşti. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Baş- 


e yakın üst düzey liderin ka- 


kanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hol- anda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe katıldı. 

Katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker geçirdiği mide rahatsızlığından do- 


ayı Davos'a seyahat edemedi Devlet ve hükümet li- 


derlerinin yanı sıra dünyanın önde gelen şirket yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri de bu toplantılarda Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyayı iyileştirme sloganına katkı sağlamak üzere yer aldı. Toplantılarda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (EA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (OM) Genel Direktörü Willian Laey Swing de katılım gösteren 40'ın üzerinde uluslararası kuruluş temsilcisi- nin başında geliyordu. 

Üç gün süren zirvede toplam 110 ülkeden 3 bin kişi katılım gösterirken, katılanların yüzde 21'inin kadın siyasetçi, akademisyen, sivil toplam kuruluşu temsilcisi ve iş kadını olduğu bildirildi. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu buluşmalarında ilk defa toplantıyı düzenleyen yedi eş başkanın tamamen kadınlardan belirlenmesi, cinsiyet eşitliğinin toplantının gündemindeki önemini bir defa daha vurguladı. Zirvede Türkiye'yi temsil etmek üzere Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Murat Çe- 


tinkaya hazır bulundu. Bu yıl zirvenin Ekonomik Ge- 


lişmelerden Sorumlu Kuruluna seçilen Başbakan Yar- 


dımcısı Şimşek, “Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı”, “Avrupa için Yeni Liderler”, “Dünya Ekonomik Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: AB için Ortak Vi turma”, “Gelişmekte Olan Ülkeler için Büyüme Para- 


yon Oluş- 


digması” başlıklı oturumlara da konuşmacı olarak katıldı. 400'e yakın oturumun gerçekleştirildiği Davos Zir- 
"nin Afrin 


i'nin Ortadoğu konulu panelinde, Türk 


operasyonuna değinen Bakan Şimşek, parçalanmış dünyayı yeniden inşa için ülkelerin yatırım ortamını iyileştirmesi ve uluslararası karşılıklı güvenin sağlanması ge- 


rektiğini vurguladı. Şimşek, sözlerine Türkiye'de yabancı yatırımcıyı teşvik etmek için yeni bir reform paketini uygulamaya hazır olduklarını açıklayarak devam etti. Diğer 
taraftan Davos'ta 4 günde mültecilerle ilgili toplam 13 
faaliyet gerçekleştirilirken, insani trajedinin yükünü en çok çeken ülke olan Türkiye'ye bunların hiçbirinde yer verilmedi. Küresel sorunlara çözüm aramak ve daha iyi bir dünya için işbirliğini geliştirmek amacıyla üst düzey liderlerin bir ara 


ya geldiği Dünya Ekonomik Forumu'nun, liderler için en büyük avantajı ise etkinlikte gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ileri seviyede protokol ve resmiyetten uzak olması; bu sayede ikili toplantılatın çok daha etkili ve hızlı hale gelmesiydi. 

Zitvenin Odak Noktası: Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek 

Ana teması “Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak” olan Dünya Ekonomik Forumu'nun 48'inci bu- 


luşmasında varılmak istenen hedef, sosyal yaşamın tüm ke- 


simlerini temsil eden çok sayıdaki liderin, dünya düzenini iyileştirmek için ortak bir gündem ve stratejiye kendilerini adamalarını sağlamaktı. Liderlerin itikalatını da bu minvalde şekillendirmelerini t« Lışıldı. Toplantı programı, çok kutuplu bir dünyada kapanış konuşmasını yapması da bu karışıklığı bir hayli artırdı. Davos'a daha önce 1982 yılında Ronald Reagan'la video göşeklinde, en son olarak da 2000 yılında Başkan Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım gösteren ABD'nin bu sene Donald Trump tarafından temsil edilmesi toplantı- ya olan ilgiyi bir hayli artırdı. Bir yanda ; 


ey 


ça- 


trüşmes 


ğun güvenlik ön- 


TOtES- 


lemlerine karşın dünyanın her yerinden Trump'ı to için toplanan kalabalık Trump'ın bu etkinlikte nasıl bir pozisyon alacağının kimse tarafından bilinmemesi, Trump'ı belki de bu seneki toplantının odağına yerleştirerek ortak işbirliğinin önemini farklı bir 


te yandan isi 


stratejiy! 
AB'den yakın zamanda ayrılma kararı alan ve bununla beraber Avrupa siyase- 


e vurguladı. 


tinde bir çok belirsizlik yaratan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in yaptığı konuşmada en dikkat çekici nokta, bölgesel entegrasyon yerine ikili anlaşmalar ile küresel ticaretin gelişeceğine yönelik inancını vurgulamasıydı. Bu 


noktada, Brexit sonrası dönemde Birleşik Krallık'ın nasıl bir yol izleyeceği de önce Avrupa sonra dünya siyasetinin gündemini işgal etmeye devam edecek gibi görünüyor. 
Bazı liderler şu ana kadar uyguladıkları politikalarla ve açıklamalarıyla serbest ticareti doğrudan hedef alırken Hin- 


yasi li- 


distan, Kanada, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin si ü aretin bi 


p g. 
a 


derleri korumacı politikaların meyi 


ini engellediğine dikkat çeki 


Angela Merkel konuşmasında, günümüz dünyasındaki eko- 


sürdürmes . Almanya Başbakanı 


nomik zorlukların çözümünün izolasyon ve korumacılık gibi politikalar olmadığını; uluslararası problemler karşı- 


sında çok taraflı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi 


ve AB'nin yapısal olarak 27 liderle ortak hareket ederek 


çok yönlü politikaları başarıyla oluşturabilme kapasitesi- 


nin örnek alınması gerektiğini vurguladı. Macron da Merkel'i destekleyici yorumlarda bulunarak, dünyadaki parçalanmadan kaçınmak için daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacın kritik olduğu evi öncü şekilde üstleneceğini, “Fransa tekrar Avru- 


orumunu yaptı ve Fransa'nın bu gör- 


pa'nın merkezinde” sözleriyle belirtti. 
Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporunda sunulduğu üzere tüm dünyada öne çıkan “karizmatik 


güçlü adam $ 


yaseti”, kurallara bağlı çok taraflılığa veri- 


len des i, ekono- 


ği azaltıyor ve buna bağlı olarak 


iyasi 


mik, çevresel riskler güçleniyor. Şu anki küresel siy sistemin bu riskleri ve bu siyaset dalgasını kontrol , kaldığını ve bundan kaynaklanan 


ekonomik eşitsizliğin toplumları parçaladığını, toplan- 


etmek için yeters 


tılarda uluslatarası sivil toplum kuruluşu Oxfam International'ın Direktörü Winnie Byanyima'nın “Milyarder 


patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarı: olan ekonomik sistemin belirtisidir” yorumuyla görü- 


yoruz. Si 


stemin değişmesi 


ve daha kapsayıcı bir hale ev- 


rilebilmesi için kuşkusuz bu ve bunun gibi toplantıların 


önemi tartışmasız. Yine de yapılan açıklamaların sadece 


sözde kalmayıp aynı zamanda yerel politikalarla da hayata geçirilmesi gerektiğini umarak bir dahaki Davos 


Zirvesi'nin daha birlik içinde ve uluslararası gerilimler- 


den uzak geçmesini temenni ediyoruz. 
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